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/ Düz Dünya Hakikâti / 
Başlangıç 


Hakikâti arayan tüm özgür ruhlara merhaba! "Öncelikle size kendimden biraz bahsedeyim" demeyeceğim. Çünkü bu kitabı kendimi tanıtmak için veya para kazanmak için yazmadım. Bu kitapta yazan hakikâtlerin tüm insanlığa ulaşabilmesi adına yazdım. 
Bu kitap özellikle sadece benim düşüncelerimi değil; benimle aynı fikirde olan milyonlarca insanın düşüncelerini içeriyor! O yüzden bir tek benim değil; tüm "DÜZ DÜNYACILARIN" kitabı olacak... 

"Ben kimim?" sorusunu değil; öncelik olarak "Biz kimiz?" 
sorusunu size anlatayım. Tüm dünyada insanlar bizi: "DÜZ DÜN-YACILAR" diye adlandırdılar. Geri kafalı, cahil ve ortaçağdan kalma olduğumuzu düşünüyorlar. Her seferinde bizlere bu tarz hakaretlerde bulunuyorlar. Onlara göre düz dünyacı olmak sanki fanatik bir takımı tutmak gibi düşünülüyor. Aykırı ve âsi olmak için düz dünyacı olduğumuzu sanıyorlar ya da kısacası biz düz dünyacıları komplo teorisyenleri olarak görüyorlar. Aslında ne bizler hakkında tam bir bilgileri var ne de üzerinde yaşadıklarını sandıkları hayali dünya hakkında kendilerine özgü bilgileri var. 
İşte bu yüzden kendilerine "dayatılan" yanlışların doğru olduğunu sanarak, kendilerini bizden daha bilgili ve zeki sanıp her seferinde düz dünyayı ve düz dünyacıları alaya alıp dalga geçmeye çalışıyorlar. Düz Dünya için "teori" diyorlar fakat düz dünya teori degil hakikâtin ta kendisidir! İşte ben de "düz dünya ile ilgili" tüm bu yanlış bilinenlerin DOĞRUSUNU sizlere anlatmak için "5 yıl boyunca aralıksız süren, gece gündüz çalışmalarım ve araştırmalarım sonunda" bu hakikâti tüm insanlık için kaleme aldım. Düz Dünya ile ilgili sorulan, merak edilen ne kadar soru varsa hepsini tek bir kitapta cevapladım. "Sen kimsin ki sana inanalım?" diye 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düşünmemeniz için birazcık kendimden bahsedeyim ki algılarınızı yumuşatıp sözlerime daha çok güvenmenizi sağlayabilirim. Çünkü insanların çoğu etiketi önemser. Siz "herhangi biri" iseniz, insanlar size değil televizyonda duydukları şeye inanırlar. Siz sıradan biri iseniz, yine aynı şekilde insanlar size değil de profesör etiketli birinin sözüne daha çok inanırlar. O yüzden ben de size "herhangi biri" OLMADIĞIMI kısaca anlatayım ve ardından kitabımıza başlayalım... 

Bu benim 2. kitabım. Daha önce de 350 sayfalık bir kitap yazmıştım. Üniversite mezunuyum. Son 10 yıl içinde hepinizin bildiği; Facebook, Twitter ve Google gibi birçok dünya devinin internet sitelerinde açıklarını buldum ve bunların düzeltilmelerinde yardımcı oldum. Halk dilinde ben bir "HACKER"ım! İmza atmış olduğum tüm bu başarılar da resmen kanıtlanmıştır. Yaptığım en büyük vurgun 2016 yılında Google içinde bulduğum bir açık 
sayesinde Google'ı tuş edip "Google Plus" ve "Inbox"ın 2019 
yılında kapatılmasına neden olmuştum. Yaptığım bu şey tüm dünya genelinde ses getirdi! Şimdiki amacım ise bu kitapla da dünyada ses getirmek! İşte gördünüz, okuyacağınız bu kitap sıradan birinin yazdığı bir kitap değildir. Bütün dünyadan saklanan o gerçeği tüm çıplaklığıyla sizlere sunacağım... 

Klişe bir söz vardır ya hani: "Bu kitabı okuduktan sonra hayatınız değişecek!" denilir. Gerçekten de öyle olacak ve bu kitap bundan sonraki tüm hayatınızı ve yaşantınızı değiştirecek. 
Hayata bakış açınızı değiştirecek. Deyim yerindeyse ve hatta tam anlamıyla "dünyanız değişecek!" Resmen bambaşka biri olacaksınız! Bu kitabı okuduktan sonra bir daha hiçbir güç sizi yalanlarla ve yanlışlarla yeniden kandıramayacak! Kontrol artık onlarda değil; sizin elinizde olacak... 
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Giriş 


Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü zanneden milyarlarca insan varmış. Bu insanlara dünyanın yuvarlak olmadığı ne kadar anlatılırsa anlatılsın ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın bu insanlar hiçbir zaman bu hayali düşüncelerinden vazgeçmemişler. 
"NASA bize neden yalan söylesin? O kadar bilim adamı var, sen onlardan daha mı iyi bileceksin?" diyerek cevap verirlermiş hep. 
Bu olay yüzyıllar boyunca böyle sürmüş gitmiş. Hiçbir kanıt "dünyanın yuvarlak olduğuna inanan" bu insanları inançlarından döndürememiş! Bundan dolayı da yazarımızın aklına bu kitabı yazma fikri gelmiş. Siz okuyucular dünyanın yuvarlak olamayacagına dair bu kitaptaki kanıtları okuyunca bakalım siz dünyanın yuvarlak olmadığını kabul edecek misiniz? 

Bu kitapta size: "Dünyanın nasıl düz olduğunu" değil; "Neden küre olmadığını" anlatacağım. Küçük bir çocuğa anlatırmış gibi, kafa karıştırmadan, en basit şekilde anlatacağım ve işin en güzel tarafı da siz de bana hak vereceksiniz... 

"Düz Dünya" denilince insanlar ne anladı? 
Nasıl bir şey sandılar düz dünyayı? 

Kime söyleyecek olursanız olun, hangi yaşta veya hangi eğitim düzeyinde olursa olsun, düz dünya hakkında "bilgisi olmayan" herhangi bir kişiye "dünya aslında düz" dediğinizde o kişinin aklında hemen şu resim oluşuyor: 

- Suları uzaya dökülen 

- Dünyanın sonundan aşağı düşülecek 

- Uzayda bir tepsi gibi süzülen 

- Her zaman gündüz olup hiç gece olmayan 

- Düz dünyanın sonu neresi diye düşünülen 
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...Vve buna benzer garip garip özellikleri olan bir düz dünya hayal ediyor insanlar. Bu insanlara hak vermiyor değilim. Çünkü bugüne kadar hep "Uzay" hayalini beyinlerine işlediler. Filmlerde, dizilerde, okullarda, kitaplarda, çizgi filmlerde, aklınıza gelebilecek her yerde! Bu yüzden "düz dünya" denildiğinde insanların aklında hemen: "uzayda tepsi gibi süzülen" bir düz dünya görüntüsü oluşuyor. Gerçek düz dünya hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları için: "Düz dünyanın kenarından uzaya düşeceklerini" sanıyorlar veya denizlerin, okyanusların uzaya döküldüğünü sanıyorlar. Hâlbuki düz dünya hakkında önyargılarını yıkıp, araştırma yaptıklarında, Düz Dünyanın aslında nasıl olduğunu ve neye benzediğini öğrendiklerinde kendileri de asıl olan düz dünya modelini anlıyorlar ve onaylıyorlar. Sonrasında dünyanın düz olabileceği fikri kendilerinin de akıllarına yatıyor. Artık gerçeği idrak edebildiklerinde ise kendileri de birer "düz dünyacı" oluyorlar. 


SİZ 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Hepsi bu kadar basit! Düz Dünya konusunda öncelikle önyargılarınızı yıkıp, tarafsız, gerçek bir araştırma yaparsanız eğer sizler de aslında dünyanın küre olmadığına ve "DÖNME-DİĞİNE" kesinlikle hak vereceksiniz. O yüzden size ilk olarak Düz Dünya'yı değil de öncelikle dünyanın neden küre olamayacağını anlatacağım... 


En Önemli Açıklama! 

"Yuvarlak ve Küre farkı" 

İnsanlar henüz bu ikili arasındaki farkı bile tam olarak bilmiyorlar. Kitabın içinde birçok yerde, (dünya için) ben de "yuvarlak" kelimesini kullandım fakat asıl olan yuvarlak değil "KÜRE" şeklinde oluşudur. İnsanların kendi aralarında konuşurken kullandıkları tabiri "yuvarlak" olduğu için ben de çokça yuvarlak tabirini kullandım. Fakat işin aslı gerçekte birbiriyle çok zıt! 
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Yuvarlak başka bir şekil küre ise bambaşka bir şekildir. Şimdi vereceğim örneklerle ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız... 


Yuvarlak 


Circle 


Piramit, 


Pyramid 


Örneğin: Küre olanlar ise: 

- Pizza yuvarlaktır. - Bir futbol topu küredir. 

- Yemek tepsisi yuvarlaktır. - Herhangi bir top da küredir. 
- Madeni para yuvarlaktır. - Portakal da küredir. 

- CD ve DVD yuvarlaktır. 
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Bir diğer deyişle; her gördüğünüz yuvarlak "KÜRE" değildir! 
Bu "YUVARLAK" ve "KÜRE" ikilisini sakın birbirleriyle karıştırmayın. Çünkü kitap boyunca birçok kez karşınıza çıkacak. Farklarını bilin ki kitap boyunca size kolaylık olsun. "Bunu bilmeyecek ne var ki!" diye bana kızmayın lütfen. Çünkü gerçekten de insanların çoğu daha yuvarlak ve küre arasındaki farkı bile bilmiyorlar... 

Kemerlerinizi sıkı bağlayın! Başlıyoruz... 

İlk olarak üstüne bastıra bastıra şunları söylemek istiyorum, iyi okuyun: 


Size direkt olarak; 
- "Dünya düzdür" demeyeceğim... 
- "NASA bizi kandırıyor!" demeyeceğim... 
- "mış, -miş, -muŞ, -mÜŞ"lü kulaktan dolma sözler anlatmayacağım... 
- "Varsayım veya teorilerden" bahsetmeyeceğim... 
- "Belki" demeyeceğim... 
- "Mantık ve bilim dışı" hiçbir cümle kurmayacağım... 
- Yok "yuvarlak dünya masonların oyunu" 
- Yok "yuvarlak dünya illüminati'nin planı" demeyeceğim... 
- "Komplo Teorisi" anlatmayacağım! 


Size sadece; 

"NET ve KESİN" bilgilerle, YALANSIZ ve DOĞRU bir şekilde, dünyanın neden yuvarlak (küre) olmadığını anlatacağım. 
Hatta yukarıdaki maddeleri yavaş yavaş bir kez daha tekrar okursanız eğer demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Size şunu demeyeceğim: "Bu sözlerime ister inanın ister inanmayın!" 
Çünkü birazdan okuyacağınız konuların gerçek olduğu (ben de dâhil birçok kişi tarafından) kanıtlanmış, test edilmiş, gözlemlenmiş 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ve onaylıdır. Düz Dünya ile ilgili merak edilen ve cevap bekleyen bütün bu bilgilerin hepsini sizler için tek bir kitapta topladım. Bu kadar net ve kesin bilgiyi okuyup, kendiniz de onayladıktan sonra hâlâ dünyanın dönen bir küre olduğuna inanmaya devam ederseniz eğer, o da sizin sorununuz. Öyleyse size hayali dönen dünyanızda mutluluklar dilerim... © 

İşte başlıyoruz... 


iv 
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Bölüm 1 


Dünyanın Gerçek Şekli Nedir? 


Tİ > AİN ge“ * # elen MöntipEn! 


Elips mi? Yuvarlak mı? Kutuplardan basık, ekvatordan şişik mi? Yumurta şeklinde mi? Armut şeklinde mi? Yoksa geoit mi? Koskoca bilim ve bilim adamları bile yıl olmuş 2021 ve hâlâ kendi aralarında anlaşamıyorlar ve bu soruya net bir cevap veremiyorlar, bugüne kadar da verememişler zaten! Google veya herhangi bir arama motorundan dünyanın gerçek şekline dair arama yaptığınızda karşınıza çıkacak olan resimlerin tamamının kusursuz bir şeklinde yuvarlak olduğunu göreceksiniz. Hani dünya geoitti? 
Beş on dakika boyunca tüm çıkan sonuçları incelediğinizde şunu fark edeceksiniz: "Hiçbir dünya resmi bir diğeri ile birbirine benzemiyor!" Hani dünyanın uzaydan çekilmiş binlerce fotoğrafı vardı? Sıkı durun, lafı gevelemeden size direkt söyleyeceğim: "Dünyanın Uzay'dan tamamının çekildiği bir tane bile gerçek fotoğrafı yok!" Tüm fotoğraflarda hep yusyuvarlak, hiçbiri birbirine benzemeyen, hepsi birbirinden tamamen farklı olan küre dünyanın çeşit çeşit modellerini göreceksiniz. 

— ve 
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Hiçbir fotoğrafı elips olarak göremezsiniz ya da kutuplardan basık ekvatordan şişik olarak da göremezsiniz, hele ki yumurta şeklinde hiç göremezsiniz! Tüm göreceğiniz "PhotoShop" tarzı resim düzenleme programları ile çizilmiş (tasarlanmış) animasyon resimleridir. Şaşıracaksınız ama gerçek; bunu NASA çalışanları bile inkâr etmiyorlar. Kendileri bu fotoğrafların parça parça birleştirildiğini ve bu şekilde yuvarlak dünya resmini oluşturduklarını birçok kez söylüyorlar ve hâlâ kendi sitelerinde de bu yazıları mevcut. Bana inanmadıysanız veya daha önce Google üzerinden dünyanın gerçek şeklini arayıp hiç bakmadıysanız eğer, geç kalmadınız, elinizdeki kitabı bırakın ve internette araştırma yapın. 
Tüm bu söylediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz! Gerçeklerle yüzleşin! "Gerçek dünyanın gerçek bir fotoğrafı yok!" Nedenini ve detaylarını ilerleyen bölümlerde de açıklayacağım... 


ROSCOSMOS* 
Rusya 


JAXA* 
Japonya 
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Bölüm 2 
Dünyanın Gerçek Bir Haritası Yok! 


Evet, yanlış duymadınız. Doğru ölçekli bir tane bile dünya haritası yok! Tarih boyunca da hiçbir dünya haritası doğru değildi. 
Ayrıca hiçbir dünya haritası birbiri ile uyuşmuyor. Şu an gerçek diye kullandığımız haritalar da yanlış. Hiçbir kıta veya kara parçası küre dünya modeline uymuyor, üzerine oturmuyor. Bu yüzden, sırf kıtalar ve kara parçaları küre dünya modeline uysun diye kimi kıtalar olduğundan daha büyük, kimi kıtalar ise olduğundan daha küçük gösterilmektedir. Eğer dünya gerçekten bir küre şeklinde olsaydı, hiçbir düzenleme yapmadan kıtalar ve kara parçaları küre dedikleri dünyanın üzerine kolaylıkla monte edilirdi. Küre dünya modeli doğru olsaydı eğer gerçek bir harita için hiçbir ayara veya düzenlemeye gerek kalmazdı. Uzaydan çekilmiş dünya fotoğrafları gerçek olsaydı eğer haritalarımız da doğru olurdu ve tek bir gerçek haritamız olurdu. Ama yok! Madem dünya gerçekten küre, o zaman neden haritaların hiçbiri doğru ölçekli değil? Şimdi anladınız mı? Dünya bize gösterdikleri gibi küre olmadığı için haritaların hiçbiri küre dünya modeline dönüştürülemiyor. Bu benim kendi düşüncem değil resmi bir bilgidir fakat buna rağmen insanlar hâlâ dünyanın küre olduğunda ısrar ediyorlar. Neden zorluyorsunuz ki? Olmuyor işte! 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 
Güney Kutbunu Gösteremeyen Pusulalar! 


Çoğunuz biliyorsunuzdur, ekvator çizgisinden güneye doğru geçer geçmez her şeyin yönü değişiyor(muş) diyorlar. Örneğin ekvator çizgisindeki turist rehberleri turistleri eğlendirmek adına hileli su oyunu (şovu) yapıyorlar. Barış Manço bile bunu denemiş ve yayınlamıştı. Bu (gerçek sanılan) oyunda ekvator çizgisinin güneyine geçince suyun yönü farklı akıyor, kuzeye geçince de güney tarafta akan yönün tersine akıyor, ekvator çizgisinde ise su hiçbir yöne doğru dönmüyor. Bunun turist rehberleri tarafından hileyle yapıldığı ortaya çıktı. Velev ki hile olmasın, diyelim ki doğru, eğer doğru olacak olsaydı, ekvator çizgisinden güneye geçer geçmez elimizdeki pusulamız güney yönünü gösterecekti ama öyle olmuyor, hiçbir zaman da olmadı, olamayacak! Güney kutbunun tam orta merkezine bile gitseniz pusulanız hiçbir zaman güney yönünü göstermeyecek. Hani 2 kutup vardı? Hani güney kutbu diye bir kutup vardı? Ama yok! İlerleyen bölümlerde bu konuya da daha geniş kapsamlı değineceğiz... 
> DE | 
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Bölüm 4 


Tüm Gezegenler Yuvarlak, 
Dünya Nasıl Düz Olabilir? 


Evet, gezegenler yuvarlak. "Yuvarlak değil!" demiyoruz! 
Bunda hemfikiriz. Bize yuvarlak olarak gözüküyor... Ama küre mi bilemiyoruz? Nasıl mı? Demir para da yuvarlak. Bir CD de yuvarlak. Bir yemek tepsisi de yuvarlak, tabak da yuvarlak, pizza da yuvarlak... Ama "KÜRE" değiller! Küre farklı, yuvarlak farklı bir şekildir. Tamam, ay yuvarlak, güneş de yuvarlak, diğer gezegenler de yuvarlak (gözüküyor) fakat her tarafını göremediğimiz için küre diyemeyiz. Sadece: "Bize gözüken tarafları yuvarlak görünüyor!" diyebiliriz. Küre dersen yanlış söylemiş olursun! 
Küre diye ısrar edersen (bilgisiz bir) yalancı olursun! © 


öğ 
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Bölüm 5 


Dünyanın "Tamamının" Döndüğünü Gösteren 
Gerçek Bir Video Kaydı Yok! 


Adamlar Ay'a gidiyor, Mars'a gidiyor, uzayda yolculuk yapıyor, uzayda binlerce uydu var. Milyar km ötedeki kara delikleri görüntülüyorlar. Ama gel gör ki bugüne kadar hiçbir zaman dünyanın tamamının tek bir kare içinde döndüğünü gösteren bir tane bile videosunu çekememişler! Aklınız alıyor mu?© Şaka mı bu? 
Sen tut gezegen gezegen tüm uzayı gez dolaş ama bir kere bile dünyanın tamamının döndüğünün videosunu kaydetme, bak şu Allah'ın işine! 


id 
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Diyelim ki Mars'a gidiyorlar. Mars'a gidildiğinde dünyanın atmosferinden çıkmaları gerekiyor, değil mi? Evet! Hadi diyelim ki dünyanın atmosferinden çıkabiliyorlar, zaten Mars'a gidebiliyorlarsa atmosferden de çıkıyorlardır. Atmosferden çıkar çıkmaz dünyadan tamamen bağımsız olacaksınız ve dünyanın döndüğünü kendi gözlerinizle görebileceksiniz... Ama binlerce roketleri atmosferden (sözde) çıktığı halde bir tanesi bile dünyanın tamamının döndüğünü gösteren bir video çekemedi bugüne kadar! Heyecan- dan unutuyorlar sanırım. © Küre dünyayı savunan çoluk çocuk bu durum için de yine aynı şekilde beyin yakan bir karşılıkla cevap veriyorlar! Diyorlar ki neymiş efendim "dünya o kadar büyükmüş ki kadraja sığmıyormuş" (Kafayı yememek elde değil!) 
Madem öyle, o zaman kendi ağzınızla itiraf etmiş oluyorsunuz! 
Madem dünyanın tamamı kadraja sığmıyordu, o zaman bize gerçek diye gösterilen dünya fotoğraflarının hepsi otomatik olarak sahte olmuş oluyor! Adamlar Mars'a kadar gidiyorlar Mars'a! O kadar uzak mesafeden dünya nasıl kadraja sığmaz? Bir tane değil; yan yana yüz tane dünya daha kadraja sığar! Yuvarlak dünyanızı savunabilmek için şeytanın bile aklına gelmeyecek yalan yanlış her şeyi gerçekmiş gibi söylüyorsunuz! Buna da bilim diyorsunuz, fizik diyorsunuz! Daha da kötüsü konuyla ilgili hiçbir bilginiz olmadığı halde doğru cevap verdiğinizi sanıyorsunuz... 


Önemli Not: İnsanların video "sandığı" görseller aslında "video kaydı" olarak çekilmiş gerçek videolar değildirler. Video sandıkları o görseller birçok fotoğrafın birleşmesi ile oluşan "GIF, Kompozit veya animasyon" denilen görsellerdir. 
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Bölüm 6 
Aşılamayan Antarktika Kıtası! 
pi > Weddeli - Mm za 
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Küre dünya modelinin en altında olan kısım; güney kutbu, bir diğer deyişle Antarktika kıtası. Tarih boyunca hiçbir zaman bir ucundan diğer ucuna (başından sonuna kadar) kimse geçememiş. Araçla, yürüyerek, uçakla, roketle veya herhangi bir araçla bugüne kadar hiçbir şey Antarktika kıtasının bir ucundan diğer ucuna gidememiş. Kimileri diyor ki neymiş efendim yasakmış. 
Bazıları da diyor ki neymiş yasak değilmiş! Ben de diyorum ki yasaksa neden yasak? Yasak değilse eğer o zaman neden hâlâ aşılamadı bugüne kadar? Şu an günümüzdeki teknoloji orayı gözü kapalı aşmaya yetiyor da artıyor bile! Ama yapılamıyor. Neden? 
Çünkü Antarktika kıtası diye bir kıta yok. Antarktika devasa bir 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ada değil. Avustralya gibi bir kıta değil Antarktika! Üzerinden, bir ucundan bir diğer ucuna geçilecek bir ada değil. "Antarktika diye bir yer yok!" DEMİYORUM! "Antarktika Kıtası diye bir kıta yok!" diyorum! Penguenler, kutup ayıları, ekipler, kamplar var! Var ama hepsi Antarktika'nın ucundalar, kenarındalar, kimse oranın ortasına kadar bile gidemiyor. Antarktika'yı aştılar diyorlar fakat aşabildikleri yer sadece Antarktika'nın ucundaki çıkıntılı kısımdı. Vah vah! Ne yazık. Canları sıkıldıkça Ay'a Mars'a gidebilen bu adamlar nasıl oluyor da bunu hâlâ başaramıyorlar aklım almıyor... 


Kendiniz araştırın! 


Antarktika kıtasının resimlerinin hiçbiri 

bir diğeri ile aynı değil. 
Hepsi birbirlerinden tamamen farklı resimler. 


Çünkü Antarktika bize gösterdikleri gibi bir kıta değil... 
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Bölüm 7 


"Ufukta Kaybolan Gemiler" Yanılgısı! 


— Pa, 2 Sera iğm 


YAYA 


İşte o en müthiş yuvarlak dünya kanıtı; "Gemilerin ufukta kaybolması!" Hayır! Gemiler ufukta kaybolmaz. (Yanlış algıladıgınız için) sadece kaybolduğunu sanırsınız. Gözden kaybolan geminin ardından teleskopla veya kaliteli bir fotoğraf makinesi ile yakınlaştırma (zoom) yaptığınızda gemileri yeniden görebilirsiniz. 
Çünkü gemi hâlâ yoluna dümdüz devam etmektedir. Bu olay ufuk çizgisinde oluşan seraptan ve havadaki nemden dolayı olan bir göz yanılmasıdır. Aynı durumu dümdüz bir köprü üzerinde de yaşayabilirsiniz. Bu sefer de arabaların ufukta kaybolduğunu göreceksiniz. Köprüde yaşanan bu durum dünyanın yuvarlak olduğunu mu kanıtlıyor şimdi? Yoksa köprü de mi yuvarlak? Tabi ki de hayır! Bir de perspektif durumu söz konusu. Düz bir zeminde 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ufuk çizgisine doğru uzaklaşan cisimler, uzaklaştıkça aşağıdan yukarıya doğru perspektiften dolayı kayboluyormuş gibi gözükürler. Hâlbuki kaybolmuyorlar; uzaklaşıyorlar. Gemiler de işte bu şekilde uzaklaştığında perspektiften dolayı dünyanın eğimli kısmına geçtiği sanılıyor ama gerçek hiç de öyle değil... 

Gemilerin bize doğru geldiklerinde de aynı durum gerçekleşir. Youtube'da gemilerin kaybolmadığına dair çekilen yüzlerce zoom videoları bulabilirsiniz... 
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Bölüm 8 


Dünyayı Turlayıp Aynı Noktaya Geri Dönmek! 


Gerçek boyutlardaki bir futbol sahası üzerinde olduğunuzu hayal edin ve bu sahada olduğunuz yerden başlayıp bir çember çizin ve 360 derecelik bir dönüş yapın. Başladığınız noktaya geri geleceksiniz. O zaman bu futbol sahası küre mi olmuş oluyor? 
Hayır! Düz bir zemin üzerinde de yuvarlak dönebilirsiniz tıpkı dünyanın etrafından paralellerden dönüldüğü gibi. Bugün bile dünya turuna çıksanız, dünyayı paralellerden döndüğünüz zaman başladığınız noktaya geri gelebilirsiniz. Bu düz bir zeminde de mümkün fakat asıl olay dünyayı meridyenlerden turlayabilmek. 
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(Kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye) Dünyayı meridyenlerden turlayıp, başladığı noktaya geri gelen hiç kimse olmadı bugüne kadar. Tarih boyunca da dünya meridyenlerden turlanamadı. 
Eğer bu yapılmış olsaydı dünya küredir diyebilirdik. Ama tarih boyunca bu dönüş asla yapılmadı ve hâlâ da yapılamıyor... Bunu yapabilecek teknolojiye şu an sahibiz ama yapılamıyor, neden? 
Çünkü daha önce de söylediğimi hatırlayacak olursanız eğer; Antarktika bize gösterildiği gibi bir kıta olmadığından dolayı üzerinden geçip bir ucundan diğer ucuna ulaşabileceğimiz ada gibi bir yer değil... 
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Bölüm 9 


Balıkgözü Lens Hilesi 


— 


— Gerçek görüntü. — 


Balıkgözü Lens 


Balıkgözü lens için bize en çok söylenen şey hep şu oluyor: Neymiş efendim balıkgözü lensi daha geniş alanları görüntülemek için kullanıyorlarmış. Yerseniz öyle! © Fakat çok daha geniş alanları görüntülemek için günümüzde balıkgözü lensinden çok daha kaliteli ve çok daha ileri teknolojiler var. Balıkgözü lensinin çalışma prensibi şu şekilde: Düz bir zemini eğimli, bombeli gösterir. 

00 
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Yuvarlak ve küre olan bir cisim üzerinde çalışmaz! ETKİ ETMEZ! 
Tıpkı küre bir dünyaya da etki etmeyeceği gibi! Zaten dünya küreyse neden balıkgözü lens kullanıyorsunuz ki? Çekim esnasında dünya zaten yuvarlak olarak çıkacak. Buna rağmen "uzaydan çekildiği sanılan" dünyanın tüm fotoğrafları balıkgözü lens ile çekilir. Dünya zaten yuvarlak madem, o zaman senin balıkgözü lense ihtiyacın yok ki! Bu nasıl bir mantık! 


Balıkgözü lens düz bir zemini ya içe doğru büker ya da dışa doğru büker. İçe büktüğünde içbükey bir görüntü elde edersiniz, dışa doğru bükülme olunca da düz olan nesneyi yuvarlak gibi gösterir. İşte tam da bu yüzden insanlar balıkgözü lens ile çekilmiş dünya fotoğraflarını görünce dünyanın fotoğraftaki gibi yuvarlak olduğunu sanıyorlar. Fakat gerçekte görünen ufuk çizgisi ve dünyanın tamamı düzdür ve "balıkgözü lens sayesinde" dışbükey çekim yapılarak düz dünyaya bombe verip yuvarlak hale getirirler. 

Neymiş efendim: "balıkgözü lens daha geniş alanı çekebilmek içinmiş" siz bunu benim külahıma anlatın! Adamlar çakallık yapıyor, balıkgözü lensini kullanıp hileyle dünyayı "YUVAR-LAKMIŞ GİBİ" gösteriyorlar, siz de buna anında düşüyorsunuz! 
Bu lens siz (daha) yerdeyken bile zemini yuvarlaklaştırır. Siz yeter ki balıkgözü lens kullanın! Onu da geçtim, göz var izan var! 
Balıkgözü lens kullanımı çok kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. 
Ona rağmen göz göre göre bu görüntülere inananlara da Allah akıl fikir versin... 
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Bölüm 10 


(Sözde) Uzaydan Atlayan Felix? 


Felix'in rr yükseklik 40 kı e Tüm görünen alan ise sadece New Mexico'ydu. Hatta belki New Mexico'nun bile tamamı değildi. Fakat bu adamlar "GoPro" adındaki aksiyon kamerasını kullandıkları için, bilinen bir diğer adıyla: "Balıkgözü lensli kamera" kullandıkları için Felix'in atlayışı esnasındaki görünen yeri tamamen yuvarlayarak gösterdi. İzleyen insanlar da gördükleri o görüntüyü dünyanın tamamı sandılar. Ne demiştik? 
Bu lensin özelliği zaten budur; düz bir zemini bombeli olarak göstermek! Felix atladığında ise bu lens görünen alanı bombeli bir şekle dönüştürdü ve insanlar bu görüntüyü dünyanın yuvarlaklıgı sandılar. Felix için "uzaydan atladı" dediler. Hâlbuki atladığı yükseklik "uzay" denilecek bir yükseklik bile değildi... 

Felix'in atlayış videosunda müthiş bir detay daha var. Felix tam atlamaya hazırlanırken içeriden kapsülünün kapağını açtığı anda dışarısı (ufuk çizgisi) gözüküyor! Nasıl gözüküyor dersiniz? 
Tamamen DÜMDÜZ! © Ama kapsülden dışarı çıktığında ise "balıkgözü lens" devreye giriyor ve dümdüz olan bu görüntüyü size eğimli ve bombeli olarak gösteriyor. Milyonlarca insan da çok güzel bir şekilde bu olaya kandı... 


. 
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Bölüm 11 


Dünya Düz Olsaydı, Buradan Bakınca 
Amerika'yı Görebilirdik! 


Bir tünelde olduğunuzu hayal edin. O tünelin başındasınız, başında iken sonuna baktığınızda sonunu görebiliyor musunuz? 
Kısacık bir tünel bile olsa o tünelin sonu perspektiften dolayı görünmeyecektir. Beyaz ışığı göremezsiniz. Tünel görüş mesafeniz boyunca daralıyormuş gibi, iki ucu birleşmiş gibi görünür. Tıpkı tren raylarında oluşan o görüntü gibi. "Tren rayları" örneği çok daha kolay hayal edilebilir ve anlatımı çok daha basit bir örnektir. 
Tren raylarının üzerinde olduğunuzu hayal edin ve rayların sonuna doğru bakın. Rayların sonunun birleştiğini göreceksiniz ama o görüntüyü gördüğünüzde öyle olmadığını ve aslında dümdüz ilerlediğini bilirsiniz. (Aynı durum otellerdeki koridorlarda da olur) İşte perspektiften dolayı görüşümüzde yanılmalar ve algı karışıklığı oluyor. O yüzden daha tünelin başındayken sonunu bile göremezken, buradan bakınca Amerika'yı, Çin'i, Rusya'yı göreceğiz diye hiç boşuna hayal kurmayın... 

m 
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Ayrıca sıcaklık, nem gibi bazı hava şartlarından dolayı bazen çok kısa mesafeleri bile göremezsiniz. Bundan dolayı görüş mesafelerimiz artar ya da azalır. Örneğin hava nemsiz ve temiz ise şehrinizden kilometrelerce uzaklıktaki dağları bile görebilirsiniz. 
Olay bu kadar basit! Hava ne kadar temiz olursa, ne kadar nemsiz olursa işte o zaman görüş açımız daha da uzakları görebilecek kadar genişler. Daha önce hiç görmediniz mi sis olduğu zaman görüş mesafesinin ne kadar az olduğunu? Öyle sisler oluşur ki karşınızdaki kişiyi bile göremezsiniz. Hal böyleyken siz nasıl oluyor da buradan bakınca Amerika'yı, Çin'i görebileceğinizi sanıyorsunuz? Biraz akıllı olun! © Kafanızı çalıştırın azıcık... 

Bir örnek de şöyle vereyim: Havanın temiz olduğunda ve nem olmadığı zamanlarda Mersin'den Kıbrıs görülebiliyor. Kıbrıs'tan da Mersin net olarak görülüyor. Bunu daha önce birçok kişiden duymuştum fakat bu olay geçtiğimiz yıl resmen kayıtlara geçti. Haber ajansları da bu durumu hemen haber yaptılar. Tam tamına 120 kilometrelik mesafe çok net bir şekilde görülüyordu. 
Küre dünya modelindeki eğim hesabına göre birbirlerini gören bu yerlerdeki dağların hiçbir şekilde (dağların uçlarının dahi) görünmemesi gerekiyor! Ama tam tersine (neredeyse) dağların tamamını görebiliyorsunuz! Çünkü bir eğim yok! Eğim sadece sizlerin hayal gücünde var! Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi yükseklikte olursanız olun, siz umutla ve heyecanla eğimli bir yer görebileceğinizi sanıyorsunuz ama üzgünüm, hiçbir zaman eğimli bir yer göremeyeceksiniz! Çünkü Dünya düpedüz dümdüz! 
Ancak Balıkgözü lensli bir kamera kullanmadıktan sonra! © 
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Bölüm 12 


Gece ve Gündüz Nasıl Oluyor? 
Peki Ya Mevsimler? 


En çok sorulan sorularda I numara! © Ama ben nedense bu soruyu 12. sıraya eklemişim. Neyse! Hemen anlatayım size bu durumu. Güneş ve Ay bize bahsedildiği kadar uzakta değiller. 
Güneş için 150.000.000 (yüz elli milyon) km uzakta derler fakat orta düzey bir teleskop ile güneşe yakınlaştırma yaptığınızda güneşe net bir şekilde odaklanma oluyor. Güneşin tüm yüzeyi buğulanmadan pürüzsüz olarak görülebiliyor. Hatta güneşin üzerinde alev patlamaları da yokmuş meğer! Aynı durum Ay'ın (gerçek) uzaklığı için de geçerli. Eğer güneş ve ay bahsedildiği kadar uzakta olsalardı, onlara zoom yapıldığında net ve pürüzsüz değil, buğulu gözükmeleri gerekirdi. Bu birincisi. İkincisi ise, güneş ışınları bizlere anlattıkları gibi dünyamıza hiç de dik ve 90 derece olarak gelmiyor! Çoğunuz fark etmişsinizdir, güneş bulutların arkasında 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gibi görünüyorken ışıkları yeryüzüne üçgen olarak düşüyor. Bu da güneşin dünyamıza yakın olduğunun bir diğer göstergesidir. 
O yüzden güneş bize söyledikleri kadar da devasa büyüklükte değil! Dünyanın bilmem kaç katı büyüklüğünde hiç değil! Elde edilen bu bilgilerden yola çıkarak şu sonuca ulaşıyoruz: devasa, DÜZ, sabit ve dönmeyen bir dünya var ve bu devasa DÜZ Dünya'ya oranla güneş ve ay çok ama çok daha küçük! Güneşle ay, dünyanın üzerinde kendi yörüngelerinde dönüyorlar, birbirlerini kovalıyorlar (Yin Yang gibi) Güneş tüm dünyayı aydınlatacak kadar büyük değil, bölgesel. Güneş'i bir el feneri gibi düşünün ya da cep telefonunuzun flaşı gibi düşünün, güneşin ışık verdiği yerler gündüz oluyor, güneşin ışık vermediği yerler ise akşamı veya geceyi yaşıyor. Hadi siz de hemen deneyin! Cep telefonunuzun flaşını açın, bir masanın üzerinde telefonunuzu gezdirin. 
Göreceksiniz ki masanın tamamı değil; sadece ışığın geldiği yerler aydınlık olacak. Olay işte bu kadar basit. Mevsimler, Oğlak Dönencesi ve Yengeç Dönencesi, ekinoks, gece gündüz, aklınıza güneş ve ay ile ilgili gelebilecek çoğu olay işte bu şekilde meydana geliyor; dünyanın hareketiyle değil de güneşin düz dünya üzerindeki hareketiyle gerçekleşiyor... 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 13 


Ay Tutulması ve Güneş Tutulması 
Nasıl Oluyor? 


21. Yüzyıldayız ve hâlâ Ay'ın üzerindeki gölgenin "dünyanın gölgesi olduğunu" sananlar var. Hâlbuki Ay'ın üzerine düşen gölge dünyanın gölgesi değildir. Nasıl mı bu kadar eminim? Hemen size de açıklayayım. Bunca yıllık hayatınızda ay ve güneşi aynı anda gökyüzünde hiç görmediniz mi karşı karşıya? Gördünüz tabiki de! O esnada da Ay'ın üzerinde bir gölge oluyor, değil mi? 
Siz Dünya üzerindeyken Ay ve Güneş'e göre aşağıda kalmış oluyorsunuz. Kafanızı yukarı kaldırdığınızda güneş ve ay gökyüzünde birbirlerine (yüz yüze) karşılıklı oluyorlar ve Ay'ın üzerinde yine de bir gölge görünüyor. Aklınız alıyor mu o gölgenin dünyanın gölgesi olabileceğini? Hayır, Ay'ın üzerine vuran Dünyamızın gölgesi değildir! Hal böyleyken, anlıyoruz ki bu durum ay 


ja 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tutulmalarının "dünya ile bir ilgisi olmayışını" bize gösteren en net kanıttır. (İşin aslı) Ay'ın üzerindeki gölge sanılan kısım gerçekte herhangi bir şeyin gölgesi de değildir zaten... 

Ayrıca "Planet X" adı verilen gezegeni araştırın. "Bence" sanıyorum ki ay ve güneş tutulmalarında bunların önüne geçen başka bir şey var. Çünkü kayıtlara geçen bazı görüntülerde güneş tutulması olurken Ay'ın diğer tarafta olduğunu gördük. Bahsettiğim bu görüntüleri bizzat ben de gördüm. Aynı şekilde güneşin olduğu gündüz vaktinde de ay tutulmasına şahit olduk. Bu durum resmen birçok kez gerçekleşti ve tarihte kayıtlara geçti. (Anladık ki) tutulmaların olması için hiçbirinin birbirine ihtiyacı yok. Araya da illa dünya girecek diye bir şey yok! İşte bunların hepsi algılarımızın oyunudur! 

En önemlisi de: "Selenelion" denilen tutulmadır. Tüm cevaplarınız Selenelion'da gizli. Bu tutulma bildiğiniz ay tutulmasının tam tersi yönüne doğru olur. Tutulma esnasında Ay'ın üzerine düşüyor sandığınız sözde dünyanın gölgesi "Selenelion" tutulmalarında yukarıdan aşağıya doğru Ay'ı kaplar. Küre dünya modeline göre bu imkânsızdır! Eğer Ay'ın üzerindeki dünyanın gölgesi olmuş olsaydı gölgenin aşağıdan yukarıya doğru Ay'ı kaplaması 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gerekirdi. Hatta bu tutulmanın en ilginç tarafı ise Ay'ı kaplayanın bir gölge olmayışı! Güneş tutulmalarında da olduğu gibi aynı şekilde Ay'ın önünden geçenin başka bir gezegen olduğunu sizler de kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Ayrıca kimsenin dikkatini çekmeyen çok müthiş bir detay daha var. Güneş tutulmalarında, güneşin önünden geçen şeyin "AY" olduğu söylenir fakat eğer bu şey gerçekten Ay olsaydı Ay'ın kraterleri ve çıkıntıları tutulma esnasında yanlarından anlaşılırdı ama bu detaylar hiç de anlaşılmıyor! Güneşin tutulma esnasında önünde olan şey pürüzsüz ve kusursuz bir şekilde yuvarlak olarak görünüyor. Kenarlarında hiçbir pürüz veya girinti çıkıntı gözükmüyor... 

Selenelion Ay tutulması için bilim "İMKÂNSIZ" adını vermiştir bu doğaüstü olaya. Aynı şekilde "Space.com" bilim sitesi de Selenelion için net bir şekilde "Geometri bunu açıklayamaz" itirafında bulunmuştur. Bazı zamanlarda güneş doğmadan hemen önce gerçekleşiyor. Bazı zamanlarda da güneş havadayken ay ile yüz yüzeyken gerçekleşiyor. 

Tüm bunları araştırırsanız eğer doğru söylediğime siz de hak vereceksiniz. Ama siz hiç araştırmadınız ki bugüne kadar. © Size dayatılan şeylerin 90100 kesin ve doğru olduğunu sandınız hep. Bildiğinizi sandığınız yanlışların doğrusunu söyleyenler olduğunda da o kişilere saldırdınız. Sanki siz, kendiniz o kişilerden çok daha fazla araştırma yapmışsınız gibi. Şuna inanın sizin küre dünya modeliyle ve güneş sistemiyle ilgili hayatınız boyunca yapmadığınız araştırmaları da biz yaptık. Emin olun küre dünya modeli ve Güneş merkezli evren modelini de biz sizlerden daha iyi biliyoruzdur. Siz, sadece bir saat bile olsa Dünyanın şekli ile alakalı araştırma yapacak olursanız eğer, bildiğiniz her şeyin tamamen yalanlara ve yanlışlara dayalı olduğunu net bir şekilde göreceksiniz... 
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Ek bilgi olarak; Kur'an'da Yusuf suresinde Hz. Yusuf rüyasında güneş ve ay dışında "11 tane de yıldız" gördüğünü söylemiştir. 
NASA da yıllardır "PLANET X" adını verdiği 9. gezegenden bahsetmektedir. Hem bu gezegenin varlığından eminlerdir hem de bu gezegeni henüz göremediklerini belirtirler. Neden bu gezegenin varlığını kesin olarak onaylamıyorlar dersiniz? Yoksa "TUTULMALARA NEDEN OLANIN" dünyamız değil de 
PLANET X olduğu ortaya çıkacak diye mi?© Ya da küre dünya masalı son bulacak diye mi PLANET X gezegenini resmi olarak açıklamıyorlar dersiniz? 

Hal böyleyken ay tutulması için kimse 90100 kesin olarak "Güneş ve Ay'ın arasına dünya giriyor" DİYEMEZ! Zorlamayın... 
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Bölüm 14 


Uçaktan Dünyanın Eğimi Görülebilir mi? 


Eğer siz gerçekten 10 km kadar yukarıdan, uçaktan baktığınızda dünyanın eğimli olduğunu gördüyseniz bence siz bu kitabı okumayı bırakın! Bakınız, 40 km yukarıya gönderilen amatör kameralardan alınan görüntülerde ufuk çizgisinde hiçbir eğim olduğu görünmüyor. Sonra da bu görüntüler insanlara gösterildiğinde: "Bu mesafeden eğim mi gözükür?" diye cevap veriyorlar. 
Madem 40 km yukarıdan eğim gözükmüyorsa, 10 km yukarıdaki uçakta nasıl eğimi görebiliyorsunuz? Nasıl görebildiğinizi söyleyeyim size: ya gördüğünüzü sanıyorsunuz ya da uçağın camı bombeli olduğu için ufuk çizgisini bombeli görüyorsunuz. Bu kadar basit! Uçaktan dünyanın yuvarlaklığı mı görünür?© 

Bir diğer örnek de Everest dağının tepesindeki dağcının fotoğrafı. Milyarlarca insan bu fotoğrafı gerçek sandı! Aklım almıyor! Şaka gibi! Dağın tepesi 8 km yükseklikte ve fotoğrafta dünyadan daha yuvarlak görülen bir görüntü var. Küçük bir çocuğa bile gösterseniz o fotoğrafın gerçek olduğuna inanmaz ama koca koca adamlar o fotoğrafı gerçek sanarak bizlere "yuvarlak dünyanın kanıtı" diyerek gösterdiler. Saçma sapan montajlı "FAKE" bir resim için:"İşte dünyanın yuvarlaklığı" dediler! Allah'ım lütfen aklıma mukayyet ol... 
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Gerçek dedikleri Totoği i 
Şaka gibi:;değil mi? :) 


Ani SİZE eği bir ri ile ekim; Everest Dağının zirvesi. 
Bir eğim görebiliyor musunuz?© 


< gi 
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Bölüm 15 


Dünya Düz Olsaydı Dünyanın Sonundan 
Uzaya Düşerdik! 


Uzay, galaksiler ve benzeri şeylerle, cosmos ve sonsuz evren gibi hayallerle beynimizi o kadar doldurmuşlar ki, insanın aklına hemen: "dünya düz olsaydı sular uzaya dökülürdü!" "Biz düz dünyanın sonundan uzaya düşerdik!" gibi birçok mantık dışı düşünceler oluşuyor HAYALLERİNDE. Hâlbuki "düz dünya'nın şekli aklınızda hemen oluşan "uzay boşluğunda süzülen" bir tepsi dünya değil! Bugüne kadar olan, son 5 yıllık araştırma ve çalışmalarımdan elde ettiğim tüm bilgilerin sonucunda, düz dünyanın şekli hakkında şu bilgileri öğrendik: "Devasa bir okyanusun içinde bulunan, devasa büyüklükte kara parçalarından meydana gelen, kendi etrafında veya hiçbir şeyin etrafında dönmeyen, sabit bir dünyadır Düz Dünya!" Dünyamızın etrafını da Antarktika'nın buz duvarları "çember şeklinde" sarıyor. Biz evrenin zeminiyiz, tabanız. Uzay boşluğunda (havada asılı) bir tepsi değiliz ve hatta uzayın içinde rastgele süzülmüyoruz da! 
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Bizi çevreleyen buz duvarlarından dolayı da sular uzaydan dışarı taşmıyor. Panik yapmayın! Korkmayın "Her şey kontrol altında" 

Buz duvarlarının ötesini de kimse geçemediği için (Antarktika aşılamadığı için) kimse de düz dünyanın sonuna ulaşamaz ve düz dünyadan uzaya düşemez. O yüzden rahat olun! Düz Dünya sizin ilk etapta hayal ettiğiniz gibi bir dünya değil... 

Peki, biz bu bilgilere nasıl ulaştık? Çok basit! Küre dünya modelini düz dünya modeline çevirdiğinizde bahsettiğim bu görüntü sizin de karşınıza çıkacak. Küre dünya modeline göre kıta olan Antarktika'nın, düz dünya modeline göre dünyanın etrafını saran buz dağları olduğunu siz de kolaylıkla göreceksiniz... 
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Önceki bölümlerde ne demiştim? "Doğru ölçeklendirilmiş bir dünya haritası yok" demiştim, değil mi? Evet, şimdi konu çok güzel bir yere geldi! Düz dünya haritası için son 5 yıldır üstüne bastıra bastıra "TEMSİLİ" olduğunu söylediğim halde bazı kendini zeki sanan akıllılar düz dünya haritaları üzerinde işlem yapmaya çalışıyorlar ve yaptıkları bu işlem de doğru çıkmayınca hemen sevindirik oluyorlar! Heyecanla ve mutlulukla "düz dünyayı çökerttiklerini" sanıyorlar "düz dünya hatalı" diyorlarya da sadece "düz dünya haritası" için yanlış diyorlar. Tabi ki de yanlış! Çünkü küre dünya haritası yanlış! Ölçeklendirmesi 0100 doğru olan bir küre dünya haritası olmadıkça düz dünya haritaları da hep yanlış olacak. Küre dünya haritasının ölçeklendirmesi 90100 doğru olacak ki düz dünya haritasına dönüştürüldüğünde düz dünya haritası da “0100 doğru olsun. Bu iki modelin haritası birbirlerine bağlılar ve birbirleriyle doğru orantılılar. O yüzden düz dünya haritası üzerinde boşu boşuna matematiksel işlem yapıp hayal kırıklığına uğramayın! © Bu sözüm düz dünyacılar için de geçerli... NASA çalışanının da dediği gibi; aslında olay tam tersi. Düz dünya haritasını üç boyutlu yapıp küre dünyaya çevirmişler... 

Söylemeyi unutuyordum! Son anda müthiş bir detay daha aklıma geldi! Küre dünya maketlerinin altında "Eğitimsel amaç için kullanılmaz. Sadece dekor için kullanılır" yazıyor. © Şimdi tam olarak anladınız sanırım ne anlatmak istediğimi? 

"DÜNYANIN GERÇEK ŞEKLİ KÜRE DEĞİLDİR!" 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 16 


O Kadar Bilim Adamı Var, 
Hepsi mi Yalan Söylüyor? 


Hiç dikkat ettiniz mi? (Sanmıyorum!) Bilim adamlarının bence asıl mesleği "bilim" değil; "YANILMAK!" Daha önce de haberlerde görmüşsünüzdür: "Bilim adamları yanıldı" başlığı altında birçok kez haber yapıldı. (Google'da araştırma yaparak da görebilirsiniz) Size 10 bilim adamının adını sorsam belki çoğunuz S'inin ismini sayamaz bile. Öyleyse "bilim adamı" denilen kişilere bu büyük inanç nereden geliyor? Hem de çoğu bilim adamının tanrı inancı olmadığı halde! 

Bilim adamlarına göre; 

1- Bizler birer hiçiz. 

2- Yıldız tozuyuz. 

3- Tesadüfüz. 

4- Milyarlarca gezegenin olduğu sonsuz bir evrende yaşayan 

herhangi bir canlıyız. 

5- Tesadüfen dünyaya geldik, öylesine yaşıyoruz. 

6- Maymundan geldik, evrim geçirdik. 

7- Öldüğümüzde tüm hayatımız sonlanır. 

Bilim adamlarının söylediğine göre insan işte budur! 

Ama Yaratıcı inancına göre olay nedir; 

1- Bu dünya Big Bang'le "tesadüf" olarak değil; 

Yaratıcı tarafından özenle yaratılmıştır! 

2- İnsan yaratılmışların en şereflisidir. 
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3- Bu dünya insanlar için özel olarak tasarlanmıştır. 
4- Tüm yaratılmışlar insanın emrine verilmiştir. 

5- İlk insan bellidir. 

6- Evrim yoktur. 

7- Hiçbir şey tesadüf değildir. 


Karar sizin!© Adını bile bilmediğiniz dinsiz imansız bilim adamlarına mı inanacaksınız yoksa bir yaratıcı tarafından özel olarak yaratıldığınıza mı? Onu da geçtim, bu insanlar "bilim" adı altında milyar dolar para kazanıyorlar. Daha ne olsun? 

Temmuz 2019 haberine göre bilim adamları Newton'un yer çekimi "teorisi"nin de yanlış olduğunu açıkladılar. Her şeye yer çekimi ile cevap veren küre dünyacılar öksüz kaldı! Yerçekimi de kesin değildi ki zaten! Yerçekimi de bir teoridir. Adı üstünde; "Yerçekimi Teorisi" Lütfen bunu da aklınızın bir köşesine yazın. 
Bilim her zamanki yanıldığı gibi "YİNE" yanıldı. Doğru dediği şey bir kez daha "YANLIŞ" çıktı! © Aklınıza havale ediyorum... 


“Bilim Adamı” sandıkları 
NASA'nın Aktörü Bill Nye! 
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Bölüm 17 


Hadi Amerika yalan söylüyor, 
Çin de mi yalan söylüyor? 
Rusya da mı yalan söylüyor? 


Bunu düşünmekte haklısınız fakat şunu unutmayın ki öyle kafanıza göre Uzaya roket fırlatamazsınız. NASA izin vermeden, NASA'dan onay almadan hiçbir uzay girişiminde bulunamazsınız. 
Zaten Amerika sınırları içinde değilseniz de öncelikle kendi devletinizden izin almanız gerekir. Belki bazılarınız bilmiyor olabilir NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kurumudur. Şimdilik bu bilgiyi aklınızda bir yere not edin. Eğer bir gün "NASA bizi neden kandırsın ki?" diye kendinize sorarsanız ya da başka biri size bu soruyu sorarsa bu küçük bilgiyi aklınıza getirin! Küçük ama tüm cevapları içinde saklayan bir bilgi... 
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Tüm ülkelerin astronotlarını incelediğinizde kıyafetlerindeki kocaman NASA logosunu göreceksiniz. Ruslarda, Çinlerde, Almanlarda ve diğerlerinde, hepsinin kıyafetlerinde NASA logosu mevcut! Bunu en güzel şöyle söyleyebiliriz; Dünyanın tüm uzay ajansları NASA'nın birer şubesidir, bir diğer deyişle NASA'nın "franchise"larıdır. Hiç dikkat etmediniz mi? 1SS'nin içinde NA-SA'ya bağlı olan bütün ülkelerin bayrakları asılıdır! Zaten hepsi bu işin içindeler. Her bir uzay ajansı bu işten milyar dolar para kazanıyor. Yaptıkları sadece hayali uzay masalıyla insanlardan para araklamak! (NASA'nın gelirini kendiniz araştırın. Nutkunuz tutulacak!) Hepsi birbirine bağlı birer şebeke! Daha da sayayım mı? İşte bu yüzden "hepsi aynı amaca hizmet ettiği" için birbirlerini "uzay" ve "dünya" konusunda yalanlamıyorlar. Altın yumurtlayan tavuk kesilir mi hiç? Sizlere gösterdikleri gibi "milyarlarca gezegen olan sonsuz bir uzay" yalnızca sizin hayal gücünüzde var... 

Size bir soru. Velev ki Çin bugün bir açıklama yapsa "Amerika tüm dünyayı kandırdı. Ay'a hiç gitmediler. Mars'a da hiç gitmediler. Dünya da yuvarlak değil; dünya aslında düzdür!" deseler, siz bu itirafa inanır mıydınız? Tabi ki de inanmazdınız! © O yüzden "Bizi neden kandırsınlar?" gibi sorularla sırf soru sormak için soru sormayın! Bunun yerine sizi gerçeklere ulaştırabilecek doğru soruları sorun. Zaten doğru cevapları da alsanız siz inanmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Yanlışları bir kenara bırakın, doğrulara inanın artık... 
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Bölüm 18 


Gerçek Kıble Hangi Taraf? 

Dünya gerçekten de (söylenildiği gibi) gerçek bir küre şeklinde olsaydı eğer, kıbleye dönmek için tek bir yön değil; birçok yönümüz olurdu. Madem dünya küre, ne tarafa dönerseniz dönün, elbet yüzünüz kıbleye dönüyor olacak. Bu ilginç duruma da ce- 


vap olarak derler ki; "kıbleye en yakın yön hangi taraf ise" o yöne dönülür. 


——> 
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Bu sefer de ortaya şöyle bir paradoks çıkıyor; madem dünya küre, kıbleye göre tam dünyanın ortasında olursak, yani hem önümüz hem de arkamız kıbleye eşit uzaklıkta olduğunda kıble 
4 yönlü oluyor. Hem güneyden hem de kuzey yönünden kıbleye 
dönebiliyoruz ya da hem doğuya hem de batıya dönebiliriz kıble için. Kısacası (tek yöne) kıble olayı da küre dünya modeline göre hiç uyumlu değildir. 


London 


Afrika Selatan 


> 


FAKAT düz bir Dünya'ya göre, kıble tektir, tek bir yönedir! 
Dünyanın neresinde olursanız olun, yüzünüzü kıbleye döndüğünüz zaman, tam olarak kıbleye dönmüş olursunuz. "Düz dünya modeline göre" kıble yönünün tersine dönemezsiniz! Çünkü düz dünyadaki asıl kıbleye göre arkanıza doğru dönerseniz eğer dünyanın sonu olan buzullara doğru dönmüş olacaksınız. 


bf 
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Bölüm 19 


Foucault (Fuko) Sarkacı 
Dünyanın Döndüğünün Kanıtı Değildir! 


İlk olarak Fuko sarkacını 90100 olarak eksiksiz kurun. Her detayını ©0100 hatasız, eksiksiz hazırlayın ve başında durun. Sarkaca sakın dokunmayın! Madem dünya dönüyor, ufaktan ufaktan sarkacın da "kendi kendine" hareket etmesi gerekirdi ama böyle bir şey olmuyor. Sözde deneyde "Sarkacın çalışabilmesi için" siz güç veriyorsunuz. Sarkacı zaten siz itiyorsunuz ve Fuko sarkacı "sizin sayenizde" hareket etmeye başlıyor. İnsanlar da bunu dünyanın dönüşüne bağlıyor! Fakat siz sarkaca hiç dokunmazsanız sarkaç kendi kendine hareket edemiyor, edemez de! Velev ki diyelim dünya gerçekten dönüyor ve siz de Fuko sarkacını ittiniz, fakat buna rağmen Fuko sarkacı bir süre sonra hızı kesilip duracaktır. Eğer dünya gerçekten dönüyor olsaydı Fuko sarkacı da dünyanın dönüşü ile doğru orantılı olarak sonsuza dek hareket ederdi ama böyle bir şey de olmuyor ve sarkaç gücünü kaybettiğinde kendiliğinden duruyor. Sonuç olarak Fuko sarkacı (deneyi) de gerçek değildir ve bize dünyanın döndüğünü kanıtlayamaz. 
İşin en ilginç tarafı da diyorlar ki: "Atmosferin içinde olduğumuz için dünyanın dönüşünü biz hissedemiyoruz. Biz de dâhil hiçbir şey dünyanın dönüşünü fark edemez!" Hem böyle diyorlar hem de diyorlar ki: "Fuko sarkacı dünyanın dönüşünü hissediyor ve (bununla da yetinmiyor) dünyanın dönüş hareketine göre şekiller çiziyor!" Bir karar verseniz artık diyorum? 
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Velev ki Fuko sarkacı gerçekten de dünyanın dönüşünü hissedip, dünyanın hareketine göre şekiller çiziyor olsaydı, emin olun ki Fuko sarkacının çizdiği o şekiller hiç de öyle olmazdı! © 

Ayrıca! Birbirleriyle 90100 AYNI olan birçok Fuko sarkacını (3-5 tanesini) yan yana çalıştırdığınızda göreceksiniz ki her bir sarkaç birbirinden farklı yöne doğru "kafalarına göre" hareket ediyor olacaklar. Zaten normal olan, doğrusu da bu değil midir? 
Sarkacı nereye doğru iterseniz o tarafa doğru şekiller çizecektir. 
Bunun dünyanın dönüşüyle alakası yoktur. Fizikten, bilimden bahseden kendini zeki sanan koca koca adamlar, sözde profesörler şu hileli deneyi gerçek sanıyorlar... 

Bir başka can alıcı detay ise ekvator çizgisinin kuzeyinde ya da güneyinde dönen Fuko sarkaçlarının da farklı yönlere dönmesi gerekiyor ama böyle bir şey de olmuyor. İşte gördünüz ki Fuko sarkacı da tamamen yanıltıcı ve hilelidir, doğru değildir ve sonuç olarak Fuko sarkacı da dünyanın döndüğünü kanıtlayamaz! 
Fuko sarkacının aynısı olan bir de "Yüzük Falı" var, bunu da bir inceleyin derim. © 

Fuko sarkacının olduğu bir müzede sarkaca itme kuvvetini belirli aralıklarla uygulayan bir düzenek olduğunu oradaki çalışanlar da söylüyor. (Bir diğer deyişle; sarkacın "devamlı çalışabilmesi için" ucundaki aletin içine elektronik bir düzenek yapıldığı da biliniyor!) Hal böyleyken; Fuko sarkacı ile dünyanın döndüğünü açıklamak mantık işi değildir ve Fuko sarkacı dünyanın döndüğünü kanıtlayamaz (ÇÖP!) Çünkü göz göre göre Fuko sarkacıyla hile yapılmaktadır. Size demiştim! Dünyanın döndüğünü ve uzayda gezen küre bir gezegen olduğunu size yutturabilmek için her yolu deneyecekler... 
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Bölüm 20 


Coriolis Etkisi de 
Dünyanın Döndüğünün Kanıtı Değildir! 


Coriolis etkisi de tıpkı Fuko sarkacı gibi bir paradoksa sahiptir. Hani derler ya: "Madem dünya dönüyor, o zaman uçaklar havada dursunlar, gideceği yer altına gelecektir zaten!" İşte Coriolis etkisi de tam da budur! Eğer Coriolis etkisi dünyanın dönüşünün kesin kanıtı olsaydı, uçakların gidecekleri yere varmak için havada sabit durmaları yeterli olurdu ama böyle bir şey olmuyor ve mümkün de değil zaten. Nedeni ise: "Atmosferin içinde olduğumuzdan dolayı dünyanın dönüşünü fark edemiyoruz ve biz de dünya ile aynı hızda dönüyoruz" derler. Madem öyle, atmosferin içindeki hiçbir şey dönüşü hissedemiyorsa ve dünyanın dönüşünden etkilenmiyorsa o zaman Coriolis etkisi nasıl gerçekleşiyor? Coriolis etkisi de atmosferimizin içinde olan bir eylem sonuçta. 
Çocuk parkında dönen bir araç üzerinde Coriolis deneyi yapıldığında, Coriolis etkisi çok güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Demek ki "atmosferin içinde de olsak" "DÜNYA GERÇEKTEN DÖNÜ-YOR OLSAYDI" biz bunu fark edecektik! İşte demek istediğim paradoks buydu!© Hem atmosferin içinde hiçbir şey dünyanın dönüşünü fark edemez diyorlar hem de atmosferin içinde dünyanın dönüşünü fark edebilen deneyler ve eylemler oluyor. Bir karar verin, doğrusu hangisi? Küre ve dönen dünya modelinde "kanıt olarak" sundukları her şey birbiriyle çelişmektedir! Lütfen artık kurtulun doğru bildiğinizi sandığınız yanlış ve sahte şeylerden... 
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Kapalı alanlardaki drone testlerinde, dronelar hareket halindeki araçtan bağımsız olarak havada sabit kalabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki eğer dünya gerçekten dönüyor olsaydı bizlerin zıplamasıyla beraber (dünyanın dönüşünden bağımsızlaşıp) dünya ayağımızın altından kayıp gidecekti. Drone'ların ortaya çıkardığı bu sonuç aynı şekilde uçakların da havada sabit (asılı) durup, gideceği yerlerin ayaklarının altına gelmesiyle aynı olaydır. 

Coriolis etkisini de tamamen dar ve kapalı bir ortamda yaptığımızda Coriolis etkisi yine de GERÇEKLEŞİR. Testimizi yaptığımız kapalı alanı gök kubbenin (atmosferin) içi olarak kabul edersek eğer, görüyorsunuz ki demek gerçekten dünya dönüyor olsaydı, atmosferin içinde (kapalı bir sistemde) dahi olsak bu dönüşü görebilecektik! YİNE BİLİM YANILDI.© 


Bugüne kadar yapılmış hiçbir test ve deneyin dünyanın döndüğünü kanıtlayamadığını başta Einstein da dâhil olmak üzere bilim adamı denilen birçok kişi açıklamıştır. Bilimin ve kendilerinin de dediği gibi; atmosferin içindeki hiçbir şey dünyanın döndüğünü hissedemez. Dünyanın gerçekten de döndüğünü kanıtlayabilmek için tek bir yol vardır; o da atmosferden dışarı çıkmak... 


"Dünya üzerinde, Dünya'nın güneş etrafında bir yörüngede hareket ettiğini ispatlayabildiğimiz hiçbir gezegensel gözlem yoktur." 

Bernard L. Cohen 
Dünyaca ünlü fizikçi 
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Bölüm 21 


Dünyanın Küre Olmadığının 
“0100 Şüphesiz Kanıtları 


Dünyanın neden küre olmadığını kısa maddeler halinde yazalım. Bu maddeler resmidir, gerçek sonuçlardır. Yine üstüne bastırarak söylüyorum: "DÜZ DÜNYA"yı işin içine katmadan yazacağım. Tüm kitap boyunca size hatırlattığım gibi; bu kitapta yazan her kelimenin doğru olup olmadığını kendiniz de araştırabilirsiniz. Size bu kitapta aktardığım hiçbir bilgi varsayım değildir, komplo teorisi hiç değildir; sadece hakikâtin ta kendisidir! 

Aşağıdaki gerçeklerin aksini hiç kimse kanıtlayamaz; 

1- Dünya'nın "TAMAMININ" döndüğünü "tek bir kare içerisinde" gösteren çekilmiş bir video kaydı yoktur. 

2- Antarktika'nın "TAMAMINI" kıta olarak "tek bir kare içerisinde" gösteren çekilmiş fotoğrafı veya videosu yoktur. (Aynı şekilde hiçbir kıtanın yok. Kuzey Kutbunun da yok! Avustralya'nın da "TAMAMINI" kıta olarak gösteren bir fotoğraf veya video yok! Kendi ülkemizin bile yok!) 

3- Ekvator'dan güneye geçince güneyi gösterebilen hiçbir pusula yoktur. 

4- Tarih boyunca, bugüne kadar hiçbir zaman "resmi olarak" kabul edilmiş gerçek, doğru ölçekli bir dünya haritası yoktur. 

5- Kutuplarda "6 ay gece ve 6 ay gündüz" olayı varsayımdır. 
Somut hiçbir kanıtı yoktur. 6 ay gece ve 6 ay gündüzü yaşayan, görebilen hiçbir Allah'ın kulu yoktur! 

6- Tarih boyunca hiçbir insan veya hiçbir şey dünyayı meridyenlerden turlayamamıştır. "Kuzey'den güneye" veya "güneyden kuzeye" tarih boyunca bu olay hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. 
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7- Dünya'nın uzaydan çekilmiş arka planı mavi renkte olan bir tane bile fotoğrafı veya videosu yoktur. 

8- Kutup noktalarında dünyanın dönüş hızı 0 iken, kutuplardan Ekvator'a gidildikçe bu dönüş hızı 1600 km'ye kadar varmaktadır ama hiçbir şey bu durumu hissedemez. 

9- Dünya'nın döndüğü hiçbir zaman "resmen" kanıtlanamamıştır! 

10- Hiçbir dünya fotoğrafı birbiri ile aynı değildir! 

11- Gece iken Venüs ve Merkür'ün dünyanın karanlık tarafında gözükmesi güneş sistemine aykırıdır. 

12- Gündüz vakti "güneş sistemine göre" dolunay görmek imkânsızdır. Dünyanın karanlık tarafında da dolunayı görmek imkânsızdır. 

13- Yerçekiminin varlığı "resmen" kanıtlanmamıştır. 

...ve son olarak; 

14- "SU EĞİM ALMAZ." © (Fizik kurallarına aykırı) 


Bilimden, kimyadan, fizikten bahsedenler! Suyun eğim alabileceğini veya bükülebileceğini sanıyorsanız eğer gerçekten çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz. 
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Suyun eğimi hayal gücünüzde... 

Suyun eğimi beyninizde... 

Gerçek olmayan bir şeyi gerçekten oluyormuş gibi hayal ediyorsunuz... 

Neymiş efendim dünyanın dönüşü ve yerçekimi sayesinde sular dünyaya yapışıyormuş! Sadece bu hayal ürünü yanlıştan kurtulmanız bile dünyanın düz olduğunu görmenizi sağlar! 

Söylesenize, hayatınız boyunca eğim almış bombeli bir su kütlesi gördünüz mü? 

Şimdi de diğer kanıtların çok daha detaylı açıklamalarını yapalım: 

Bu maddeler 9499 bile değil; tam tamına “0100 olarak (bilim camiası tarafından da) resmen kabul edilmiş gerçek doğrulardır. 
Bu kadar tutarsızlığa rağmen hâlâ Dünya'ya küre ve dönüyor diyebilmek büyük bir başarı! © 
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Bölüm 22 


Neden? Dünya'nın "Tamamının" Döndüğünü 
Tek Bir Kare İçinde Gösteren 
Çekilmiş Bir Video Kaydı Yok? 


Biliyorsunuz ki bu adamlar canları sıkıldıkça uzaya gidiyor, Mars'a araç gönderiyor, Ay'a gidiyorlar. Biliyorsunuz ki bu aralar da Ay'ın karanlık tarafına gitmek moda oldu. Velev ki bu yaptıkları uzay maceraları gerçek olmuş olsaydı, atmosferimizden dışarı çıkmış olacaklardı. Ne diyorlardı hani? Atmosferin içinde olduğumuz için dünyanın dönüşünü hissedemiyoruz. Tamam işte, atmosferden çıktık şimdi, Mars'a doğru gidiyoruz. Dünya'dan ve dünyanın atmosferinden bağımsızlaştık. İşte tam da bu fırsatta dünya bütünüyle gözümüzün önünde olacak ve döndüğünü de görebilecegiz. Hal böyleyken dünyanın tamamının döndüğünü gösteren bir video kaydı çekilebilirdi fakat atmosferden bile çıkamadığımız için böyle bir görüntüyü kaydedebilmek "İMKÂNSIZ!" Zaten yükselebildiğimiz en uç nokta 40 km kadar yukarısı. Bundan dolayı bırakın dünyanın tamamının resmini veya videosunu çekmeyi, devasa dünyaya göre nokta kadar alanı ancak görebiliyoruz. 
Tahmini görüş mesafesi (aşağı yukarı) 700 km kadar sadece. 

Bir can alıcı detay daha var. Velev ki atmosferden çıktık, dünyanın atmosferinden çıkmak demek hızla giden bir trenin üzerinden atlamaya benzer. Trenin üzerinden atladığınız zaman tren altınızdan akıp gider, işte bu yüzden dünya atmosferinden çıktığınızda dünya saatte 108.000 km hızla altınızdan uçup gitmiş olacak. Bırakın videosunu çekmeyi, fotoğrafını bile çekmeniz "İMKÂNSIZ" 
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Zaten bu yüzden ne Ay'a ne de Mars'a gidemiyorlar. (Atmosferimizin dışına çıkabildikleri anda) hiçbir güç onları diğer gezegenlere yetiştiremez. Diğer gezegenlere gidebilmeyi de geçtim dünyaya bile geri dönemezler! Her şey bu kadar net iken hâlâ Mars'a koloni kuracaklarını sanan insanlar var. Uyanın artık bu yalan rüyadan... 


Güneş 720.000 km hızla gidiyor 
Dünya 108.000 km hızla gidiyor 


Bu bilgiler 2. madde için de geçerli. Yeteri kadar yükselemediğimiz için hiçbir kıtanın tamamını görmemiz mümkün değildir. 
3. Madde'yi önceki bölümlerde açıklamıştım. 
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Neden Dünyanın Resmen Kabul Görmüş 
Gerçek ve Doğru Ölçekli Bir Haritası Yok? 


Bu durum için Dünyanın küre olduğunu sananların müthiş savunmaları var. Neymiş efendim dünya tam olarak yuvarlak olmadığı için, elips olduğu içinmiş mişmiş. O yüzden doğru ölçekli olarak haritası yapılamıyormuş. Yahu madem bu dünyanın kesin 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olarak şekli belli, o zaman nasıl olur da haritası çıkarılamaz? Önceki bölümlerde ne demiştik? Kıtalar ve kara parçaları küre dünya modelinin üzerine tam oturmadığı için, kimini daha büyük, kimini ise daha küçük olarak küre dünya modeline oturtmuşlar. Sırf o (hayali) küre modeli oluşturabilmek için! Eğer dünyanın şekli gerçekten de küre veya küremsi bir şekil olsaydı bunları yapmak zorunda kalmazlardı. Her kıta kendiliğinden küre modelin üzerine yerleşebilirdi ve bu sayede gerçek ölçekli bir harita kolaylıkla tasarlanabilirdi ama olmuyor işte, olmuyor! Zorlama bir dünya mo-GGİ ss 

Geçmişten günümüze kadar, tarih boyunca birbirinden tamamen farklı binlerce harita bulunmaktadır. Aralarında en çok hatalı olan haritalar: küre bir dünya modeli baz alınarak tasarlanan haritalardır. Kıtalar bu haritaların üzerinde hiçbir zaman gerçekte oldukları gibi görünmezler. Hep bir hata vardır. Günümüze kadar gelmiş bu haritaları mutlaka siz de araştırın. Birbirleriyle ne kadar alakasız olduklarını kendi gözlerinizle görün... 


w> Ekvator'da olsaydıl 
Ma A MA CE v- GE 


Vaz Brazil Dre m v 


60 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 24 


Neden Kimse Dünyayı 
Meridyenlerden Turlayamadı? 


Küre dünyayı savunanlar hani hep derler ya bilmem kim dünya turu yapmış da başladığı noktaya geri dönmüş. Bunu çok duymuşsunuzdur fakat bu sadece ve sadece paralel çizgiler üzerinden gerçekleşebiliyor. (Doğudan batıya ya da batıdan doğuya doğru) Fakat bu eylemin Meridyenler üzerinden olması "İMKÂN-SIZDIR" İstediğiniz meridyeni seçin, seçtiğiniz meridyende istediğiniz yerden başlayın (ne yaparsanız nasıl yaparsanız yapın) yine de hiçbir zaman hiçbir meridyen üzerinden (kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye) dünyayı 360 derece turlayamazsınız! 
Çünkü Antarktika bize gösterdikleri gibi üzerinden geçebileceğimiz bir kıta değildir. Gerçek Antarktika dünyanın etrafını (bir çember gibi) çevreleyen buz duvarlarıdır. İşte bu yüzden hiçbir canlı veya cansız dünyayı meridyenlerden turlayamaz... 
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Bölüm 25 
İstenilseydi Antarktika Aşılabilirdi! 


Günümüz teknolojisinde Antarktika'yı geçmek veya dünyayı meridyenlerden turlamak çok basit. Günümüzde casus uçakları hâlâ mevcut. Bu uçakların hiçbir hava muhalefetinden etkilenmeden, dümdüz bir şekilde Antarktika'yı geçmeleri 2-3 saate bakıyor. 
Fakat buna rağmen hiçbir ülke buna yanaşmıyor. Dünya'nın küre olduğunu 90100 kanıtlayabilmeleri için müthiş bir fırsat! Aynı şekilde bu kadar düz dünyacıyı da susturabilirler. Fakat yapmıyorlar! Ya da yapamıyorlar mı demeliydim? Neden? Cevabı sizin söylediğinizi duyar gibiyim! © Evet! Çünkü Antarktika üzerlerinden geçebilecekleri bir kıta değil! 

Amiral Byrd katıldığı bir TV programında "Hâlâ keşfedilmemiş yerler var mı?" sorusuna "Evet var!" diyerek cevap veriyor ve bu yerlerin Antarktika'nın ötesinde olduğunu söylüyor. 

Antarktika'nın ötesinde gök kubbenin duvarı varsa, sanıyorum ki bu adamlar oradan da bu duvarı delmek için uğraşıyorlar. 
Daha önce de dediğim gibi; hem gökyüzünden hem de yeryüzünden çıkabilecekleri bir kapı arıyorlar. 

Küre dünya modeline göre Antarktika'nın çevre uzunluğu ile düz dünyadaki sınır olan Antarktika'nın iç çevre uzunluğu arasında bariz fark vardır. Bunu bazı gemiciler Antarktika'nın etrafında dolaşarak ölçmüşler ve küre dünyadakinden çok daha fazla oldugunu yani gerçeği tespit etmişlerdir. Bu kısımda yapılacak deneylerde şunu dikkate almak gerekir: Eğer Antarktika küre dünya üzerindeki bir kıta ise; gemi ile doğudan batıya etrafını dolaşırken 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geminin dümeni sürekli sola çevrilmek zorundadır. Lakin düz dünyada bu olayın tam tersi olacaktır. Çünkü düz dünyaya göre Antarktika çemberini ancak geminin dümenini sağa çevirirek ilerleyebilirsiniz. 


Bu değil. 


Gerçek Antarktika 
Ea 
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Bölüm 26 


Neden Dünyamızın Mavi Arka Planda 
Bir Fotoğrafı Veya Videosu Yok? 


Ay'ın var. Satürn'ün var. Venüs'ün ve Jüpiter'in bile var! 
Birçok gezegenin Mavi arka planda fotoğrafları ve videoları var. 
Hatta fotoğrafa bile gerek yok, Ay'ı gündüz gökyüzünde kendi gözlerinizle görmüyor musunuz zaten? Fakat ne yazık ki bildiğiniz üzere dünyanın tüm fotoğrafları hep siyah arka plan üzerindedir. 
Hiç merak etmediniz mi bugüne kadar? Eğer ay mavi arka planda görünebiliyorsa, Satüm ve diğer gezegenler de (aydınlığın içindeyken) görünebiliyorsa dünyanın da mutlaka görünmesi gerekirdi ama yok işte! Hem de hiç yok dünyanın öyle bir fotoğrafı. Çünkü dünya bildiğiniz evrenin ve bildiğiniz uzayın zeminidir. Bu durum dünyanın uzayın içinde olmadığının da ayrıca bir kanıtıdır. 
Küre dünyayı savunanlar bu sefer nasıl bir bahane uydurmuşlardır sizce?© Diyorlar ki: neymiş efendim dünyanın bir atmosferi olduğu için mavi gökyüzünü biz sadece dünyadan görebilirmişiz. 
Atmosferin dışından bakıldığında mavi olarak görünmezmişiz. 
Yok artık ya! Atılır da bu kadar da atılmaz ki! 9 Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir bilgileri olmadığı halde "Küre dünyayı ölümüne savunan" bu insanları artık siz de çok iyi tanıyorsunuz. Anında formül uydurmakta üstlerine yok! Gelin hemen savunmalarını paramparça edelim! "Kendileri" ne diyorlardı? Atmosferimiz var diye uzaydan bakıldığında mavi değil de sadece siyah görünüyoruz. 
Madem öyle Satürn nasıl gözükebiliyor mavi renkteki uzayın içinde? Ay nasıl gözükebiliyor mavi gökyüzünün içinde? O zaman bu demek oluyor ki ay olsun diğer gezegenler olsun bunların 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hepsi bizim dünyamızın atmosferinin içinde bulunuyorlar! İşte tam da düz dünyamız hakkında anlattığımız gibi; gökyüzünde gördüğümüz her şey bizim üzerimizde ve gök kubbenin de içindedir. Son zamanlarda yapılan haberlere bakacak olursanız eğer göreceksiniz ki bilim adamları teorileri hakkında bir kez daha çelişkiye düştüler. "Ay atmosferimizin içinde mi yoksa dışında mı?" sorusunu gündeme getirdiler. Yahu siz hani Ay'a gitmiştiniz? 
Hani Mars'a gitmiştiniz? Hani uzay avucunuzun içindeydi? Siz nasıl hâlâ bilemezsiniz "ay atmosferin içinde mi dışında mı?" Yıl olmuş 2021 ve bu sorunun hâlâ net bir cevabı yok. Sizce de garip değil mi? Fazlasıyla garip! 

Doğru cevaplar aslında gözümüzün önünde! Bilim adamı dediğiniz bu adamlar formüllerini ve teorilerini düz dünya modeline göre uyarlamadıktan sonra hiçbir sorunun doğru bir cevabını bulamayacaklar! Sadece onlar değil; siz de bulamazsınız! Güneş merkezli evren modeliyle ilgili eğer aklınıza takılan bir soru olursa ve bu size mantıksız gelirse, o soruyu bir de düz dünya modeline göre yerleştirip çözmeyi deneyin ve göreceksiniz ki aklınıza takılan o soru "düz dünya" sayesinde anında cevap bulmuş olacak! 
Çocuk oyuncağı kadar basit! Aslında düz dünya modeline göre zaten her şey çok basit FAKAT bu adamlar gerçek olmayan hayali bir modele göre zorlama formül uydurdukları için her şeyi zorlaştırıyorlar... 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 27 


Dünyanın Dönüş Hızı Değişikliği 
Neden Hissedilmiyor? 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Dünyanın döndüğünü neden anlamıyoruz? Bununla ilgili çok sade ve çok basit bir cevap var; "çünkü dünya dönmediği için."© Daha açıklayıcı anlatacak olursak eğer, madem yerçekimi "dünyanın dönüşü ile alakalı" o zaman yerçekiminin en yoğun olacağı yer ekvator bölgesi olacaktır. Bu doğrultuda onların bize sunduğu küre dünya modelindeki yerçekimi teorisine göre kutuplara doğru gidildiğinde yerçekiminin oranı düşecektir. O halde kutuplarda kuş gibi, tüy gibi hafif olmamız gerekiyor ama böyle bir şey de olmuyor. Hemfikir değil miyiz? 

Bir de şöyle düşünün; küre dünya modelindeki bahsettiğimiz bu dönüş hızı farkları gerçek olsaydı eğer, bunu kolaylıkla anında hissedebilirdik. Tıpkı arabanın içinde 100 km ile giden bir araç birden gaza bastığında hız farkından dolayı arkamıza yaslandığımız gibi. Madem kutuplardaki dönüş hızı farklı, kutuplardan ekvatora doğru giden bir uçak bunu “0100 fark ederdi ama hiçbir şey bu dönüşü hissedemiyor? Neden acaba? Çünkü dünyanın gerçekten de dönmediği için olabilir mi?© 

Bakın yine söylüyorum ve ilerleyen bölümlerde de söylemeye devam edeceğim; görüyorsunuz ki bu adamların insanlığa bilim diye sunduğu, fizik diye sunduğu her şey baştan aşağı YANLIŞ ve tamamen HATALI! Bir de düz dünya için "mantıksız" derler! 
Hâlbuki bu çakma bilim adamları mantıksızlığın kitabını yazmışlar haberleri yok... 


Amerika'da "See Seven States" (yedi eyaleti görün) adında turistik bir yer vardır. O bölge o kadar düzdür ki, aynı anda yedi eyaletin hepsi birden görüş açınızın içindedir. Görebileceğiniz en uzaktaki eyalet ise 200 km uzaklıktadır. Dünya gerçekten bir küre olsaydı eğer, bu mesafe eğimin ötesinde kalacaktı... 
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Bölüm 28 


Hiçbir Zaman Kanıtlanamayan 
Dünyanın Dönüşü! 


Ne diyorlardı hani? Atmosferin içinde olduğumuz için hiçbir şey dünyanın döndüğünü hissedemez. Bu onların en çok sevdiği bilim kurallarından biridir. Madem öyle, o zaman (atmosferin içinde) hangi test ile kanıtladınız dünyanın döndüğünü? Tüm dünyanın bilimde tek isim olarak kabul ettiği Einstein bile "dünyanın döndüğünü" hiçbir deneyin kanıtlayamadığını kendi sözleriyle itiraf etmiştir. Aslında "itiraf" demesek de olur çünkü itiraftan da ziyade açık açık bu sözü söylemiştir ve Einstein'ın bu sözü kayıtlara geçmiştir. Fuko sarkacı da işte bu yüzden TIRT.© Jiroskop işte bu yüzden hareket etmez; ÇÜNKÜ DÜNYA ASLINDA DÖNMÜYOR! Şimdi daha net görebiliyor musunuz bilim adı altında size dayattıkları saçmalıkları? Körü körüne onlara inanmayıp gerçeği arayanlar çoktan hakikâti buldular AMA günümüzde hâlâ bilime taparcasına biat eden milyarlarca insan var! Neyi savunduklarını bile bilmiyorlar. Bu çakma bilim adamları bu insanlara bilim adı altında ne dayatmışsa onlar da çıkıyorlar papağan gibi onların sözlerini tekrar ediyorlar! Kendilerine özgü hiçbir araştırma ve deneyleri yok! Siz söyleyin hadi, (bu çakma bilim adamlarını karıştırmadan) dünyanın döndüğüne veya yuvarlak olduğuna dair kendinizce bir araştırma ya da deney yaptınız mı bugüne kadar? 
Hiç sanmıyorum...© 
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Bölüm 29 


Gerçek Dünyanın 


Gerçek Fotoğrafı Hangisi? 


Hiçbir dünya fotoğrafı veya videosu birbiri ile aynı değildir. 
Dünyanın küre olduğunu savunanların bununla ilgili komik ve çok basit cevapları var. Derler ki; neymiş efendim lens farkıymış, yok neymiş birini başkası çekmiş, diğerini başkası çekmiş. Hatta geçen gün daha önce hiç duymadığım bir cevap duydum. Neymiş efendim "uzaya çıkma teknolojisi" başka bir şeymiş, "fotoğraf çekme teknolojisi" başka bir şeymiş! Evet, görmeliydiniz! Bunu gerçekten inanarak söyledi! (Siz de bir düz dünyacıysanız eğer, beyin yakan daha ne cevaplar duymuşsunuzdur zaten!) 

Baştan söyleyeyim; böyle saçma sapan bahaneleri gerçek sanarak inanacak olursanız eğer, hakikâti hiçbir zaman göremez-SİNİZ... 


fl 
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Dünya dünyadır. Uzaydan fotoğrafı çekilebiliyorsa eğer aynı dünyanın fotoğrafı çekiliyordur. Başka bir dünya mı var da bütün fotoğraflar birbirinden farklı olsun? Bir kez daha söylüyorum, internete girin ve kendiniz araştırın, kendi gözlerinizle görün, hiçbir dünya fotoğrafı birbiri ile aynı değil... 


<p. 
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Bölüm 30 


Venüs ve Merkür 
Gece Nasıl Görülebilir? 


V 


merkür 


Gelelim tüm güneş sistemini alt üst eden o inanılmaz mantık hatasına! Venüs ve Merkür dünyanın karanlık tarafından nasıl görülebilir? Bu olay başlı başına bildiğiniz tüm güneş sistemini paramparça ediyor! Buraya kadar okuduklarınızın hepsini unutun! 
Bir tek bu olay bile dünyanın küre olmadığının ve size anlatılan güneş sisteminin yalan ve yanlış olduğunun 90100 kanıtıdır! Peki, nedir bu olay? Size anlatılan güneş sistemine göre Venüs ve Merkür güneş sistemi sıralamasında Dünya'dan önce gelmektedirler. 
Güneş etrafında dönen gezegenlerde 1. ve 2. sıradadırlar. Bundan dolayı güneşin etrafında döndükleri zaman hiçbir şekilde dünyanın karanlık kısmına geçemezler. Bu "İMKÂNSIZDIR" ve mantık dışıdır da zaten. Fakat buna rağmen Venüs ve Merkür'ü Dünya'da gece iken görmek mümkündür. Hatta bu görüntünün içine bazı 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zamanlarda Jüpiter bile dâhil olur! Alın size ŞAH MAT! Güneş sistemi çöktü. Küre dünya hata verdi! © Peki, bu sefer yuvarlak dünya âşıkları buna nasıl bir bahane uydurdular? Neymiş efendim (güneş sistemi resimlerinde gösterilen) güneş etrafında döndükleri çember tam yuvarlak değilmiş. Bazı yerler zikzaklıymış! O yüzden Merkür ve Venüs gece sabaha doğru gözükebiliyormuş. Bu durum küre dünya modeline göre de normalmiş! Kafamdan sallamıyorum bu cevapları. Bunlar onların kafasından uydurdukları hayali eylemler. Öyle bir sallıyorlar ki aklınız hayaliniz şaşar! Hepsi bilim adamı Allah'ım esirgesin! Dünyada bilimle ve uzayla ilgilenen ne kadar zeki insan varmış da benim haberim yokmuş. Hepsi birbirinden bilgili ordinaryüs profesör! 

Kendini bilgili ve diğer bütün insanlardan zeki sanan bu çoluk çocuk 5 yıl boyunca Youtube kanalımdaki Düz Dünya videolarının altına beyin yakan, saçma sapan daha neler neler yazdılar. Hâlâ da yazıyorlar. Bir kerecik de olsa yanlış bildiğinizi kabul edin artık! Ölmezsiniz korkmayın! Sadece birazcık hayali dünyanız yıkılabilir! © Beş yıldır süren bu zorlu süreçte neredeyse kafayı yiyecektim. İşte bu yüzden kafayı yemeden önce, hemen bu kitabı yazıp sizlerle hakikâti paylaşmak istedim... 


Güneşle Dünya arasında bulunan Venüs'ün 
BURADA gece manzaramızın içerisinde ne işi var..? 
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Bölüm 31 


İnsanlar Düz Dünyayı 
Neden Hemen Kabul Edemezler? 


Dünyanın düz olduğunu (anında) hemen hemen kimse kabul edemez. Örneğin; yıllardır anne baba dediğiniz kişilerin meğer sizi evlatlık aldığını öğrenmekten farksızdır düz dünyayı kabul etmek. Evlatlık alındığınızı veya dünyanın düz olduğunu öğrendiğinizde yaşadığınız o anki şok birbiriyle aynıdır. Pekiştirmeniz adına daha farklı örnek verecek olursak; 2 kere 2'nin 4 değil de 
5 olduğunu söyleseler onu da kabul edemezsiniz. Tıpkı bir Fenerbahçeliyi Galatasaraylı yapamayacağınız gibi. Bu örneklerin hepsinde beynimizin yaşadığı şok aynı düzeydedir. Elimde 15.000 
liralık sıfır bir telefon var ve size bu telefonu sadece 500 liraya vereceğimi söylesem kabul eder miydiniz? Bence etmezdiniz. Bu işin içinde bir bit yeniği var derdiniz. Elbet bir sorun var diye kendi kendinize düşünürdünüz. "Bu işte bir iş var!" dersiniz ama aslında yok... 

İşte düz Dünya'yı kabul etmek de böyle bir şey. Dünyanın Düz oluşu o kadar basit ve net ki: "Yok canım bu kadar da olamaz!" diyor insan kendi kendine. Dünya'nın neden küre olamayacağını onlarca kanıtla okudunuz bu kitapta. Gördünüz işte dünyanın küre olması imkânsız! Fakat yine de dünyanın düz oluşunu kolay kolay kabul edemiyorsunuz. Kabul etseniz bile bir müddet "Nasıl kandırıldık?" düşüncesiyle yaşıyorsunuz. Düz dünyaya geçme süreciniz birazcık düşüncelerle ve araştırmalarla dolu olacak. 
Ama merak etmeyin! Bu işin sonunda siz kazanmış olacaksınız! 
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Bu kadar kanıta rağmen düz dünya neden hâlâ kabul edilmiyor? Evet! Bunu düşünmekte çok haklısınız. Bu kitabı başından sonuna kadar tam olarak okuduğunuzda, bu sorunun cevabını kendiniz de cevaplayacak kadar düz dünyanın durumu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Yıllardır demişimdir, eğer düz dünya resmi olarak kabul edilecek olursa, bu şeytanilerin ve şeytani düzenlerinin tamamı kökten yok olur! Tarih boyunca bildiğimizi sandığımız her şeyin yalan ve yanlış olduğu ortaya çıkar! Tüm dünyayı nasıl kandırdıkları anlaşılır! Dinlerin 90100 doğru ve gerçek olduğu kanıtlanır! Tüm tarih baştan yazılır! Bilim tuzağı ortadan kalkar! Ateizm son bulur! Tüm kitaplar çöpe gider. Daha ekleyemediğim ya da şuan aklıma gelemeyen bir sürü eylem gerçekleşir! Firavun kendi rızasıyla tahtından iner mi hiç? O yüzden belki de hiçbir zaman bu adamlar düz dünyayı resmi olarak kabul etmeyecekler! Zaten görüyorsunuz işte düz dünyanın ortaya çıkmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar FAKAT hiç de adil dövüşmüyorlar... 


Bir kişiye inandığı şeyi, ispatları ve delilleriyle dahi yanlış olduğunu kabul ettiremiyorsanız eğer, karşınızdaki kişi " Backfire Effect" semptomuna sahip demektir. Hatta bu kişiler yanlış oldugu ortaya çıkan düşüncelerine daha da sıkı bağlanır... 


Backfire Effect: Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ne kadar 


kanıt sunulursa sunulsun bir düşünceyi savunan insanları o düşünceden vazgeçiremeyeceğinizi ortaya koyan psikoloji teorisidir. 


e 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 32 


Yüzyıllardır Son Bulmayan Tartışma! 
Dünya Düz mü Yoksa Yuvarlak mı? 


Yıllardır "Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı?" tartışmaları günümüze kadar süre gelmiş. Eğer bizler Dünya'nın düz olduğu gerçeğini gerekli büyük kesimlere veya büyük mecralara ulaştıramazsak "düz mü yuvarlak mı?" tartışmaları belki de yıllar boyunca sürmeye devam edecek! O yüzden (kısır döngüde yerimizde saymamak adına) sadece dünyanın düz olduğuna inanmakla kalmayın! Bunu insanlara tatlı bir dille ve en güzel şekilde anlatın! 
Tanıdığınız yazar mı var, ona anlatın! Devlet büyüğü mü tanıyorsunuz, ona da anlatın. Makam sahibi olan insanlara bu gerçeği ulaştırmaya çalışın ve artık en kısa sürede Düz Dünya hakikâti tüm gerçekliğiyle ortaya çıksın! Tüm tartışmalar son bulsun! Tüm dünya bunu kabul etsin! Kendinize güvenin. Dünyayı değiştireceğiz! Bunu başarabiliriz! 

Dünyanın düz olduğunu idrak edemediğiniz sürece, ömrünüzün sonuna kadar: "Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafları var!" diyerek yaşayacaksınız..."O kadar bilim adamı var!" "NASA bize neden yalan söylesin!" diyerek geçecek hayatınız ve buna benzer 3-5 soruyu daha sorarak geçecek bütün hayatınız... "Uydu var uydu! Binlerce uydu var!" Hiçbir zaman kendi bilginizle dünyanın küre olduğunu ve döndüğünü kanıtlayamayacaksınız! Tek yaptığınız sadece insanlara küfür ve hakaret etmek olacak. Olsun, siz yine de hayali küre dünyanızı hiçbir zaman kanıtlayamayacaksınız! "Sen kanıtla o zaman düz dünyayı!" dediğinizi duyar gibiyim. 

Erg 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Biri de oradan "Yerçekimi diye bir şey var!" diyerek bağırıyor. Müthiş bir hipnozun etkisiyle, inanılmaz bir uykudasınız! 
En büyük yeteneğiniz sorgusuzca her izletilene inanmanız. Uyanmadığınız sürece onların programlanmış kölesi olarak yaşamaya devam edeceksiniz. "Peki gece ve gündüz nasıl oluyor o zaman?" 
Dur sözümü kesme, bir şey anlatıyoruz şurada. Evet, son soruyu da duyar gibiyim: "Peki bize dünyayı yuvarlak olarak gösterdiklerinde ellerine ne geçecek?" Uyan artık! Uyan ve "hakikâti" araştır... 


"Tarihin en acı derslerinden biri şudur: Yeterince uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan her türlü kanıtı reddederiz. Gerçeği bulmakla ilgilenmeyiz artık. Aldatmaca bizi kafeslemiştir. Tuzağa düştüğümüzü kendimize bile itiraf etmek, son derece acı vericidir çünkü." 

Carl Sagan 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 33 


Piri Reis'in Haritası 
Küre Dünya Haritası Değildir! 


Dünyanın yuvarlak olduğunu savunanlar Piri Reis'in haritasını kanıt olarak sunarlar. Haritanın tek parça ve iki boyutlu olduğu halde? Allah aşkına o harita nasıl oluyor da küre dünyayı kanıtlıyor? Hiçbir alakası yok küre dünya modeliyle. Üstelik Piri Reis'in haritasındaki ölçeklendirme çizgileri hep düzdür. Ayrıca bize gösterilen haritadaki el yazmasının tahrif edildiği de ispatlanmıştır. Doğru bilgiler için lütfen daha iyi araştırın... 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 34 


Gerçek Düz Dünya Neye Benziyor? 


Bana bu soruyu her sorduklarında şöyle demişimdir hep; 

"Devasa bir okyanusun içinde bulunan, devasa büyüklükte kara parçalarından meydana gelen, kendi etrafında veya hiçbir şeyin etrafında dönmeyen, sabit bir dünyadır Düz Dünya!" Dünyamızın etrafını da Antarktika'nın buz duvarları "çember şeklinde" sarıyor. Biz evrenin zeminiyiz, tabanız. Uzay boşluğunda (havada asılı) bir tepsi değiliz ve hatta uzayın içinde rastgele süzülmüyoruz da! Bizi çevreleyen buz duvarlarından dolayı da "sular uzaydan dışarı taşmıyor!" 

Bir diğer deyişle; (benzetme yapacak olursak) bir leğeni düşünün, leğenin içinin su olduğunu düşünün, leğenin kenarları 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/ Düz Dünya Hakikâti / 


buz duvarları, leğenin içindeki su okyanuslar, suyun üzerindeki kara parçaları da kıtalar olmuş oluyor. Düz Dünya işte böyle bir şey. Bir pizza gibi de diyebiliriz. Elde ettiğimiz bilgilere dayanarak ortaya bu görüntü çıkıyor. Ayrıca kutsal kitaplarda ve dini bilgiler- de de düz dünyanın nasıl olduğuna dair birçok bilgi bulabilirsiniz. 
Uzayın içinde veya uzay boşluğunda değiliz. Uzayda süzülen tepsi gibi bir gezegen de değiliz. "DÖNMÜYORUZ!" Yerde sabitiz. Zemin biziz. Yeryüzü biziz. Adımız üstünde: "YERYÜZÜ" Uzay diye bize öğrettikleri yer, hepsi bizim üstümüzdeler. Atmosfer ve atmosferin katları da üzerimizde, gezegenler de üzerimizde. 
Bunların hepsinin üzerini de (şemsiye şeklinde) tamamen bir kubbe örtüyor. Uzay adına bildiğiniz her şey yeryüzünün üzerinde, gök kubbenin de altında bulunuyor. Kısacası bildiğiniz tüm kâinat aslında gök kubbenin içinde. En çok da insanlar meteorları soruyor. Eğer bize bahsettikleri gibi gerçekten gökten gelen meteorlar var ise, evet, onlar da gök kubbenin içindeler. 

Gökyüzünde meteorların olması dünyanın küre olduğunun kanıtı değildir. Bunu da lütfen unutmayalım ve yine söylüyorum, kendiniz araştıracak olursanız eğer göreceksiniz ki "dünyaya düştü" diye gösterilen, koca koca delikler oluşturan meteorların hiçbirinin gerçek olduğu resmi olarak kayıtlara geçmemiştir. "Bu da mı yalan?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Maalesef ki bize doğru ve gerçek diye "dayattıkları" her şey meğer kocaman bir yalanmış! Resmen müthiş bir yalanın içine bizleri hapsetmişler. 
Düz Dünya kâinattaki tüm bu gizemlerin kapısını açan anahtardır. 
Düz Dünya bu kâinattaki buz dağının görünen kısmıdır. Dünyanın düz olduğunu kabul etmenizle birlikte tam tabiriyle "dünyanız değişecek!" Her şeye bakış açınız değişecek! 

Size gerçek diye sunulan dünya ve uzay görsellerinin gerçekten de animasyon ve bilgisayar yapımı (CGTI) olduğunu net 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/ Düz Dünya Hakikâti / 


bir şekilde idrak edebileceksiniz artık! Düz Dünyadan önceki günleriniz aklınıza gelecek ve "Biz bunlara nasıl inanmışız?" 
diyeceksiniz kendi kendinize. Güleceksiniz! Çok güleceksiniz... 


Su *işık *Yuvarlak *Kubbe :) 


Güneşin kubbeye vuran ışıkları sayesinde bir nebze de olsa bazı zamanlarda kubbeyi görmemiz mümkün oluyor... 

Gök kubbeli bir Düz dünya modeli yaratıcının bizzat kendisinin özenle tasarladığı dünyadır. 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 35 


Neden Düz Dünyanın 
Gerçek Bir Fotoğrafı Yok? 


Önceki bölümlerde de dediğim gibi; en fazla 40 km kadar yükseğe çıkılabildiği için dünyanın tamamını görüntüleyemiyoruz. 
Olay şu; ne kadar yükseğe çıkabilirseniz eğer o kadar geniş bir alanı görebilirsiniz. Bizim de Düz Dünyanın tamamını tek bir fotoğraf karesi içinde görüntüleyebilmemiz için binlerce km yukarı yükselmemiz lazım. Ancak o zaman düz dünyanın tamamının bir fotoğrafını veya videosunu çekebiliriz. Küre dünyayı savunanlar köşeye sıkıştıklarında: "Sen göster o zaman düz dünyanın fotoğrafını!" derler sinirli bir şekilde. Bizim hiçbir zaman öyle bir iddiamız olmadı ki zaten! Biz demiyoruz ki: "Bizdeki düz dünya fotoğrafları gerçek" diye. Biz zaten en başından beri şunu söylüyoruz; (kimse) çok yükseğe çıkamadığı için hiçbir zaman dünyamızın tamamının neye benzediğini göremeyeceğiz... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


NEDEN? Çünkü Van Allen kalkanları yükselmemize izin vermiyor! Yerden 40 km kadar yukarıya anca çıkabiliyoruz ve bu yüzden tek seferde görebildiğimiz alan devasa dünyamız üzerinde sadece nokta büyüklüğünde bir alan. Hep demişimdir; neyin üzerinde olduğumuzu belki de sonsuza dek bilemeyeceğiz, göremeyeceğiz. Bu sadece yaratıcının kendine özel sakladığı ilmidir. Dünya'nın tamamının nasıl bir yer olduğunu sadece yaratıcı biliyor ve görüyor. Biz insanlar ise dünyanın tamamını kendi gözlerimiz ile hiçbir zaman canlı canlı göremeyeceğiz... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 36 


Düz Dünyanın Sonunda Ne Var? 
(Buzullardan Sonra Ne Var?) 


Bunu kimse tam olarak bilmiyor. Kim "Ben biliyorum" derse ya da orası hakkında kesin konuşursa yalan söylemiş olur. 
Neden? Çünkü (içimizden) hiç kimse bugüne kadar Antarktika'nın ötesine geçemedi, hatta ortasına kadar bile ilerleyen olmadı. 
Çünkü orası "YASAKLI BÖLGE", Antarktika'nın neden yasak olduğunu araştıran kişilerin birbirlerinden farklı birçok fikirleri vardır. Bazıları "Kaf Dağı'nın" Antarktika'nın ötesinde olduğunu söyler. Yecüc ve Mecüc'ün Antarktika'nın ötesinde olduğunu söyleyenler var. Gökkubbenin başlangıç noktasının orada olabilecegini düşünenler var. FAKAT (düz dünyacılar tarafından sözünün doğruluğuna kesin olarak inanılan) Amiral Richard E. Byrd'e göre, (1940'larda siyah beyaz bir TV programında) kendisi Antarktika'yı havadan geçtiğini söylüyor ve geçtiğinde ise Amerika kıtasından daha büyük kıtaları gördüğünü iddia ediyordu. 
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İşin en garip tarafı; AirForcel uçağındaki düz dünya haritası da Amiral Byrd'ün bu sözlerini doğrular nitelikte. Çünkü AirForce| uçağındaki o haritada tüm kıtaların haricinde, diğer kıtalardan daha büyük, fazladan bir kıta daha gösterilmektedir.Amiral Byrd televizyonda bu açıklamayı yaptıktan birkaç yıl sonra Antarktika'ya gidişler kökten yasaklandı. "Tesadüf" diyebilir misiniz? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! İşte bu yüzden, orada tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor ya da (gerçeği) bilenler tarafından özellikle gizleniyor. Belki de NASA Antarktika ötesinde hayal bile edemeyeceğimiz bir şeyler buldu ve bunu dünyayla paylaşmak istemiyor! Oraya gidilmesi belki de bu yüzden "YASAKLI" olmuş olabilir. Başka neden dolayı yasaklı olsun ki? Antarktika dediğimiz yer altı üstü buzla kaplı bir ada! Neden askeri birlikler tarafından korunsun ki? Kim bilebilir bu gizemin doğrusunu? 
Düşünün, yıllardır insanlıktan bu kadar itinayla saklanan, bu kadar gizemli, bu kadar değerli ve bu kadar önemli ne olabilir ki? 
"Kesin doğru" bir cevap kimsede yok! Hal böyle olunca Antarktika günümüzde hâlâ tüm gizemini koruyor. Antarktika'ya gitmeyi de geçtim, Antarktika yakınlarında balık tutmanın bile resmen yasak olduğunu biliyor muydunuz? © 


AirForcel 
Uçağı 


/ Düz Dünya Hakikâti / 
Bölüm 37 
Düz Dünyanın Altında Ne Var? 


Herkes bunu merak ediyor! Sanırım düz dünyacılar bile bunu merak ediyordur. Düz dünyayı kabul etsek bile bu soru hep kafamızda; "Dünyanın altında ne var?" Araştırmalarımıza göre biz tabanız. "DÜNYA MERKEZLİ EVREN" dedikleri olay da bu zaten. Dünya (yeryüzü) tabandır ve bildiğiniz her şey dünyamızın üzerindedir. Aynısı dini kaynaklarda da geçer. Düz Dünyanın altında neler olduğunu detaylı bir anlatımla İncil'de bulabilirsiniz. 
Hatta düz dünyanın tamamının neye benzediğini İncil daha net anlatır Kur'an'a göre. Hatta İncil'deki bu ayetler birleştirilerek düz dünyanın şeklinin neye benzediğine dair temsili bir görsel çizildi. Kur'an'da ise üzerimizde "geçilemeyen bir kubbe" oldugundan bahsedilir çokça. Aynı şekilde dünyanın yerden de aşılamayacağı söylenir. Dini kaynakları kendiniz araştırıp, daha çok bilgi edinebilirsiniz. Konu nereden nereye geldi.© 

Hemen size düz dünyanın altında ne olduğunu anlatayım. 
Dünya üzerinde 2 farklı bölgede "en derin çukur" denemeleri yapılmıştır. Rusya'dakinin 20 yıl sürdüğünü söylüyorlar. Her iki çukurda da sadece 12 km derinliğe kadar inebilmişler. 12 km sonunda karşılaştıkları şey aşırı sıcaklık ve su olmuş sadece! Evet, bildiğimiz su! Konuyu tekrar dini kaynaklarla pekiştirecek olursak, görüyoruz ki dini kaynaklarda yazanlar doğru çıkıyor. Hep öyle olmamış mıdır zaten? Kur'an'da yüzyıllar öncesinde yazan şeyleri, sözde bilim adamları aynı olayı günümüzde yeni keşfettiğinde bilim buldu diye haber yaparlar. Hâlbuki o zaten çoktan Kur'an'da yazmaktadır. Kur'an'da: "Ne yeryüzünden ne de gökyüzünden bir çıkış olmadığı" yazar. Yerden ve gökten dünya aşılamıyor. 


öf 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bu sayede gördüğünüz üzere yerin dibine de ulaşılamıyor. Ayrıca dini kaynaklarda Dünya'nın yaratılışı için de: "Önce su olduğunu, ardından da suyun üzerine toprağın yayıldığı" söyleniyor. Bu bilgilerden ve 12 km'lik çukurlardan yola çıkarak anlıyoruz ki 


dünyanın düz olmadığına dair verilen örnekleri gördüğünüzde çok güleceksiniz. Birçok kişinin en az bir madde kafadan bir şeyler salladığını göreceksiniz! Bu kitabı kötüleyen insanların olduğunu da göreceksiniz. Hatta bu kitaptan dolayı bizi yine cahillikle suçlayacaklar. Ortaçağda kaldığımızı söyleyecekler. Hiç sorun değil! 
Benim bir sözüm var: "Allah'a inanmak ayrıcalıktır" demişimdir. 
Aynısı düz dünya için de geçerli; "Düz Dünya'ya inanmak ayrıcalıktır" Allah'a inanmak ve dünyanın düz oluşunu idrak edebilmek zekâ işidir, akıl meselesidir. Düz dünyayı anlamak için de bir tık zeki olmak gerekir! Bir insanın ne kadar zeki olduğunu düz dünya hakkındaki bilgisi sayesinde görebilirsiniz. Bir gün siz de "düz dünyacı" olursanız eğer ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.© 


- 88 - 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 38 


Neden Her Şey Su? 


Düz Dünya ile ilgili neredeyse bütün soruların cevabını buldum fakat tek bir sorunun cevabını çözemedim. Bir türlü anlam veremiyorum. "SU!" Neden her şey suyun içinde? Gök kubbeli düz dünya suyun içinde. Tıpkı Atlantis gibi! Meğer yıllardır bize bir masalmış gibi anlatılan "Atlantis" aslında bizmişiz! Ama neden? Yaratıcı neden bunu seçti? Neden bizi suyun içine koydu? 
Dünya yaratılmadan önce de her yer suydu! Neden? Belki bunun nedeni bir yerlerde yazıyordur fakat ben göremedim henüz. Zaten aklım da cevap veremiyor bu olaya. Düz Dünyacılar da yıllardır uzay dediğimiz yerin "SU" olduğunu söylediler hep. Hatta "uzay denizi" diyenler bile oldu. Daha da ötesi Kur'an'da da uzaydaki 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cisimlerin "yüzdüğü" yazar. Hatta buradaki "yüzmek" eyleminin gerçek anlamda, bildiğiniz yüzmek olduğu söylenir. Dünyada "Düz Dünya" düşüncesi gündem olduktan sonra haberlerde "Uzayın sıvı bir madde olduğunu" açıkladı şu meşhur bilim adamları. Eğer yaratıcının neden tüm bu kâinatı su içinde yarattığı hakkında bir bilgisi olan varsa lütfen hepimizi aydınlatsın... 

Ben düz dünyayı öğrenmeden önce dünyamız için "Tanrının Akvaryumu" derdim. Meğer eski medeniyetlerden bazıları da aynı şekilde bu dünya için "Tanrının Akvaryumu" diyorlarmış! 
Aklın yolu bir... 


7 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 39 


Eski Medeniyetler İçin Dünya Düzdü! 


7th century Map © 42th century Map 


ağir e 2600 yoars old 
ABAYA Map 


Arabic 


Geçmişte yaşayan, bilgilerine imrendiğimiz, günümüzde hâlâ teknolojilerine akıl sır erdiremediğimiz tüm medeniyetler dünyayı bir Gökkubbe altında ve düz olarak tasvir etmişlerdir. 
Bugüne kadar yaşamış aklınıza gelen gelmeyen tüm medeniyetler düz bir dünyada yaşadıklarını biliyorlarmış. Bu adamların her dediğini ve bilgisini onaylayan kişiler, olay dünyanın şekline gelince görmezden geliyorlar. Sizce de bu mantıklı mı? © 
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Bölüm 40 


Geçmişte Dünyayı 
Neden Yuvarlak Sandılar? 


İnanmayacaksınız ama bu sorunun cevabı da çok basit! 2 
kere 2 kadar basit! Eminim bu sizin de aklınıza gelmiştir. Eminim ki bu bölümü okuduğunuz zaman: "Hakikâten! Gerçekten de böyle olmuştur!" diyeceksiniz.© Düşünün teknolojinin olmadığı bir dönemdesiniz. Gökyüzüne bakıyorsunuz ve tepenizdeki her şeyin hareket halinde olduğunu görüyorsunuz. Kafanızı kaldırdığınızda görüyorsunuz ki "ay yuvarlak, güneş de yuvarlak" diyorsunuz. (Hoş! Aradan yüzlerce yıl geçtiği halde hâlâ böyle düşünenler var!) Ay'ı güneşi baz alınca diyorsunuz ki: "O zaman biz de uzayda yuvarlak bir cismin üzerindeyiz!" Sonra düşünüyorsunuz, kendi kendinize diyorsunuz ki "gökyüzündeki şeyler aslında sabit, biz dönüyoruz" Bizim de dönebilmemiz için "yuvarlak" değil de; "küre" bir cismin üzerinde olmamız gerekiyor diye karar kılıyorsunuz! İşte bu kadar basit! Artık zihninizde uzay boşluğunda dönen küre bir dünyayı oluşturdunuz... 

(Aynı düşünce şekliyle) "Universal" film şirketi NASA'dan "46 YIL ÖNCE" kurulmasına rağmen dünyayı dönen bir küre olarak yayınlamıştı. Şimdi geldiniz mi dediğime? © Günümüzdeki dünyanın yuvarlak olduğunu savunan kişiler diyorlar ya hani: "Biz NASA olmadan da anlıyoruz zaten dünyanın yuvarlak oldugunu", Sanıyorum ki bu kişiler Universal şirketinin filmlerinden öğrenmişler dünyanın şeklini. © Komik çocuklar vesselam! © 

Sadece "algılarınıza" dayanarak gökyüzündeki cisimleri gözlemlediğinizde "gökyüzündekileri sabit" bizi de dönüyor 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olarak düşünecek olursanız eğer, ortaya "Uzay boşluğunda dönen bir küre dünya modeli" çıkıyor. İnanmayacaksınız belki ama tarihteki birçok ünlü düşünür sadece bu kadarcık bir gözlemle bu sonuca ulaşmışlar. FAKAT bu adamlar tam tersini düşünmüş olsalardı eğer, tahmin edin bakalım ne olurdu? Deselerdi ki "bizim altımızdaki yeryüzü sabit, üzerimizde olan her şey hareket halinde" diye düşünmüş olsalardı, onlar da "düz dünyacı" olmuş olacaklardı. 
Görüyorsunuz, şaka gibi ama bu kadar basit bir olay! 

Günümüzde küre dünyayı savunan insanlar hiçbir yeni araştırma yapmadan bu durumun 500 yıl önce kanıtlandığını iddia edip dururlar. 500 yıl önce yaşayan ne idüğü belli olmayan bu kişilerin yalan yanlış teorilerine sorgusuz sualsiz anında inanıp onlara körü körüne biat edenler, bu sözde bilim adamlarının ortaçağdan kalma fikirlerini günümüze taşıyorlar! Pişkin pişkin bir de Düz Dünyacılar için ortaçağdan kalma derler. Düz Dünyacılara "cahil" derler ama kendileri cahilliğin dibine vurmuşlardır. Düz Dünyacıların yaptığı araştırma kadar hiçbir kimse "küre dünya modelini" araştırmamıştır! O yüzden cahil olan düz dünyacılar değil; asıl cahil olanlar 500 yıl önceki yanlış bilgileri doğruymuş gibi savunan kişilerdir... 

Her fırsatta düz dünyacılara hakaret eden kişiler araştırma yapmış olsalardı eğer müthiş bir hüsrana uğrarlardı. Teknolojinin T'sinin dahi olmadığı zamanlardaki adamların yanlış algılarına körlemesine inanırlar ama teknolojinin içinde boğulduğumuz bu yüzyılda yapılmış olan araştırmalara burun kıvırırlar. Burun kıvırmaya devam ettikleri sürece 500 yıldır süre gelen büyük bir yalana inanmaya ve kandırılmaya da devam edeceklerdir! Karar sizin. 
Araştırıp hakikâte ulaşmak mı? Yoksa ne idüğü belli olmayan sözde bilim adamlarının yalanlarına körü körüne inanmak mı? 
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Bölüm 41 


Dünya'nın Düz Olduğunu 
Nasıl Anlarsınız? 


Kitabı buraya kadar okudunuz ve hâlâ dünyanın nasıl düz olduğuna anlam veremediyseniz eğer bir de şu şekilde düşünün. 
"Küre dünyanın kanıtıdır" diye size sunulan savunmaların gerçek cevaplarına ulaştığınızda aslında bu "kanıt" dedikleri savunmaların yanlış olduğunu fark ettiğinizde anlayacaksınız ki meğer bunlar küre dünyaya kanıt değillermiş. Öyleyse "Küre dünyanın kanıtı" diyerek sunulan maddeler gerçek kanıtlar değilse dünya nasıl küre olabilir? Buraya kadar hep anlattığım gibi, bu yanlış kanıtları doğru sandığınız için dünyayı da küre sanıyorsunuz. Sağdan soldan duyduğunuz yanlış bilgileri gerçek sandığınız için bu yalana inanıyorsunuz. Hâlbuki kendiniz araştıracak olursanız gerçekten de dünyanız değişecek! Hayatınız değişecek! Yaşam tarzınız değişecek! Hayata ve geleceğe bakış açınız değişecek! Her şey çok daha güzel bir hal alacak! Şu anda kelimelere dökemediğim daha birçok güzel duyguyu yaşayacaksınız! Özgür kalacaksınız! İlk kez kendinizi bu kadar özgür ve ferah hissedeceksiniz! Yenileneceksiniz! Yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Evet, bunların hepsi sadece Dünyanın düz olduğunu anlamanızla birlikte olacak! Eğer zincirlerinizi kırmayıp bu destansı küre dünya yalanından kurtulmazsanız ve dünyanın düz olduğunu kabul etmezseniz hayatınız bir "Truman Şov"dan farksız olacak ve onların programladığı kölesi olmaya devam edeceksiniz... 
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Bölüm 42 


Düz Dünyaya Göre Uçak Rotaları 
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En sevdiğim olaylardan biri de budur. Uçak rotaları küre dünya modeli üzerinde hiçbir anlam ifade etmezken, bu rotaları düz dünya haritası üzerine çizdiğiniz zaman ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. Sonuç: uçak seyir hali boyunca dümdüz ilerliyor. 
Önemli bir detay: dünya gerçekten küre olsaydı uçaklar bu şekilde dümdüz gidemezlerdi, doğruca uzaya çıkarlardı. Uzaya çıkmamak ve dünya yörüngesinden ayrılmamak için belirli sürelerde uçağın burnunu hep aşağıya doğru indirmesi gerekirdi. Hatta bu durum özellikle askeri jetler için geçerlidir! Askeri jetler daha yüksek hızlara çıktığı için "burnu aşağı indirme" eylemini daha sık yapmaları gerekirdi. MIG serisi uçakların da havada nasıl gittiklerini izleyecek olursanız eğer göreceksiniz ki uzun süreler boyunca "burunlarını aşağı indirmeden" yüksek hızlarda dümdüz ilerliyorlar. 
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Bize sordukları gibi ben de size sorayım: "Hiç uçağa da mı binmediniz?" Uçağa binenler, eğer dikkat ettiyseniz uçak saatlerce hiç kımıldamadan dümdüz ilerler. Belirli aralıklarla uçağın burnunu aşağı indirdiğini hiç fark ettiniz mi? Edemezsiniz! Çünkü uçak düz dünyanın üzerinde dümdüz ilerliyor, uzaya çıkmıyor... 

Uçakların (aslında) dümdüz uçtuğu aynı rota küre dünya modeli üzerine çizildiğinde çok alakasız noktalara gidiyormuş gibi görünüyor. Siz de deneyebilirsiniz. Küre dünya modeline göre farklı noktalardaki ülkelerin (aktarmalı) uçak rotalarını bulun. 
Bu rotalar küre dünya modeline göre çok ilginç bir şekil alıyorken düz dünya modeline göre (aktarmalı olan) aynı rotalar dümdüz bir çizgi olarak karşınıza çıkacak! Şaşırmaya hazır olun... 
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Bölüm 43 


Uçakların Gidiş ve Dönüş Yolundaki 
Saat Farklılıkları 


Örneğin derler ki "Türkiye'den Amerika'ya gittim 10 saat sürdü. Amerika'dan da Türkiye'ye döndüğümde 15 saat sürdü" gibi örnek verenler olur. Şunu hatırlatayım; ne diyorlardı; atmosferin içinde olduğumuz için dünyanın dönüşünü hissedemiyoruz. 
Madem böyleyse nasıl olur da dünyanın dönüşüne göre uçak hızlansın ya da yavaşlasın? "Yine" kendi kendileri ile çelişiyorlar. 
Birçok kez uçağa binmiş biri olarak şunu söyleyeyim; haliyle hava şartlarından dolayı uçak hem yavaşlıyor hem de hızlanıyor. 
Bundan dolayı haliyle saat farkı olacaktır. Yoksa dünyanın dönüşüne bağlamayın bu olayı sakın! Hem aynı durum sadece uçak yolculuğunda olmuyor ki. Arabayla uzun bir yola gittiğinizde ve döndüğünüzde de aynı saat farklılıklarını yaşarsınız (Yol bomboş olsa bile) Hep dedikleri gibi; eğer dünyanın dönüş yönüne göre gideceğimiz yere daha çabuk varacak olsaydık, uçağın gitmesine bile gerek kalmazdı. Uçak havada asılı dururdu, gideceği yer ayaının altına gelirdi. Aklınız alıyor mu böyle bir şeyin olacağını? 
Madem bu durum uçaklarda olabiliyorsa, o zaman zıpladığımızda da aynı noktaya düşmeyiz... 
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Bölüm 44 


Düz Dünyaya Göre 
Meridyenler Ve Paraleller 


Paraleller ve meridyenler aynı şekilde düz dünya için de geçerlidir. "Ekvator" da vardır düz dünya modeline göre. Eğer haritalarla ilgili bilgilerimiz 90100 hatasız ve doğru olsaydı ortaya şu formül çıkacaktı; (Düz Dünyaya göre) Ekvator bölgesinin yüzölçümü X genişliğinde. Ekvator'un kuzey tarafı veya Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe X'e göre daha küçük yüzölçümü oluyor. Ekvatordan güneye geçince veya güney kutbuna doğru 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yaklaştıkça da X'e göre yüzölçümü daha da artıyor. Daha basit olarak size şöyle anlatayım: Kuzey yarım kürenin yüzölçümü X ise Güney yarımkürenin yüzölçümü 2X'tir. Bu formül bize düz dünya için bazı soruların cevabını verir. 

Örneğin; "uçak yolculuklarındaki gidiş ve dönüş zaman farklılıklarının" neden meydana geldiği bu formül sayesinde anlam kazanır. Burayı çok iyi okuyun: "Çünkü düz dünya modeline göre hiçbir meridyen ve paralelin (aralarındaki) boyutları birbirleri ile eşit yüzölçümüne sahip DEĞİLLER!" İşte bu yüzden; dünya (harita) üzerinde "size aynı mesafedeymiş gibi görünen" A ve B noktaları, dünya üzerindeki başka bir A ve B noktası ile aynı uzaklıkta DEĞİLLER! Uçak yolculuklarındaki (gidiş ve dönüşteki) zaman farklılıkları işte bu yüzden meydana gelir. 

Size anlattığım bu formül "küre dünyadaki" hesaplamalara göre tam tersi olarak kabul edilir; meridyenlerin ve paralellerin arasındaki mesafe kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede birbirlerine EŞİTLERDİR! Onların formülünde; küre dünya modeline göre "Ekvatordan 'kutuplara doğru' gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe azalır" derler FAKAT doğrusu şu şekildedir; "Ekvatordan 'kuzey kutbuna' doğru gidildikçe meridyenlerin birbirleri arasındaki mesafeler azalır" AMA Ekvatordan güney kutbuna doğru gittikçe meridyenlerin birbirleri arasındaki mesafeleri ARTAR. 
Size bu formülümün doğru olduğunu en kolay şekilde hemen kanıtlayacağım. Geçmiş tarihlerde Antarktika'nın çevresi ölçülmüştür ve çıkan sonuç ise (küre dünya modeline göre) "İMKÂNSIZ" denilen bir sonuçtur. Peki nedir o sonuç? Siz tahmin edin! Sanırım ne olduğunu anladınız © Evet, Antarktika'nın çevresi Ekvator'un çevresinden daha büyük olduğu (ölçülerek) kanıtlanmıştır! Bu sonuç dünyanın bizlere gösterdikleri gibi küre olmadığının kesin kanıtıdır. Şah Mat! 
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Bölüm 45 


"Concorde" Uçağı Trajedisi 
DE A Ml, ER 


Bu uçak neden üretimden kaldırıldı? Önce bunu irdeleyelim! 
Ne dediler? Çok maliyetliymiş, bileti 6000 doları buluyormuş; çok yakıt tüketiyormuş, gaz salınımı fazlaymış. Concorde gibi müthiş bir uçağı feda etmek için geçerli bahaneler mi bunlar sizce? O kadar insan var ki 3 saatte Atlantik okyanusunu geçmek için değil 6000; 10000 dolar bile verebilirler! Kaldı ki "planlanmış sözde bir kaza" yüzünden uçuşları ve üretimi durdurulan bu uçak, eğer yoluna devam etmiş olsaydı; (Zamanla) üretim maliyetleri düşer, yakıt tasarruflu modelleri de gelişir ve daha ucuza daha da çok yolcu taşıyabilirlerdi. Para konusu işin bahanesi! 

Yerden yaklaşık 20 km kadar yukarıya çıkabilen henüz başka bir yolcu uçağı olmadı bugüne kadar. Sıradan uçaklar 10 km yukarı çıkabiliyorlar. Ben de birçok kez uçak yolculuğu yaptım. 10 km yukarıda ne dünyanın eğimini gördüm ne de pamuk gibi bulutların eğildiğini gördüm. O kadar yukarıya çıkıldığın- da en azından bulutların dünyayı (küre şeklinde) sardığını görüp, 
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10 km'lik yükseklikte bile eğimi görebilmeliydim ama yok! Eğim 
meğim yok... 

Concorde sıradan uçakların çıktığı yüksekliğin iki katına ulaştığı için Concorde'la yolculuk yapan kişiler dünyanın eğimini göremeyip bunu sorgulamaya başlayınca, dediler ki orada bir durun! Bu üstün uçak tüm tezgâhlarını sakata getirmeden "Biz bu işi sonlandıralım!" diye karar aldılar ve uçağı çok geçmeden tarih ettiler. Concorde'la ilgili yaşanan sır perdesinin arkasındaki trajedi budur... 

Size bu trajedinin "komplo teorisi" olmadığını hemen kanıtlayayım. Eğer dünya gerçekten "küre şeklinde" olmuş olsaydı, uçakların çok yüksekten gitmemeleri gerekirdi! (Düz dünya modeline göre istediğiniz yükseklikten gitseniz de fark etmez!) Küre bir dünyaya göre ne kadar yükselirseniz o kadar uzayacaktır gideceğiniz yere olan mesafeniz ve varış süreniz. Hem kilometre olarak hem de zaman olarak çok fark edecektir. O yüzden küre bir zemin üzerinde uçaklar çok fazla yükselmemeli ki zaman ve mesafe farkı katlanmasın. (Tıpkı maraton koşularında hep iç çemberden koşmaya çalıştıkları gibi!) Bu kadar (zararına olan) ters orantıya rağmen uçaklar istediği kadar yükseğe çıkabiliyor fakat buna rağmen uçaklar için ne yol mesafesi uzuyor ne de zaman kaybı oluyor! Demek ki uçaklar küre bir zemin üzerinde değil de düz bir yeryüzü üzerinde uçuyorlar, NET! 

Konu uçaklardan açılmışken, büyük bir mantık hatasından daha bahsedeyim sizlere. Eminim bunu siz de daha önce çok düşünmüşsünüzdür. (Küre dünya modelindeki) bazı A ve B noktaları uçuşlarında, "küre dünya haritasına göre" sağ tarafa doğru yolculuk ederek gideceği yere 6 saatte varıyor diyelim. Bu uçuş rotasına harita üzerinde bakacak olursanız eğer, aklınızdan şöyle geçtiği olacaktır; "Madem dünya küre, o zaman sağ taraftan değil de sol 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taraftan gitseydik, gideceğimiz yere daha erken varabilirdik!" 
Evet, olayın aslında tam da sizin düşündüğünüz gibi olması gerekirdi FAKAT dünya gerçekten küre olmadığı için bu dediğinizi yapamıyorlar! Eğer dünya gerçekten bir küre olsaydı, bazı A ve B noktalarına 6 saatte değil de daha da kısa sürede ulaşabilirdik! 
Bu anlattığım "diğer taraftan gitme" olayının neden gerçekleşmedigini pekiştirmek isterseniz eğer, daha önce de dediğim gibi belli bir A ve B noktası seçin ve önce küre dünya modeli üzerinde bu A ve B rotasını çizin, sonra da aynı A ve B rotasını düz dünya haritası üzerinde işaretleyin. Bu sayede neden diğer taraftan uçmadıklarını kendi gözlerinizle göreceksiniz! Uçuş rotaları üzerinde ne kadar çok pratik yaparsanız düz dünyayı da o kadar çok anlamış olursunuz! Ya da bir diğer deyişle "dünyanın düz olduğunu kendi gözlerinizle görmüş olursunuz!" © 


AMERİCAN, AİRLINES. wc. 
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Bölüm 46 


Küre Dünya Modeline Göre 
Zamanda Yolculuk Yapmak Mümkün 
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192 mph 


1,275 km/hr 


263 MEN 4 550 km/hr 


1,925 MP) 4 650 km/hr 


1,550 km/hr 


1,275 km/hr 


Yıllardır bilimin ve bilim adamlarının ortaya attığı, üzerinde 


kafa patlattıkları bir hayaldir bu zaman yolculuğu. Aslında birçok insanın hayalidir zamanda ileriye veya geriye gidebilmek. (Zamanda yolculuk üzerine yapılan filmler sayesinde de iyice hayallerimizi süslemeyi başardılar) FAKAT bu olay gerçekten de sadece bir "hayal" mi yoksa "GERÇEK" olabilir mi? Kendimi bildim bileli ben "zamanda yolculuk" denilen bu bilim kurgu eyleme “01 dahi imkân vermemiştim. Fakat bazı konularda ufkumu açtıktan sonra 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"uykunun" bile zamanda yolculuk olduğunu anlayabildim. Uyku kısa süreli de olsa bizi (saatler sonraki) geleceğe taşır. Bu verdiğim örnek sizi kesmedi ise hadi işin aslına geçelim. Hatırlayın (sözde) uzaydaki astronotların yılbaşı gecesi birçok kez dünyanın farklı yerlerinde yılbaşını tekrar tekrar kutladıkları söylenir. Hatırladınız değil mi? Evet! Küre dünya modeline göre (uzayda) paraleller üzerinden (hızlıca) dünyanın dönüş tarafına göre ileriye veya geriye giderseniz eğer, yılbaşını bu sayede birçok yerde tekrar tekrar görmüş olursunuz. Teorik olarak olay bu kadar basittir. Ama ben size bu olayın çok daha ötesini anlatacağım şimdi. Hazır olun ve anlatacaklarıma pür dikkat odaklanın... 

Dönen küre dünya modeli üzerinden işlem yapacağız. Ne diyorlardı? Ekvatorun çevresi 40.000 km uzunluğundaymış. Küre bir dünyaya göre en şişkin yer (ekvator) 40.000 km genişliğinde ise (kuzey veya güney fark etmez) kutuplara çıkıldıkça bu rakam düşecektir. Örneğin ekvatordan biraz yukarısının çevresi 30.000 
km olacaktır. Biraz daha yukarısı 20.000 km genişliğinde olacaktır. 
Yükseldikçe dünyanın bu genişliği azalacaktır. Ta ki en kutup noktasındaki sıfır noktasına gidinceye kadar azalma devam edecektir. Yapbozun parçalarını birleştirecek olursak eğer, işte hep dedikleri "6 ay gece 6 ay gündüz" olayının buradaki sıfır noktasında gerçekleşmesi varsayılır. (Kutuplardaki) bu sıfır noktasının çapı da, dönüş hızı da ekvatorunkine göre sıfırdır... 

Bu bilgilerden yola çıkarak şu durumlar gerçekleşebilir; Ekvatorun 40.000 km'lik çevresini 1 kere turladığınızda 1 dünya turu oluyorken, çevresi 20.000 km'lik olan paraleli 2 kere turlayabilirsiniz ya da çevresi 10.000 km genişliğinde olan paraleli (ekvator I kere turlayabiliyorken) siz 4 kere turlamış olacaksınız! Alın size zamanda yolculuk. Siz 4 gün geçirmişken ekvator bölgesi hâlâ aynı günü yaşıyor olacak. Kafanız karıştı değil mi?© 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Kafanızın karışmasına gerek yok, dönen küre dünya modeline göre teorik olarak bu durum (bize verdikleri bilgilerden yola çıkınca) 90100 gerçektir. Aynı formülle, bu sayede kutuplardaki sıfır noktasında durup zaman kavramından ve dünyadan kendimizi "münezzeh" edebiliriz. Bu durum bize şunu kazandıracak; (biz kutuplarda sıfır noktasındayken) dünya da o esnada kendi kendine dönüyor olacak, 3 gün de geçse 5 gün de geçse sizin için fark etmeyecek. Bir vakit sonra dünyaya geri dönüş yaptığınızda örneğin (ekvatoru baz alacak olursak) dünyanın kendi etrafında 10 kez döndüğü vakit siz ekvatora (geri) döndüğünüzde (gerçek) zaman hesabına göre 10 gün geçmiş olacak. Bu durum hem mümkündür hem de mümkün değildir. Küre dünya modeli ve öğretilen güneş sistemine göre her şey karman çorman oldu değil mi? AMA olmuyor, dünyanın çevresi her paralelde eşit olmadığı halde hiçbir şey karışmıyor ve hiçbir karışıklık olmuyor. Bu sizce de garip değil mi? 

Şimdi gelelim o en can alıcı noktaya! Kaderi gülmeyen Concorde uçağı tam da burada devreye giriyor. Concorde uçağının üstün özellikleri bu bahsettiğim zamanda yolculuk olayını "teorik" olmaktan çıkarıyor ve gerçekleşmesine imkân sağlıyor. Concorde dünyanın maksimum dönüş hızı olan 1600 küsur km'lik hızdan bile daha hızlı giderek maksimum 2100 küsur km hıza çıktığı biliniyor. Bu hız Concorde'un zamanın içinde yolculuk değil; tam tabiriyle zamanın içinde cirit atmasını sağlayacak bir hızdır. O yüzden, tıpkı Terminatör filmlerindeki gibi; yaptıkları teknolojinin kendi sonlarını getirmemesi için Concorde uçağını imha ettiler. 
Bu uçağın kullanımı halka açıktı, daha önce de belirttiğimiz gibi: "halkın gözü açılmasın" diye apar topar "şeytani bir karar ile" Concorde'u tarih ettiler. Dünyanın düz olduğunu kendi gözlerimizle görebilmemizi sağlayacak tek seçeneği de böylelikle elimizden 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almış oldular. Günümüzde ise MIG gibi bazı casus uçakları bu hızlara ve daha çok yüksekliklere ulaşabiliyor fakat onlar da devletin elinde ve halka açık değiller. Bu uçakları uçurduklarında da gökyüzünde balıkgözü lensli kamera kullandıkları için yine hiçbir şey anlaşılmıyor dünyanın düz olduğuna dair. Anlayacağınız düz dünyayı basit bir şekilde kanıtlama hayallerimiz başka baharlara kaldı... 

Ek olarak da şunu ekleyeyim ve konuyu pekiştirelim. Oruç tutarken iftarda veya sahurda aynı meridyen üzerindeki şehirler için aynı saat ve aynı dakika geçerlidir. FAKAT bizim bulunduğumuz paralellere göre ileride veya gerimizde olan şehirler için saat farkı meydana gelir. Örneğin Adana'da iftar saat 7'de ise İstanbul'da iftar saat 7.15'te olacaktır. Bu bir diğer değişle; "İstanbul'a göre zamanda 15 dakika geçmişteyiz" demek oluyor... © Amerika'ya göre hesap edecek olursak, Amerika'da kendi içinde bile bir ucundan diğer ucuna saatlerce zaman farkı vardır. Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna saatte 100 km ile gidecek olursanız 2 günde anca varırsınız. AMA altımızda bir Concorde uçağımız olsaydı belki de bir saatte Amerika'yı turlayabilirdik! Hatta Antarktika kıtasının üzerinden uçup diğer tarafına kolaylıkla geçebilirdik...© 

Kutup noktalarında gerçekleşme imkânı olan bu düşünceyi UNIVERSALIST Dergisi yıllar önce dergisinin 8. sayısında hem kaleme almıştı hem de özellikle kapak görseli yapmıştı. 


United Airlines'e ait UA890 uçağı il ak üre Ee ak kalktı ve 


1 San Francisco'ya in 


s1 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 47 


Uzaydaki Binlerce Uydu (?) 


Hangi uydu? Uzayda binlerce uydu var derler ama hiçbirini göremiyoruz. Siz gördünüz mü bari bir tane uydu? Ya da fotoğrafını gördünüz mü? Siz sadece uzayda binlerce uydu "VAR SANIYOR-SUNUZ". 
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Hayal gücünüzde aslında bütün uydular. Hatta gördüğümüz tüm uydular Hollywood filmlerinde! © Dediklerine göre uzay resmen çöplüğe dönmüş durumda ama (sözde) uzay videolarına baktığınızda uzayda bir tane bile ne uydu var ne de çöp var. 
Ay'a saatlerce zoom yapılıyor ve Ay'ın önünden geçen | tane bile uydu görünmüyor. Hani nerede o zaman bu binlerce uydu? Her söyledikleri ile çelişiyorlar. Hayal gücünüze oynuyorlar! Sahte uzay çizimleri ve animasyon görsellerle algılarınızı bozuyorlar ve beyninizi uyutuyorlar! İşte bu yüzden, uzay ve bilim adı altında size gösterdikleri her şeye hipnoz olmuşçasına inanıyorsunuz ve onları gerçek sanıyorsunuz. Çünkü onlar sizi çoktan programladılar bu hayali dünya için. Onlar neyi ne kadar bilmenizi istiyorsa siz sadece o kadarını biliyorsunuz. Bildiğiniz tek şey onların size gerçek diye kakaladıkları yalanlar ve yanlışlar. Bugüne kadar siz hiç kendiniz sorgulamadınız ki? "Gerçekten de doğrusu bu mu acaba?" diye hiç düşünmediniz ki siz! Sizi istedikleri gibi programladılar. Şimdi de siz bu saatten sonra beyninizdeki zincirlerinizi kırmadıkça onların hipnoz edilmiş köleleri olmaya devam edeceksiniz. Lafta milyarlarca gezegenin olduğu, hayali uzayın içinde, hayal ürünü yuvarlak bir dünyada yaşadığınızı sanarak ömrünüz geçip gidecek. Uyanın! 

Internet'e girin ve arama yapın! "gerçek uydu görüntüleri" yazacak olursanız eğer göreceksiniz ki çıkan sonuçların hepsi animasyon. Her biri PhotoShop tarzı çizim programları ile çizilmiş birbirinden farklı resimler. Daha önce de dediğim gibi, bana inanmıyorsanız eğer, kitabı hemen elinizden bırakın, internete girin ve arama yapın! Eğer gerçekten fotoğrafı çekilmiş gerçek bir uydu görürseniz bana da göndermeyi unutmayın lütfen! © 

E-posta adresim: DGKN(0)msn.com 
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Uydudan çekildiğini düşündüğünüz fotoğraflar ve videolar öyle Hollywood filmlerinde ve Google Earth'de gördüğünüz gibi çekilmiyorlar. (Uydudan çekildiğini sandığınız) o fotoğrafların hepsi aşırı kaliteli kameralar kullanılarak parça parça çekiliyor ve daha önce de bahsettiğim gibi çekilen fotoğraflar birleştiriliyor, büyük bir alanmış gibi oluşturuluyor. (Sonrasında bu büyük alanın fotoğraflarını parça parça küre modelin üzerine yerleştirip hayali dünyalarını oluşturmuş oluyorlar) İnsanlara bu montajlı fotoğrafları sunduklarında ise bu montajlanmış görüntüler insanlarda "uydudan çekiliyor" algısı oluşturuyor... 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Sinirleniyor ve "Binlerce uydu var!" diyor. Ben de adamdan dünyanın "TAMAMININ" tek bir video karesi içinde döndüğünü gösteren gerçek bir video kaydı istiyorum. Adamlar bana diyor ki; neymiş efendim Dünya o kadar büyükmüş ki kadraja sığmıyormuş! Tutuyor bir de Youtube üzerindeki nasagillerin paylaştığı sözde uzay videolarını gönderiyor. "Al!" diyor. Yahu "dünyanın yarısını, kenarını köşesini demiyorum! Dünyanın 'TAMAMINI' gösteren videoyu istiyorum!" diyorum, bu sefer de; "Sen dünyayı o kadar küçük bir yer mi sanıyorsun?" diyorlar © Yahu siz demiyor muydunuz Mars'a, Uzay'a gidiliyor diye! Madem öyle, o kadar uzağa gidilebiliyorsa dünya da illa ki kadraja sığacaktır! 
Kıvırın bakalım. Hayali dünyanız gibi kıvırın... 


"Küçüklü büyüklü binlerce uydu hiç çarpışmıyor, şu ana kadar böyle bir vaka hiç ortaya çıkmadı... Fakat uçaklar bomboş gökyüzünde çarpışabiliyorlar.." 
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Bölüm 48 
Her Yerde Çekmeyen Telefonlar 


Madem uydu var diyorsunuz, o zaman siz bana açıklayın: "cep telefonlarımız neden her yerde çekmiyor?" O esnada üzerimizden uydu geçmediği için sanırım © Günümüzde hâlâ cep telefonlarının uydu ile bağlantılı olduğunu sananlar var! Yahu madem cep telefonları sinyallerini uydudan alıyordu da bu kadar baz istasyonunu ne için diktiler o zaman? (Size göre Baz İstasyonları ne işe yarıyor?) Eğer tepemizde telefonlarımızla etkileşimde olan uydular var ise, eğer cep telefonlarımız uydudan sinyal alıyorsa o zaman 7/24 telefonlarımızın “6100 çekmesi gerekirdi; 9099'a bile düşmemesi lazım ama böyle bir şey olduğunu hiç gördünüz mü? Hayır! Düşünün, deprem olduğunda tüm telefon sistemleri çöküyor. 
Yahu uydu sinyallerinin depremin olmasıyla ne alakası var? Hiç mi anlamıyorsunuz? Demek ki telefonlar uydudan sinyal almıyorlar... 

Hatırlayın, ülkemizde geçtiğimiz yıllarda telefon operatörlerinin birbirleri arasındaki rekabetlerinden dolayı bir reklam yayınlandı: "En çok baz istasyonu bizde var! En iyi biz çekiyoruz!" 
dedikleri bir reklam filmiydi. Görün işte, adamlar kendileri söylüyor; "telefonun çok çekmesi için baz istasyonu olması şart" diye! EĞER "çekim gücü için"baz istasyonu değil de daha çok uydu gerek olsaydı aralarındaki rekabet şu şekilde olurdu: "Uzaya en çok uyduyu biz gönderdik! En iyi sinyal gücü bizde!" Güldüğünüzü görebiliyorum © Ama doğrusu bu... 
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Bölüm 49 


(Sözde) Uzay'dan Çekildi Denilen 
Fotoğraflar 


. | dim > > Google Earth 
NASA veya diğer uzay şirketleri yeryüzünden yukarıya doğru belirli bir yüksekliğe çıktıkları zaman (ki bu uzay sayılamayacak bir yükseklik) farklı bir kamera lensi kullanıyorlar. Kullandıkları kamera ise halk arasında "Aksiyon kamera" denilen, bir diğer adıyla GoPro kameralardır. Bu kameralar: "Fisheye Lens" yani "Balıkgözü lens" kullanırlar. Güya amaçları "daha geniş bir alanı çekmek" olduğunu söylerler. Önceki bölümde de anlattığım üzere bu balıkgözü lensin tek özelliği var o da "düz bir zemini 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bombeli olarak göstermek" Bu sayede düz gözüken ufuk çizgisini yuvarlakmış gibi gösterip, dünya sanki gerçekten de öyleymiş gibi algı oluşturuyorlar. Hâlbuki normal bir lens ile çekecek olsalar ufukta hiçbir eğim olmadığını açıkça göreceğiz. Ama hiç yaparlar mı? Asla kullanmazlar normal bir lens! Zaten yıllardır insanları uyandırmamak için ellerinden gelen her sahtekârlığı yapıyorlar. Bazen düşünüyorum da; belki de bu "balıkgözü" lensini sırf uzay fotoğrafları çekerken daha kolay hile yapabilmek için icat etmiş olabilirler. Bu adamlardan her şey beklenir... 

Siz de kendi akıllı telefonlarınıza "Balıkgözü Lens" uygulamasını yükleyerek bu durumu test edebilirsiniz. Çok yüksek bir yere çıkmanıza gerek yok. Bir masanın bile balıkgözü lens ile fotoğrafını çektiğiniz zaman göreceksiniz ki masa yuvarlanacak. 
Olay işte bu kadar basit! © 
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Ayrıca NASA ve ISS balıkgözü lens kullandığını saklamıyor ve bunu itiraf ediyorlar. Buna rağmen hâlâ insanlar balıkgözü lens ile çekilen fotoğrafları gerçek sanıyorlar. NASA'nın ve ISS'nin videolarındaki açıklamalara bakacak olursanız siz de kendi gözlerinizle görebilirsiniz bunu itiraf ettiklerini... 

Kuzey ışıkları "uzaydan" çekildiği söylenen hiçbir dünya fotoğrafında veya videosunda gözükmez. Gerçek diye gösterdikleri videolardaki en büyük mantık hatası budur. Bu da o videoların aslında gerçek olmadığının; (tam aksine) filmlerdeki gibi hazırlanmış animasyon olduğunun kanıtıdır. 


NASA her seferinde milyar kilometre uzaklıktaki gezegenlerin resmini çektiklerini söyler fakat NASA hiçbir zaman yıldızların resmini veya videosunu çekemez. Çünkü bunu yapsalardı yıldızların da bize gösterildiği gibi olmadığı ortaya çıkacaktı ve insanların uyanmasını sağlayacaktı. Çünkü yıldızlar da size gösterilenden çok daha farklı bir görünüme sahiptirler. 
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Bölüm 50 


Nasa Çalışanının Photoshop İtirafı 


"dim « 
TNS, PHOT OSHOPPED 


BUTT HASTO BE” 


DATA VE VİSÜALIZER AND DESİGNER 
ROBERT 'SIMMON *MR# BİLE MARBLE.” in 


Robert Simmon: "PhotoShop yapmak zorundaydım" 


Çoğu düz dünyacı bunu bilir; NASA çalışanı dünyanın küre fotoğrafını oluşturabilmek için PhotoShop kullanmıştır ve bunu kendi ağzıyla söyler. Hatta şu anda bile NASA'nın sitesine girecek olursanız bu adamın açıklamasını bulup kendi gözlerinizle okuyabilirsiniz. "NASA tarafından çekilmiş normal fotoğrafları küre modele uyarladığını" adam resmen kendi ağzıyla söylüyor. Tıpkı Google Earth'de kullanılan teknoloji gibi. Google Earth uygulaması da tek tek çekilen fotoğrafları birleştirip, küreye çevirerek"sanki dünya gerçekten küreymiş gibi" karşımıza küre bir dünya modeli çıkarıyor! Kendileri açık açık söylüyor, görüyorsunuz! 
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Gerçek diye paylaştıkları küre dünya resimlerinin hepsi PhotoShoplu ve montajlı! Buna rağmen insanlar hâlâ bu resimleri gerçek sanarak inanıyorlar, şaka gibi! 

Dünyanın tamamının fotoğrafını çekemiyorlar ve hiçbir zaman da çekemeyecekler! Çünkü yeteri kadar yükselemiyorlar. 
Çünkü uzay dedikleri yere kadar gidemiyorlar. Eğer gerçekten uzay denilen yüksekliğe kadar çıkabilselerdi, gerçek dünyanın tamamı tek bir bütün olarak kadraja sığacaktı. Çekilmiş fotoğrafların üzerinde hiçbir oynama ve montaj yapmalarına gerek kalmayacaktı. 
Parça parça resimleri yapboz gibi birleştirmeden, PhotoShopla küre modele uyarlamadan, fotoğrafın aslı zaten tek parça halinde küre dünya olarak gözükecekti... 
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Bölüm 51 


Nasa Çalışanının 
Van Ellen Geçemiyoruz İtirafı 


L ş 


Birçok NASA astronotu "Van Allen" kalkanlarından dolayı yalnızca alçak dünya yörüngesinde olduklarını ve bu yüksekliği aşamadıklarını söylüyorlar. NASA'nın uzunca bir zamandır Van Allen kalkanını aşmak için uğraştığını söylüyorlar. Madem bu kalkanı aşamıyordunuz Ay'a nasıl gittiniz? Mars'a nasıl gittiniz? 
Gönderdiğiniz roketler nereye gidiyor? Tek kelimeyle hepsi kocaman bir sahtekârlık! Kandırmaca! Tüm insanlığı kandırıyorlar! 
Evet, tek yapabildikleri sadece bu; kandırmaca! NASA ve diğerlerinin bu masallarını yutmayanlar dünyanın gerçekten bir küre olmadığı gerçeğini en iyi bilen kişilerdir. Çok merak ediyorum, bu sahtekârların tüm foyaları bir gün ortaya çıktığında, bu düzenbazlara yıllardır sorgusuz sualsiz biat edenlerin cevabı ne olacak acaba? 
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Neler vermezdim o günü görmek için, onların mort oluşunu ve yüz ifadelerini görebilmek için, neler vermezdim neler... 

NASA veya diğer şirketler Uzay'a roket gönderdiklerinde roket hiçbir zaman dimdik yukarı yükselmez, hep yan yan gider ve bir süre sonra aşağıya doğru tekrar inişe geçer. Belirli bir yüksekliğe kadar roketin yükselişi canlı gösterilirken, belirli bir yükseklikten sonra roketin görüntüsü yerini animasyon bir videoya bırakır. Bu size bir şeyler anlatmalı! Küre dünyayı savunan kişiler de hemen hazır cevap oldukları için derler ki: Neymiş efendim roketler diklemesine atmosferden çıkamıyormuş. Neymiş efendim o yüzden yan yan atmosferden çıkması gerekiyormuş (YERSEN!) 
Ya arkadaş bunların hepsi uzay mühendisi benim başıma! 
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Bölüm 52 


ISS'de Ters Durmayan Astronotlar 


0 ANS 

Çoğunuz ISS'yi bilirsiniz. Güya dünyanın etrafında turluyor. 
Hâlbuki dünyanın etrafında turlamıyor aslında. Bu ISS'nin takip ettiği rotaya bakacak olursanız (NASA kontrol merkezindeki ekranlarda da var) ilerleyiş şekli sadece ve sadece dünya üzerindeki paraleller üzerinden seyir ediyor. Bu da şu demek oluyor. Düz Dünya modeline göre, düz dünyanın üzerinde yuvarlak çiziyor. 
Küre dünya modeline göre olan ISS'nin yol haritası çizelgesini siz de düz dünya modelinin üzerine çizerseniz eğer ne demek istediğimi göreceksiniz. Hal böyleyken bu NASA astronotları sanki dünyanın altındalarmış izlenimi vermek için fotoğrafları ters çekiyorlar ve baş aşağılarmış gibi paylaşıyorlar bu fotoğrafları. Hâlbuki küre dünya modeline göre bile izledikleri rotada baş aşağı durabilecekleri bir konum yok. Hep hile yaparak insanları kandırmaya uğraşıyorlar. Tek yapabildikleri bu; hile! 

Ayrıca insanların kafasına takılan bir soru daha var: "ISS gerçekten var mı?" Hadi bu soruyu beraber yorumlayıp cevabını 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bulalım! "Eğer gerçekse" diye başlayalım. Eğer ISS gökyüzünde gerçekten de var ise, madem öyleyse, neden ISS içindeki sözde astronotlar halatlar sayesinde havada uçuyorlarmış gibi bize gösteriliyor. Madem bu adamlar yerçekimsiz ortamda ise halatlara gerek olmadan havada uçuyor olacaklar zaten. Bunun yanı sıra ISS içindeki çekilmiş birçok videoda "yeşil perde" tekniği kullanıldığında yaşanılan sorunlardan da yaşanıyor. Hal böyleyken anlıyoruz ki: demek ki bu adamlar uzayda ISS'nin içinde değiller. 
O zaman gökyüzünde üzerimizden geçen ISS diye gördüğümüz şey ne? Bu sözde ISS ile ilgili herhangi bir kişinin yorumunu okumuştum. Özellikle söyleyeyim: "DÜZ DÜNYACI BİRİ DE-ĞİLDİ!" Yorumda çocuk şunu diyordu: "Ben de gördüm ISS üzerimizden geçerken fakat yüksekliği ve görüntüsü olarak bana herhangi bir uçağın geçişinden farklı gelmedi" İşte bu kişinin "SAF VE TARAFSIZ" yorumu bize bütün cevabı veriyor! Bu arkadaşımızın yorumunu pekiştirecek olursak, NASA'nın ISS diye bize gösterdiği aracın fotoğraflarıyla amatör kişilerin kendi çektikleri ISS'nin görünümü birbirinden tamamen farklı iki araç gibi. Birbirlerine hiç benzemiyorlar, alakaları bile yok! Bazı araştırmacılar bize ISS olarak gösterilen aracın aslında bir casus uçak olabileceğini söylüyorlar. Kim bilir belki de öyledir gerçekten de! Yakında bunu da öğreniriz. Zaten NASA 1SS'nin görevinin yakında biteceğini ve 1SS'yi dünyaya indireceklerini söylüyorlar. 
Sanırım Düz Dünyacıların baskı ve saldırılarından bıktılar herhal- de!© ISS'nin görevi neydi ki? Görevi neydi de tamamlandı? İçerisinde çocuklar gibi eğlenen çakma astronotlar, zırt pırt taklacı güvercin gibi takla atanlar, havada uçuyormuş gibi bir oradan bir diğer tarafa savrulanlar, JÖLELİ saçlarla (sözde) yerçekimsiz ortamdaymış gibi şov yapanlardan başka ben bir şey yaptığını görmedim ISS'nin ve içindeki çakma astronotların! (Bir de ISS'nin 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dışındaki hiç bitmeyen tornavida işi ve tamirat var!) İnsanlar bir de bu adamlara özeniyor! Çocuklar "büyüyünce astronot olmak istiyoruz" diyerek uzaya çıkma hayalleri kuruyorlar. Yahu ney ki bu astronotların gerçek görevi? Az önce anlattığım şeylerden başka ne yapıyor ki bu sözde astronotlar? Hep bir göz boyama, hep bir kandırmaca! Başka hiçbir şey değil... 

Fakat şöyle de birçok ince detay var ortada! "Belki" belki diyorum çünkü emin değilim! "Emin değilim" çünkü bu adamların asıl amacı gerçekten de belli değil ama düşünecek olursak ortaya tüyleri diken diken eden bir detay çıkıyor. "Acaba" bu adamlar ISS ile bizlere dünyayı gösterirken, dikkatleri başka yere çekerek, ISS'nin diğer tarafında Van Allen kalkanından geçebilecek bir geçiş arıyor olabilirler (mi)? Ya da atmosferde (Van Allen kalkanında) bir delik (mi) açmaya çalışıyorlar? (Başaramadılar!) Eğer bu ISS dedikleri şey gerçekten orada (yukarıda) ise bu adamlar daha da yükseğe çıkabilmek için kendilerine bir geçit arıyorlar ama bugüne kadar yapamadılar işte! Bir delik açamadılar! Yapabilselerdi eğer şimdiye kadar çoktan bize yeni görüntüler ve yeni görseller sunabilirlerdi ama yıllardır bu olmadı, olmuyor. Yıllardır hep aynı olay ve hep aynı görüntüler. Demek ki "Kur'an'da da yazdığı gibi" bunlar başaramadı, bir delik veya geçiş kapısı bulamadı ve çabalamanın anlamsız olduğunu anlayınca ISS'yi dünyaya geri indirmeye karar verdiler. Tıpkı Kur'an'daki ayetlerde de söylediği gibi: "Allah'ın izni olmadan geçemezsiniz" ve "Kubbe'de bir kusur veya delik bulamazsınız" Gerçekten de bu dünyadan çıkış yok! Bu adamların her başarısızlığında "Kutsal kitaplarda yazanların doğruluğu" bir kez daha onaylanıyor. Siz de kutsal kitapları araştırdığınızda gök kubbeli düz dünya ve uzay hakkında daha birçok "gerçek" bilgiye ulaşabilirsiniz. Önemli olan araştırmak! Araştırın, araştırın ki ne demek istediğimi kendi gözlerinizle görün... 

- 122 - 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 53 
ISS Gerçekten Var mı? 


ISS için bazı kişiler üzerinde büyük bir balon olduğunu ve bu balon sayesinde uçtuğunu söylerler. Bazı kişiler de ISS diye bizlere gösterilen şeyin U2 Casus Uçağı olduğunu düşünürler. 
İnsanlar bu 2 seçeneği düşünmekte haklılar. Çünkü ISS'nin 28.000 
km hızla gittiği söylenir FAKAT 1SS'nin videolarına bakacak olursanız, hiç de 28.000 km hızla uçan bir cisimmiş gibi gözükmüyor. ISS benzinle veya mazotla çalışmıyor! Üzerindeki cılız güneş panelleri sayesinde güç kazanıyor. Bu ISS için söylenilen her özelliğinde bir tutarsızlık var. 28.000 km hızla gitmiyor! Velev ki gidiyor diyelim, 28.000 km hıza ulaşabilmek için sadece güneş enerjisi mi kullanıyor? Böyle bir teknoloji vardı da neden bizim haberimiz olmadı? Bu hıza hangi cihaz dayanabilir? Paramparça olur! G kuvveti denilen bir olay var. Bu araç 28.000 km hızla gidiyor ama içindeki astronotlar çok rahat bir şekilde (G kuvvetinden hiç etkilenmeden) havalarda süzülüyorlar, bir oraya bir buraya uçuyorlar! Nereden baksan tutarsızlık! ISS hakkında söyledikleri hiçbir şey bir diğeriyle uyuşmuyor. ISS'den dışarıya (vakumlu alana) nasıl çıktıkları da meçhul. Onu da hiç göstermiyorlar. 
Astronot kıyafetlerini giyip ISS'den dışarı nasıl çıkıyorlar kimse bilmiyor! Dışarıda tamir işi yaptıktan sonra içeri nasıl geri giriyorlar onu da kimse görmedi bugüne kadar. Söyleyin bana, hal böyleyken, ben nasıl inanayım bu şeyin gerçek olduğuna? 
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Bölüm 54 


ISS Hakkında Birkaç Bilgi Daha 


NASA eğer gerçekten uzaya çıkabiliyor olsaydı, sadece gerçek bir video kaydı ile düz dünya fikrini ve tüm düz dünyacıları tarih edebilirdi ama ne yazık ki NASA yıllardır bunu yapamıyor ve düz dünyanın hızla yükselişine engel olamıyor! Çünkü NA-SA'nın yalancı ve sahtekâr olduğunu artık insanların çoğu teker teker anlamaya başladılar. Sadece NASA'nın değil; uzay diye yutturulan her şeyin sahte olduğunu artık herkes biliyor. 
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Hadi NASA, göstersene o müthiş teknolojini! Hızla düşüşe geçtin! 
Yakında tarih olacaksın NASA, bundan emin ol... 

Sözde uzaydaki ISS hiçbir zaman "ARALIKSIZ" olarak 7/24 canlı yayın yapamıyor. Bu da demek oluyor ki görüntüler montajlanıp bizlere öyle sunuluyor. O görüntülerin de gerçekten uzaydan çekildiği de meçhul zaten... 

Youtube üzerinde veya NASA'nın sitesinde I1SS'nin "canlı yayın" başlığı altında gösterilen videoların hepsi arşiv görüntüleri ve bant kaydı. Sürekli astronotun biri sözde uzayda 28.000 km hızla giderken eliyle bir şeyleri düzeltiyor. Yıl oldu 2021 ve hâlâ düzeltemediler o parçayı... 

NASA Astronotları devasa büyüklükte bir havuzun içinde (sözde) uzaya çıkmadan önce antrenman yapıyorlar. Neymiş efendim uzaydaki hareket ortamı ile havuzdaki hareket ortamı birbiriyle aynıymış (YERSEN!) Bazı sözde uzay videolarında Astronotların sağından solundan ya da arkasından bir yerlerden baloncukların açık açık süzüldüğü görülüyor! Şimdi gel de inan gerçekten uzayda olduklarına! Bu adamlar antrenman yapıyoruz ayağına demek ki havuzun içinde "SPACEWALK" (uzay yürüyüşü) dedikleri olayı yapıyorlar... 

ISS'nin içinde su veya sıvı maddelerle oynayıp oraya buraya sıçratmalarına ne demeli? Etraflarında o kadar elektronik cihaz var, hiç mi bir tanesi bozulmaz? Bizim telefonumuza su damlası düşse kırk kere siliyoruz biz... 

ISS sözde 400 km. yukarıda uçuyor ama ne gariptir ki yeryüzündeki bulutlarda şimşek çaktığında oluşan parıldama ISS'nin üzerine vuruyor. Müthiş bir hata.© 
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Bölüm 55 


Kur'an'daki 


"Deve Kuşu Yumurtası" Gerçeği! 


Çoğu insan Kur'an'da dünyanın şekli için "deve kuşu yumurtası gibidir" yazılı sanıyor. Hâlbuki Kur'an'da bahsedilen o ayette anlatılan olay "deve kuşu yumurtası" DEĞİL; deve kuşunun yumurtalarını bıraktığı "YUVASI" şeklindedir (demek isteniliyor) Farklı dillere çevrilmiş tüm Kur'an meallerine bakacak olursanız "YUMURTA ŞEKLİNDE" diye bir kelime veya anlatım yok. 
Çevirinin asıl doğrusu: "deve kuşunun yumurtalarını koyduğu 'yuvanın şekli' gibidir" Bu yuvaya dikkatlice bakacak olursanız (hatta dikkatli bakmanıza bile gerek yok) hemen göreceksiniz ki 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Düz Dünyamızın şekline çok benziyor. Meal aslında bu kadar net ve basit. İnsanlar kendi kendilerine karmaşık hale getiriyor ve karıştırıyorlar. Ne diyorduk? Önemli olan sadece "doğruyu ve gerçek olanı" araştırmanız. 

Ateistlerin bazıları "sırf Kur'an'da dünya düz yazıyor diye" Kur'an'a inanmazlar. Fakat dünyanın düz olduğu resmen kabul gördüğünde Ateistler otomatikmen yaratıcıyı kendileri onaylamış olacaklar. Çünkü ateistler diyordu: "Kur'an'da dünya düz yazıyor" diye! © Gözünüz aydın Ateistler! Artık ateist olmak zorunda kalmayacaksınız! Kur'an haklı çıktı... 


Düz Dünya 


ğ i 


deve kuşlyuli 


"deve kuşu yumurtasının şekli" tabiri ile belki de en başından beri anlatılmak istenilen buydu... 
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Bölüm 56 


Kur'an'da 
Düz Dünya'yı İfade Eden Ayetler 


Kur'an'da dünyanın düz olduğuna işaret eden birçok ayet var FAKAT bu ayetlere istisnasız her seferinde: "Orada anlatılmak istenilen aslında o değildir!" diyen bir sürü acayip kişi var! Sen nereden biliyorsun arkadaş "Orada asıl anlatılmak istenilenin o olmadığını?" Sen hayatında kaç kere Kur'an'ı derinlemesine okudun? Onu da geçtim, en son ne zaman Kur'an'ı açtın da okudun? 
Sanki benim başıma Kur'an hocası da, gelmiş bana böyle diyor! 
Hoş, Kur'an hocası bile olsa, adamlar resmen göz göre göre Kur'an ayetlerine farklı anlam yüklüyorlar. Bu durumla ilgili daha açık konuşmak isterdim fakat bu konu çok hassas ince bir çizgi. O yüzden çok basit olarak, kısa bir şekilde anlatacağım size... 

Bakara Suresi 258. ayete bakalım. Ayette Hz. İbrahim konuştuğu kişiye "Güneşi batı yönünden 'GETİRMESİNİ' söylüyor" Ayetin tefsirinde bile "SIRF KÜRE DÜNYA MODELİNE UY-MASI İÇİN" güneşin doğuşu olarak açıklama yapılmış. FAKAT ayette söz edilen "GETİRMEK" fiiline Kur'an'ın içinde bakacak olursanız eğer, birçok farklı ayette de "BU KELİMENİN AYNI-SININ" birebir kullanılmış olduğunu göreceksiniz! Çok net bir şekilde anlaşılıyor ki; "BAKARA 258" ayetinde kullanılan "GE-TİRMEK" fiili gerçek anlamıyla kullanılmıştır. "Bir nesnenin veya bir varlığın bir yerden bir yere gelmesi" gibi! Kısacası ayette açık açık uzaklaşan (giden) bir güneşin geri getirilmesi söz konusudur. 
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Ayette anlatılan olayda Hz. İbrahim tartıştığı kişiye: "dünyayı tersine döndür o zaman" diyebilirdi AMA öyle demedi! Neden acaba? Dünya uzayda dönen bir gezegendi de Hz. İbrahim mi bunu bilmiyordu? 

Diğer ayetlerdeki "gelmek" fiillerini de hemen göstereyim 

SİZE; 

- "koşarak sana gelirler" 2/60 

- "gerçeği getirmişler" 7/33 

- "Allah getirir" 11/33 

- "mucize getirmeli" 20/133 

- "hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?" 27/38 

- "ışık getirecek tanrı kimdir?" 27/71 

- "geceyi size getirecek tanrı kimdir?" 28/72 

- "size kim bir akarsu getirebilir?" 67/30 

İşte bu kadar açık ve net! (Bakara 258'de) Arapça olarak kullanılan "getirmek" kelimesi bu ayetlerin hepsinde harfi harfine aynı kullanılmıştır. Şimdi ne diyeceksiniz bu durum için? Nasıl kıvıracaksınız hayali küre dünya modelinize uydurmak için? "Sen yanlış biliyorsun" mu diyeceksiniz ya da "Bir hocaya sormak lazım mı?" diyeceksiniz? Komik olmayın! Her şeye bir bahane uydurmayı bırakın artık! Kur'an'ın "apaçık" dediği ayetleri bile sırf sizin hayali dünyanıza uysun diye yanlış anlatıyorsunuz insanlara! Artık kabul edin; her kanıtımıza, her söylediğimize verilecek bir cevabınız olsa da, hiçbir "uyduruk" bahaneniz sizin hayali küre dünyanızın gerçek olduğunu kanıtlayamıyor... 

Kur'an "kolaylaştırdık" ve "apaçık" dedikçe, bu (kötü niyetli ve nefislerine yenik düşmüş) kişiler ille de işi yokuşa sürüyorlar iyice! Kur'an'da yazan ayetleri en anlaşılmayacak hale getirip, gözümüzün önündeki en net ayetleri bile "anlamayalım diye" ellerinden geleni yapıyorlar. 
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Bakınız, Kur'an'da dünyanın düz oluşunu açıklayan bazı 


ayetler; 

- Hicr 15 - Ra'd3 - Kaf 7 

- Gaşiye 20 - Şems 6 - Naziat 30 
- İnşikak 3 - Bakara 22 - Nebe 6-7 
- Zariyat 48 


Ayetler bu kadar açık iken; 

Bana cevap verin! Bir şeyi düzleyerek, düzleştirerek NASIL KÜREYE ÇEVİREBİLİRSİNİZ? Buna cevabınız yok mu? O zaman bir de şu şekilde sorayım; "Küre bir cismi DÜZLEŞTİRMEK veya YAYMAK nasıl oluyor?" Hadi küreye "kıvırmadan" açıklayın bu soruları. Küre bir cisim için Yaratıcı neden "DÖŞEK" desin? 
Beni değil; kendinizi kandırmadan cevap verebilirseniz eğer tamam öyle olsun dünya küre diyeceğim... 


"Kur'an'da yazıyor mu dünyanın düz olduğu?" diye soruyorsunuz. Sonra biz Kur'an'dan ayet verdiğimizde: "O ayette anlatılmak istenen aslında o değil" diyorsunuz. İncil'den bahsettiğimizde yok "Evenjelist" yok "Hristiyan propagandası yapıyor" diyorsunuz! 
Olsun... Biz bizim kim olduğumuzu biliyoruz, biz sizin de kim olduğunuzu biliyoruz! "Dünya bir mühür altındaki kil gibi şekil alır" (Job 'Eyüb' 38:14) Alın size İncil'den tapu gibi ayet. Hadi şimdi anlatın bakalım bu ayette ne anlatılmak istenmiş! Hadi Kur'an meallerini hayali dönen küre dünyanıza uyarladığınız gibi bu ayeti de uyarlayın küre dünyanıza! Hadi... 

Evet evet biliyorum "İncil değiştirilmiş" diyeceksiniz! 

Size iyi uykular çocuklar... 

ALLAH tek, Dünya Düz! 

Ben de Müslümanım! 

Hakikât değişmeyecek... 


- 130 - 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Kur'an'da "Güneşin, Ay'ın ve Yıldızların" belirli bir yörüngede akıp gittikleri, yüzdükleri yazılıdır FAKAT dünyanın döndüğüne dair veya bir rotayı takip ettiğine dair hiçbir ayet yoktur... 

Kur'an'da bahsedilen "O, iki doğunun ve iki batının sahibidir." 
(Rahman/17) ayeti küre bir dünya modeline göre "nokta" kadar bir alandır FAKAT düz bir dünyaya göre "doğu ve batı" dünyanın tamamını içine alır. 


Rahman 37 e -E 

Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman... (Rahman 37) 
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Bölüm 57 


Birleşmiş Millletlerin Logosu 
Resmen Düz Dünya Haritasıdır 


UNITED NATIONS 


Birleşmiş Milletler logosuna bakacak olursanız eğer, göreceksiniz ki logolarında Düz Dünya haritası bulunuyor. Bunun için dediler ki; neymiş efendim tüm kıtaların tek bir kare içinde gözükmesi içinmiş. Madem öyle, başka şekillerde de tüm kıtalar tek bir kare içinde gözükebiliyor. Kendinizi kandırmayı bırakın, kendinizi avutmayı bırakın. Görüyorsunuz işte adamlar resmen düz dünya haritasını kendi logolarında kullanmışlar. Bu insanları ve hayali küre dünya modelini koruyacağız diye (insanlar) akıl almaz savunmalar ve bahaneler üretiyorlar. Kendinizi kasmaya gerek yok. Her şey göz önünde, her şey o kadar net ki! Sadece uyanmanız gerekiyor... 
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Bir diğer ilginç "düz dünya" haritası modeli de Amerika hava kuvvetlerinin (AirForcel) uçağının içindeki düz dünya haritasıdır. Gerçekten çok ilginçtir ki "Antarktika" bu haritada günümüzde bize gösterilen gibi bir kıta gibi değildir. (Düz dünyanın etrafını saran buz duvarları olarak gözükmemektedir.) Tıpkı Avustralya gibi dünya üzerinde bir yerde "kıta gibi görünen" bir Antarktika var bu harita üzerinde. Bu durum bize bir kez daha gösteriyor ki gerçekten de hangisinin doğru olduğunu bildiğimiz bir tane bile dünya haritası yok! Tam da benim "temsili" dediğim kadar var düz dünya haritaları. Çünkü ne görsel olarak ne de ölçek olarak hiçbir harita bir diğerine benzemiyor ve hepsi birbirinden tamamen farklı. Neden bunca haritanın içinde bir tanesi bile doğru olarak seçilemiyor? 3 seçenek var! Ya bizden gerçekten bir şeyler saklıyorlar ya da gerçekten kendileri de dünyamızı tam olarak bilmiyorlar ve çözebilmiş değiller ya da tam tersi; bunu bilinçli olarak yapıyorlar! Demek ki haritalar üzerinde bize göstermek istemedikleri yerler var. Bu yerleri bilerek gizliyorlar, haritalar üzerine yerleştirmiyorlar. Bunu birbirinden farklı olan haritalar sayesinde anlıyoruz. İşte siz de gördünüz. Kimi haritada Avustralya kıta değil, kimi haritada Antarktika kıta değil. Kimi düz dünya haritasında Antarktika dünyanın etrafını sarıyor kimi düz dünya haritasında Antarktika'da bir kıta. Hangisi gerçek? Hangisi doğru? 
Aynı bilgisayar oyunlarındaki gibi, dünya haritası henüz 90100 açılmamış. © Hani bu adamların uzayda binlerce uydusu vardı? 
Hani bu adamlar uzaydan dünyanın binlerce fotoğrafını çekiyordu. 
O zaman neden hâlâ dünyanın resmen kabul görmüş, tamamının belli olduğu bir harita yok ortada? Nereden tutsan elinde kalıyor, nereden baksan tutarsızlık ve çelişkiler silsilesi! Hal böyleyken, daha dünyanın üzerinde olan her şeyi tam olarak keşfedememişken, nasıl oluyor da bu adamlar Ay'a kadar, Mars'a kadar gidebiliyor? 


İd 
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Siz önce kendi dünyanız üzerindeki bütün gizemi çözün! Siz önce okyanusların dibine kadar inin, ondan sonra gidersiniz uzaya! 
AirForcel uçağının içindeki bu harita benim aklıma daha çok yatıyor. Çünkü hep şunu düşünmüşümdür; Antarktika'da askeri üstlerin olduğu söylenir ve kimsenin oraya gitmesine izin verilmediği bilinir. Yahu dünyanın etrafını çevreliyor dediğimiz bu buz dağları, dünyanın etrafını çember gibi çevreliyorsa eğer bu demek oluyor ki uzunluğu 100.000 km'den daha fazladır. Bu devasa uzunluk boyunca her yere mi askeri üst kurdular da girişleri engelliyorlar? Elbet bir yerlerde boşluk vardır, elbet göremedikleri bir yer vardır. Elbet kimsenin olmadığı bir bölüm vardır. Çünkü o çember boyunca oranın "boşluksuz" her bir noktasına asker dikmeleri "İMKANSIZ" Benim bu işi aklım almıyordu zaten ama AirForcel uçağındaki haritayı gördükten sonra olay bana da mantıklı gelmeye başladı. Antarktika'nın Avustralya gibi bir kıta olması, dünyayı saran buz dağları olmasından çok daha mantıklıdır. 
Hem bu sayede Antarktika üzerine kurdukları askeri üstler de mantıklı olmuş oluyor. Antarktika kıta olacak ki askeri üstler tüm Antarktika'yı kontrol edebilsinler. Yoksa 100.000 km'den fazla uzunluğu olan bir alanı kim nasıl kontrol edebilsin? 

Çok önemli birkaç detay; Antarktika'nın kıta olabileceğini söyledim fakat bu size şunu düşündürmesin; küre dünyaya göre bize gösterildiği gibi dünyanın altında olan bir kıta değil, (güney kutbu değil). Ayrıca eski filmlere ve belgesellere bakacak olursanız Antarktika buzullarının üzerinde "hiçbir hava muhalefetine takılmadan" uçabilen uçak ve helikopterler olduğunu göreceksiniz. 
Demek ki neymiş? İstenilirse Antarktika üzerinden mazeretsiz ve sorunsuz bir şekilde geçilebilirmiş... 
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Bölüm 58 
Günümüzde Yeni Keşfedilen Yerler 


Çin geçtiğimiz hafta Ay'ın karanlık tarafına araç indirdi. 
Daha önce de bunu birçok kez yapmışlardı. Üstelik bu sefer Ay'ın üzerinden taş toprak da toplamışlar dünyaya dönmeden önce. 
Olaya bakın, adamlar çok kolay bir şekilde Ay'a ulaşabiliyorlar. 
Ay'a gidişte profesyonel oldular (yoksa yalancılıkta ve sahtekârlıkta mı demeliydim?) Aynı şekilde bu adamlar Mars'a da birçok kez araç gönderiler. İnanmayacaksınız belki ama şuanda Mars'ta araçları bile var. Orada yıllardır tek başına keşif yapıyor, tek başına marsın üzerinde gezip tozuyor ve dünyaya resim gönderiyor, bilgi aktarıyor NASA'ya. Evlerimizin içinde bir odadan diger odaya Wi-Fi sinyalleri bile doğru düzgün çekmiyorken bu adamlar Ay'a, Mars'a (hangi teknolojiyle) sinyal gönderip alıyorlar(?) Ay'ın ve Mars'ın üzerindeki araçları dünya üzerinden nasıl kullanabiliyorlar? Böyle bir şeyin gerçek olabileceğini aklınız alıyor mu? Eğer bilimle büyülenmişse gözleriniz ve zihinleriniz o zaman bu adamların "her dediğine" sorgusuz sualsiz inanırsınız ve biat edersiniz. 

2019 yılında da dünyadan "500 kentilyon km" 
(500.000.000.000.000.000.000) (yaklaşık 53 milyon ışık yılı) uzaklıkta bir karadeliğin resmini çekmişlerdi (YERSEN!) Mantıklı geliyor mu bu size? Eğer mantıklı geliyorsa şu mesafenin uzunlugunu lütfen bir kez hayal edin. 


İğ 
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Madem bu kadar uzunca mesafeye kadar ulaşabilmişler, yol üzerinde hiç mi başka bir şeye denk gelmemişler? Yeni gezegenler? Yeni güneş sistemi? Başka galaksiler? Uzaylılar? 
500.000.000.000.000.000.000 km boyunca uzayda hiçbir şey yok o zaman! © Adamlar canları sıkıldıkça müthiş senaryolar yazıyorlar, müthiş kafalar yaşıyorlar. Ama gel gelelim dünyamızın üzerinde olanlara. Adamlar 53 milyon ışık yılına kadar ulaşabiliyor ama ne yazık ki dünyamız üzerinde hâlâ keşfedilmeyen yerler ve kara parçaları var. Her yıl en az 1-2 kere bunun haberi yapılır. "Yeni kabileler bulundu" "Yeni kara parçaları bulundu" Yahu bu nasıl olabilir? Sen tut hem Ay'a kadar git, hem Mars'a kadar git, uzayın derinliklerinde cirit at ama dünyanın üzerinde neler var hiç haberin olmasın! Hani uzayda binlerce uydu vardı? Yahu daha okyanusların, denizlerin dibine inilemedi. Ay'a, Mars'a kadar gidip gelecek teknolojiniz vardı da neden hâlâ dünya üzerinde keşfedilmemiş yerler ortaya çıkıyor? Nasıl oluyor daha okyanusların dibine kadar bile inemezken 53 ışık yılı uzaklığa kadar erişebiliyorsunuz? 
"Binlerce uydu var!" diyorsunuz ama dünyanın resmi olarak kabul görmüş doğru düzgün bir haritası bile yok henüz. Bu adamların Aymış, Marsmış hiçbir yere gittikleri yok! Açın gözlerinizi artık. Hepsi destansı bir kandırmaca. 

Medya ve haber ajansları sayesinde süslü püslü animasyon resimlerle, cafcaflı yazılarla, "bilim yapıyoruz" diyerek sizleri hipnotize ediyorlar ve bu sayede sizi kandırıyorlar! Siz de bu paylaşımları görüp gerçek sanıyorsunuz ve "paylaşılan görseller PhotoShop çizimi olduğu halde" sorgusuz sualsiz anında inanıyorsunuz. Yahu aklı başında bir insan PhotoShop'da yapılmış bir çizimi nasıl gerçek sanabilir? Biraz kendinize gelin, gerçeklerin peşine düşün! Araştırma yapıp, doğruları bulun! Bu sahtekârların sizi kandırmalarına izin vermeyin! Çünkü tek yapabildikleri şey 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sadece bu; sizi kandırmak! Aklınızı kullanın, düşmeyin bu adamların tuzaklarına! 

Haritalar üzerinde kasıtlı olarak insanlıkla paylaşmadıkları gizli kara parçaları veya kıtalar olabilir. "SADECE KENDİLERİ-NİN BİLDİKLERİ YERLER OLABİLİR." Herhangi bir kıyamet senaryosunda veya yeni bir Nuh Tufanı benzeri afette haritada görünmeyen, kimsenin bilmediği bu yerlere "tüm insanları arkalarında bırakıp" kaçabilirler. Tıpkı filmlerdeki gibi! Evet, bu adamlar filmlerde bize ne gösteriyorlarsa gizli ve saklanan birtakım şeyleri gerçekten çok iyi bildikleri için yapıyorlar. Biz ise herhangi bir filmmiş gibi izliyoruz ya da "komplo teorisi" deyip geçiştiriyoruz ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz...© 
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Bölüm 59 


Her Yıl Düzenli Yapılan 
"Nasa Buldu" Uydurma Haberleri 


Internete girin ve tırnak içinde "nasa buldu" veya "nasa bulacak" yazarak arama yapın. Göreceksiniz ki 2000 yılından günümüze kadar (basın) hep aynı haber başlıklarını dönüp dolaşıp yeniden paylaşmış, aynı konuları haber yapmışlar. 

Yahu biri de çıkıp demiyor: "ya arkadaş NASA bu haberi daha geçen ay yayınladı" Cidden de öyle! Adamlar her ay Ay'da su buluyorlar, Mars'ta su buluyorlar. Her yıl aynı haberler, her yıl aynı yalanları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Bana inanmıyor musunuz? Hadi girin internete ve dediğimi yapın! Göreceğiniz sonuçlar karşısında şok olacaksınız! 

NASA resmen tüm insanlıkla dalga geçiyor... 


NASA uzayda hazine buldu: Değeri bütün dünyadaki paradan fazla ... 
UN /ir/.. /nasa-uzayda-hazine-buldu-degeri-butun-dunyadaki-paradan-fazl... » Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin 


Wİİna gelebilir. Zira 10 bin katrilyon dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece 73.7 trilyon dolar. Nikel, demir ve 


NASA "ikinci dünya'yı buldu Cumhuriyet Teknoloji Haberleri 


“ggğegen avcısı" Kepler teleskobu, yaşam barındırma olasılığı 


EMİR bir gezegen k: 


NASA iki yıldır kayıp olan uzay mekiğini buldu - CNN Türk ınturk.com > Bilim-Teknoloji > Bilim » 
| memennı S iki yıldır kayıptı, şimdi ortaya çıktı. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), iki 
a uzay mekiği STEREO-B ile yeniden irtibata geçti. 


NASA 1284 gezegen buldu - CNN Türk nturk.com > Bilim-Teknoloji > Bilim » 
İNASA'dan yapılan açıklamada görevlerinden biri olan dünyaya benzer gezegenleri Kepler Teleskobu'nun 2015'te güneş sistemi dışında bulduğu gezegenlerin bin 284'ünün teyit edildiği belirtildi. Ayrıca, bugüne kadar toplam yaklaşık 5 bin gezegenin keşfedildiği ve bunların 3 bin 200'nün 


Uzayda dev bir esrarengiz cisim bulundu - Milliyet om.tr > Teknoloji > Haber » 
şimdi uzaydaki tüm gezegen sistemlerinin birbirinin aynı olmadığını ve evrende im olduğunu düşünmeye başladılar. Bilginler "Güneş sistemi bir istisna mı oluşturuyor” sorusunu da sormaya başladılar. Son buluşlara yol açan gözlemlerin, NASA tarafından finanse edildiği ve Hawaii adasındaki Mauna Kea 


MÜTHİŞ OLAYI.. NASA RAHMAN SURESİNİ UZAY'DA GÖRÜNTÜLEDİ 


görüntü yakaladı NASA'nın yakaladığı görüntü Kuran-ı Kerim'in Rahman Suresi'nde yazılan ifadelere tıpa tıp uyuyordu.İşte o sure. 
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Bölüm 60 
Her Seferinde Ertelenen Uzay Maceraları 


Şuna dikkat edin! NASA her seferinde Ay'a veya Mars'a gidiş tarihlerini erteler. Yıllardır ha bugün gidiyoruz ha yarın gidiyoruz diyerek insanları oyalıyorlar. Örneğin, geçtiğimiz yıllardaki haberlerde "NASA 2000 yılında Ay'a gidecek" diye haber yapıldıysa eğer, yıl 2000 olunca yeniden bir haber yapılır; "NASA 
2005 yılında Ay'a tekrar gitmeyi hedefliyor!" Herkes bir önceki 
haberi unutur! Sorgulamaz bile! Sonra gün gelir 2005 yılı olur. 
Bu sefer yine bir haber çıkar; "NASA tarih verdi! 2010 yılında Ay'a yeniden insan gönderilecek!" Bu böyle devam eder gider! 
Kimse de bunu hiç sorgulamaz. NASA ve Televizyon ne diyorsa anında inanırlar. Bir de üstüne sevinirler hep; "Ay'a gidilecek, Mars'a gidilecek" diye hayaller kurarlar, mutlu olurlar! © 

Aynı şekilde bir de "Uzay Turizmi" dedikleri bir seyahat var! O da ne hikmetse 50 yıldır gerçekleşmedi gitti. Milletin paralarını çarptılar "sizi uzaya tatile götüreceğiz" diyerek ama hâlâ hiçbir uzay etkinliği gerçekleşmedi. Bu insanların bilet paralarını bile geri ödememişler. Bizim ülkemizde de Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen de bu "uzay seyahati" mağdurlarından. Adam bir hevesle uzay tatili için 100.000 $ (YÜZ BİN DOLAR!) verip bilet almış AMA hevesi kursağında kalmış, ne arayan var ne soran! 
İşte size diyorum, boşa konuşmuyorum; anlayın artık! Kimsenin uzaya filan gidebildiği yok... 


İğde 
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Bölüm 61 


Her Ay 
Dünyaya Çarpmaya Çalışan Meteorlar 


Bu olay da aynı! "Nasa buldu" haberleri ile birebir "AYNI!" 
Sırf korku oluşturmak için, sırf insanlara: "Bakın uzayı biz kontrol ediyoruz" gibi kendilerini göstermek için her 3 ayda bir "meteor yaklaşıyor" "dünyaya çarpacak" gibi haberler paylaşıyorlar. Yok bu sefer çarpacak, yok bu sefer kesin, yok bu sefer kaçış yok. 
Hep aynı hikâye! Kocaman bir yalan. Korkmayın meteor filan geldiği yok! Siz inanmadığınız sürece dünyaya da çarpmayacak... 
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Bölüm 62 


Bilim Adamları ve Bilim 
"Yine" Yanıldı 


İnsanlar kafalarını bilimle o kadar bozmuşlar ki! Bilime taparcasına bir inanış söz konusu! Bilim ne derse o doğrudur diyorlar. Söylenileni araştırmadan, sorgulamadan anında kesin olarak kabul ediyorlar! Hâlbuki bilimin en büyük özelliği "YANILMAK-TIR" Bilim kendini yanıla yanıla geliştirir. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi "pardon" derler size. Siz de bunu sorun etmezsiniz! 
İnternete girin ve bilimle ilgili bir araştırma yapın. Arama motoruna: "bilim yanıldı" veya benzeri şeyler yazın. Mesela: "bilim adamları yanıldı" yazın. Göreceksiniz ki karşınıza bir sürü sonuç çıkacak. Yerçekimi teorisinde bile yanılmışlar. (En iyisi sandığınız) Einstein bile birçok kere yanılmış. Doğru diyerek buldukları sonuçlar hep yanlış çıkmış! Bilimin dayanağı kocaman bir "YALAN", Bilimin kökü doğrulara değil; yalanlara dayanıyor... 

Kim bu bilim adamları? Her haberde, her seferinde; yok "İsviçreli bilim adamları şunu buldu" yok "Amerikalı bilim adamları şunu açıkladı" diyerek bizlere lanse ediyorlar. Yahu bu adamlar gerçekte kim? Neciler? Ne iş yaparlar? Statüleri nedir? Profesörler mi? İsimleri yok mu bu adamların? Hep algılarımıza oynuyorlar! Ne idüğü belirsiz insanların sözlerini sanki çok kayda degermiş gibi bizlere dayatıyorlar... 

Bilim adamı dedikleri kişiler henüz "ay atmosferin içinde mi yoksa dışında mı?" karar veremediler. Aklınız alıyor mu? Bugüne kadar uzayla ilgili neler neler yapan bu adamlar daha bu sorunun bile cevabını bilmiyorlar! 
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Bölüm 63 


Her Yıl 100 Yılda 1 Olan 
Güneş Tutulması Hikâyesi 


Dikkat ettiyseniz eğer (ben de hiç dikkat etmemiştim) her yıl düzenli olarak: yok 300 yılda bir gözüken yok 500 yılda bir gözüken güneş tutulması, ay tutulması olacak diye haberler yapılır. 
Bu hiç şaşmaz! Her yıl birkaç kez bu tür haberler yaparlar. Yahu "Bir dahaki 500 yıl sonra gözükebilecek" dedikleri her şey bir sonraki yıl bir kez daha oluyor! Bu haberleri yapanlar hiç mi bu işi sorgulamıyor, araştırmıyorlar? Evet, araştırmıyorlar, NASA ve benzeri yerlerden kendilerine ne sunulursa sorgulamadan direkt olarak televizyonda ve haberlerde sunuyorlar. Milyarlarca kişi de bu haberleri sorgusuz sualsiz doğru sanıyor... 
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Bölüm 64 


Tesla Arabası 


Mars'a Ulaştı Yalanları 


Elon Musk Mars'a araba gönderecek haberi dünya gündemi- ne bomba gibi düşmüştü. Sorgulamayan beyinler için yine harika bir yem atıldı basın tarafından. Tüm dünya bu olayı konuştu! 
Derken vakti geldi ve bir roketin içinde Tesla marka spor arabayı uzayın derinliklerine doğru gönderdiler (YERSEN!) Araba roketin ucundaki kapsüldeydi. Kapsül açıldı ve araba Mars'a doğru itildi(!) 
Ardından saatlerce, hatta haftalarca arabayla ilgili sadece tek bir görüntü paylaşıldı. (Başka hiçbir farklı görüntü YOK) Araba uzay boşluğunda kendi etrafında 360 derece dönüyor ve yuvarlak dünya da arabayla birlikte "aynı görüntü (karesi) içinde" gösteriliyordu. 
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Şu anda bile "CANLI YAYIN" adı altında bu görüntüyü Youtube'da izleyebilirsiniz. Peki sonra ne oldu? Elon Musk basın toplasında pis pis gülerek resmen görüntünün sahte olduğunu söyledi. Buna rağmen herkes kahkaha attı. Nasıl büyülenmişlerse artık! Bir yıl boyunca (sözde) Mars'a giden bu arabanın zaman zaman haberleri yapılıyordu. Herkes bu süre içinde merak ediyordu "Araba şu anda nerede?" ya da "Araba gerçekten Mars'a ulaşabilecek mi? diye uzay ve bilim âşıkları heyecanla bekliyorlardı. FA-KAT bir yıl kadar sonra Elon Musk arabasının Mars yörüngesini teğet geçeceği haberini paylaştı. Haberciler hemen son durumu manşetlere taşıdılar! "Araba Mars'ı ıskalayacak!" başlıkları atıldı her yere. Bu haberin ardından başka bir haber daha yapıldı; "Elon Musk'ın arabası Mars'ı arkada bıraktı!" Geçtiğimiz aylarda son bir haber daha yapıldı ve bu haberde de arabanın Mars yörüngesine başarıyla girdiği açıklandı. Tabi her seferinde bu haberler gündeme bomba gibi düşüyor ve bütün haber sitelerinde, teknoloji ve bilim sayfalarında anında manşet oluyor ve televizyonlarda sıkça gösteriliyordu. Biri de çıkıp "Hayırdır?" demiyordu. Tüm haber siteleri bu haberleri kopyala yapıştır yaparak her yere dağıtıyordu. Kimse de demiyor ki "Ya biz bunun daha önce haberini yapmıştık. Bu araba Mars'ı ıskalamamış mıydı?" Aralarında bir kişi bile yok bu soruyu soran. Ne de olsa hiçbir araştırma yapmadan, her denilene sorgusuz sualsiz anında (taparcasına) inanan milyarlarca insan var! Arabanın şuanda nerede olduğunu merak ediyor musunuz? 
Maalesef araba şuanda nerede kimse bilmiyor! Zaten arabanın gerçekten uzayda olup olmadığı da meçhul. Araba bence nerede biliyor musunuz? Araba sizin hayal gücünüzde...9 
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Bölüm 65 
Haberlerde Gösterdikleri Hep Animasyon 


Daha önce dikkat ettiniz mi? Hiç sanmıyorum.© Haberlerde, TV'lerde, Internette, gazetelerde, "dünya ve uzay" ile ilgili ne kadar haber varsa, ne kadar haber sunuyorlarsa hiçbirinde, hem de istisnasız HİÇBİRİNDE gerçek bir dünya veya gerçek bir uzay görüntüsü göremezsiniz! Hepsi çizim, hepsi animasyon! Ne yazık değil mi? Dünya ve uzay ile ilgili bir şey anlatıyorsun ama gerçek dünyayı ve uzayı gösteremiyorsun. Uzayla ilgili bir konu anlatıyorsun ama gerçek bir video veya fotoğraf yayınlayamıyorsun! (Ne kadar da yazık!) Hani anlattığınız şeyler gerçekti. Gerçekse eğer neden çekilmiş kendi gerçek (uzay ve dünya) resimlerini sunmuyorsunuz da hep temsili animasyon resimleri kullanıyorsunuz? Demek ki gerçek değiller! Hem gerçekmiş gibi anlat hem de gerçek bir fotoğraf gösterme! Yersen! Bu kandırmacayı ve tüm o PhotoShoplu sahte görüntüleri en çok da NASA yalakalarının "bilim yapacağız" ayağına paylaştıkları görsellerde görebilirsiniz. 
Photoshop'la yapılmış hayal ürünü dünya ve uzay çizimlerini gerçekmiş gibi takipçileri ile paylaşıyorlar... 


|; << , 
a "DÜNYA DÜZ, ASTRONOTLAR OYUNCU! 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 
Bölüm 66 
Düz Dünya Yükseliyor 


2010 yılında bile hem haberlerde hem de Youtube'da düz 
dünya hakkında bir video paylaşılmış. O yıllarda ya kimse bunu önemsemedi ya da yeterli kitleye ulaşmadığı için düz dünya gündemde kalamamış. Hep ufak ufak ilerlemiş yoluna ama kader bu ya vakti geldi ve düz dünya gerçeği su yüzüne çıktı. Zamanında kimse bu kadar ilgilenmiyorken şimdi ise önüne geçilemiyor. 
İnanılmaz bir hızla düz dünyacıların sayısı artıyor! Çünkü artık herkesin (sadece evinde değil) avucunun içinde bilgisayarı veya akıllı telefonları var. Sınırsız bilgiye ulaşacak sınırsız bir kaynak var. Artık düz dünya hakikâti her yerde paylaşılıyor. Siz araştırma yapmasanız bile illa ki karşınıza düz dünya çıkabiliyor. Gelecek Düz Dünya! Çok yakında "tahmin bile edemeyeceğimiz" çok daha harika şeyler olacak... 

Günümüzde filmlerde ve dizilerde düz dünya hakkında replikler görebilirsiniz. Düz Dünya hakkında birçok şarkı da vardır. 
Hatta bir İspanyol futbol takımı ismini "Düz Dünya" olarak değiştirmiştir. 

Dünyada milyonlarca düz dünyacı var ve bu düz dünyacıların sokaklarda ve caddelerde düz dünya ile ilgili yapmış oldukları afişler ve grafiti çizimler her an karşınıza çıkabilir. Hatta "Düz Dünya" adında hediyelik eşya satan bir dükkân ve ayrıca bir de pizzacı vardır! Düz dünya hakkındaki binlerce görseli, videoları, caps ve temsili örnek resimlerini Instagram'da konu etiketlerinde (hashtag'larda) bulabilirsiniz. Bu sayede düz dünya hakkında daha çok bilgiye ulaşabilir ve bilgilerinizi daha çok geliştirip pekiştirebilirsiniz. Ayrıca dünyadaki diğer düz dünyacıları da görmüş olursunuz. 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 67 


Avustralya Yok (?) Karalama Haberi 


Medya ve haber ajanslarının "DOĞRUSUNU ARAŞTIR-MADAN" yaptığı birçok haberden biri de bu! Neymiş efendim: "Düz dünyacılara göre Avustralya diye bir yer yok!"muşmuş. 
Kafayı yememek elde değil! Burada anlatılmak istenen şey aslında ne iken, haberciler olayı öyle bir servis ediyor ki dünyaya, millet de hemen sorgusuz sualsiz direkt olarak balıklama atlıyor ve inanıyor bu tarz "FAKE" haberlere! İşte insanlığın en büyük sorunu ve hatası bu; araştırmadan, önlerine sunulan her şeye hemen anında inanıyorlar. Ben size olayın gerçeğini anlatayım. Olay aslında şu: düz dünyacılar Avustralya diye bir yerin olmadığını söylemiyorlar! Avustralya'nın bize gösterilen gibi bir ada olarak "KITA OLMADIĞINI" söylüyorlar. Neden böyle söylediler? 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Çünkü tarihteki eski haritalara bakıldığında Avustralya ada gibi bir yer değil ve Antarktika'ya yapışık olarak çizilmiş. Bundan yola çıkarak adamın biri (düz dünyacı olduğu da meçhul) demiş ki: "Avustralya ada olmayabilir" Haberciler de sen tut bunu evire çevire şekillendirip "Düz Dünyacılar Avustralya diye bir yer yok diyorlar" başlığı atarak haber yaptılar! Milyarlarca insan da bu habere hemen inanıp anında düştüler! Bir diğer deyişle "yemi yuttular!" Lütfen azıcık aklınızı kullanın ve araştırma yapın, lütfen! Araştırırsanız eğer şunu da göreceksiniz; Avustralya toprakları üzerinde geçilmesinin yasak olduğu bir yer olduğu söyleniyor. 
Antarktika'daki gibi aynı şekilde orasının da askeri güçlerle korunduğu söyleniyor. Geçmişteki bu haritaların gösterdiği gibi; belki de Avustralya Antarktika'ya yapışık bir kara parçasıdır ya da geçilmesi yasak olan o bölge de Antarktika'ya karadan geçilen yoldur. Kim bilir?© 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 68 
Düz Dünya'nın Belgeseli Çekilsin! 


Hem kendi ülkemizde olsun hem de diğer ülkelerde olsun, yıllardır UFO konusu hakkında binlerce TV programı ve haberler yapıldı, dergilere bile birçok kez konu oldu! UFO'lara özel tartışma programları yayınlandı. UFO'lar hakkında hiçbir somut kanıt olmadığı halde binlerce kez UFO konusunu gündeme getiren kişiler konu "düz dünya" olunca ortadan kayboldular! 

Düz dünya gerçeği son 5 yılda tüm dünyanın gündemi- ne bomba gibi düştüğü halde, buna rağmen hiç kimse (özellikle) "düz dünya" hakkında bir tane bile TV programı yapmadı. TV'lerde hiç kimse özellikle düz dünya konusunu tartışmak için bir araya gelmedi. Hep düz dünya ile dalga geçtiler, alaya aldılar akılları sıra. Hâlbuki alaya aldıkları kendileri ve kendi cahillikleriydi, haberleri yok! 

Aynı şekilde Hollywood olsun diğer film şirketleri olsun günümüze kadar her türlü saçma sapan teoriyi, saçma sapan komplo teorisini onlarca kez tekrar tekrar film yapmıştır FAKAT konu yine "düz dünya" olunca bir tane bile düz dünya ile ilgili film yapmadılar! Onu da geçtim, tekrar söylüyorum: son 5 yıldır azımsanmayacak bir yükselişle açığa çıkan düz dünya gerçeği hakkında bir tane bile belgesel gibi belgesel yapmadılar. Ellerinde kimselerde olmayan imkânları var! Böyle bir belgesel yaparak düz dünyanın yanlışlarını ortaya çıkarıp, düz dünyayı kökten bitirme fırsatına erişebilirler AMA yapamıyorlar! Sizce neden? Düz dünya hakikâtini çökertemeyeceklerini bildikleri için olabilir mi acaba? © 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Eskiden önümüze hep UFO fotoğrafları ve videoları çıkardı. 
Soluk görünen, buğulu ve eski püskü halde fotoğraflar. Fakat günümüzde teknolojinin böyle geliştiği halde, tüm UFO'ları Full HD ya da 4K çözünürlükte görmemiz gerekirken bu sefer de UFO'lar görünmez oldular, ortadan kayboldular...© 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 69 
"Düz Dünyacılar Deney Yaptı Yuvarlak Çıktı" İftirası 


Aynısı bu olay için de geçerli! Haberciler ortaya yalan yanlış bir haber atıyor ve milyarlarca insan buna anında inanıyor. 
Neymiş efendim: "Düz Dünyacılar deney yapmış ve dünyanın düz olmadığını kanıtlamışlar" Kötü niyetle yapılan bu taraflı haberin doğru olup olmadığını kendiniz araştırdığınızda göreceksiniz ki; belgeselde birçok kez "deney yaptık" diye söz ediliyor fakat ortada hiçbir deney yok ve "yaptık" dedikleri deneyleri o belgeselde size göstermiyorlar. Sadece lafta söylüyorlar: "deney yaptık şöyle oldu, deney yaptık böyle oldu" diyorlar. Yahu arkadaş, eğer bir deney yaptıysan bunun tamamını göstermek zorundasın. Hele ki bir de belgeselde bunu söylüyorsan. Madem öyle, iyi o zaman "Ben de deney yaptım. Dünya üçgen çıktı" diyeyim. Hadi bunu da haber yapın da göreyim! Aynı şey! Ortada hiçbir kanıt yok, "yapılmış bir deney yok" neymiş efendim düz dünyacılar deney yapmış yuvarlak çıkmış. Belgeselde yaşanan asıl olay ise çok farklı! (Bana inanmıyorsanız kendiniz izleyin belgeseli: "Behind the Curve") Belgeselin sonunda kendine düz dünyacı diyen adamlar kendi aralarında bu deneyi konuşuyorlar ve deneyde başarılı olamadıklarını söylüyorlar. Ardından hemen belgesel bitiyor. Ne bir gerçeklik var ortada ne de yapılmış bir deney görebiliyorsunuz! 
Belki de adamlar onu kendi aralarında şakasına bile söylemiş olabilirler. 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Hal böyleyken kendini akıllı sanan habercinin biri çıkıyor ve sadece bu kısmı alıp haber yapıyor. Milyarlarca insan da gerçeği hiç araştırmadan buna inanıyorlar ve dalga geçiyorlar. 
Kendi acınacak hallerinden habersiz bir şekilde... 


“ MIT'DEN ÇARPICI ARAŞTIRMA 


YALAN HABER 
6 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR 


Bana: "Sen uzaya çık o zaman!" ya da "Uzaya balon gönder!" 
diyorlar. Fakat her şey ortada ve o kadar net ki! Zaten düz dünya için yapılmış birçok deney var. Yüzlerce var! Size sadece inanmak kalıyor. Zaten inanmayacaksanız benim yaptığım deneye de inanmazsınız. Bu kadar basit! 

Lazer deneyi yaptık; "lazer eğim alıyor" dediler. 

Balon gönderdik; "bu mesafeden eğim mi anlaşılır" dediler. 

Sanki kendileri çok iyi biliyormuş gibi "trigonometri öğrenin" 

dediler; 

Trigonometri ile dünyanın küre olmadığını kanıtladık; KABUL ETMEDİLER... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 70 
Dünya Sağlık Örgütü Düz Dünya Karşıtı Video Çekti 


Ne alakası var "Dünya Sağlık Örgütünün" Düz Dünya ile! 
Evet, şaka değil! Dünya Sağlık Örgütü "Düz Dünya Karşıtı" kısa bir video çekti. Bugüne kadar (düz dünya ile alakalı) gördüklerim ve duyduklarım arasında beni en çok şaşırtan bu oldu. Bu kısa videoda dünya sağlık örgütünden bir kadın uyuyor ve rüyasında düz dünyayla ilgili bir kâbus görüyor. Uykusunda kan ter içinde kalmış, sayıklıyor. Derken uyanıyor, soluk soluğa nefes alıyor ve "Oh be rüyaymış!" gibi bir söz ederek yanında bulunan küre dünya maketine sarılıyor. (Düz Dünyayı kötülemek için) bilimi öven birkaç söz söyledikten sonra video bitiyor. Gördüğünüz üzere olay o kadar büyük ve ciddi ki Dünya Sağlık Örgütü bile "Düz Dünya'nın" yükselişini ve ilerleyişini engelleyebilmek için konuya dâhil oluyor! Bu durum size bir şeyler anlatmalı! Gerisini siz düşünün... 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 71 


Sahtekâr Boston Dynamics 


Boston Dynamics adıyla bilinen dünya çapında ünlü olan robot yapımcıları "insan şeklinde, insan gibi hareket edebilen, üstün bir yapay zekâya sahip robotlar" yaptıklarını bizlere yıllardır gösterip durdular. FAKAT birkaç yıl sonra, başka bir şirket Boston Dynamics'in insanlara gerçekmiş gibi tanıttıkları bu robotların birebir aynılarını "ANİMASYON" olarak yaptılar. Diğer şirketin yaptığı bu animasyon videolar sayesinde "Boston Dynamics"in bu robotları aslında gerçekten tasarlamadığını ve tamamen bilgisayar destekli (CGI) animasyon olabileceğini kanıtladılar... 
Boston Dynamics'i öven, teknolojiyi ve bilimi öven ne kadar insan varsa o animasyon videolar yüzünden mort oldular! 9 Kim bilir, belki de yarın bir gün aynı şekilde NASA da gerçek (DÜZ) dünyamızı bir gün bizlere göstererek, kendilerine ve bilime tapanları mort edebilirler... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 72 
Teşekkürler Youtube! 


"Düz Dünyacıların artmasına Youtube neden oldu" diyorlar. 
"Youtube'dan düz dünya videoları izlediğimiz için" böyle olduk sanıyorlar! Ben de diyorum ki: "Şükürler olsun ki Youtube varmış! 
Youtube sayesinde gözlerimiz açıldı! Yoksa hâlâ sizler gibi hipnoz olmuş, hayali dönen bir dünyada yaşadığımızı sanmaya devam edecektik!" Teşekkürler Youtube! Dünyamızı değiştirmemize yardımcı oldun. İyi ki varsın... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 73 
Youtube Düz Dünya'yı Kara Listeye Aldı! 


Az önce de bahsettiğim gibi; olay o kadar büyük ki, bu yükselişi engellemek için resmen büyük güçler devreye girdi. 
Düz Dünya videoları Youtube'da inanılmaz bir artış göstermişti ve izlenme rakamları milyonlara ulaşıyordu. Ayrıca Düz Dünya ile tanışan birçok birey heyecanını, deneyimini ve bildiklerini paylaşmak adına birçok video çekiyorlardı. Resmen geçtiğimiz yıllarda Youtube üzerinde en çok izlenen videolar "Düz Dünya" videoları olmuştu. Ülkemizde bile "2018 yılının en çok konuşulan konusu" olarak tarih yazdı! Bu yükseliş "büyük güçleri" korkutmuş olacak ki ani bir karar ile Youtube düz dünya videolarını kara listeye aldı ve önüne set çekti. İçeriği "Düz Dünya" olan hiçbir videoyu artık Youtube önermiyor ve önerilen videolar listesine de çıkartmıyor. Sadece siz arama kısmına "Düz Dünya" yazarsanız eğer düz dünya ile ilgili videolara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca birçok düz dünya videosu da "komplo teorisi" olarak sayıldı ve Youtube'dan kaldırıldı. Benim videolarım bile bu engelleme öncesinde milyonlarca izlenmeye ulaştığı halde, şimdi ise 1000 izlenme alsa öpüp başıma koyuyorum. Youtube daha önce hiçbir konuda böyle büyük bir tedbir almamıştı. Demek ki bu hakikâtin yükselişi ve insanların uyanması onları gerçekten çok korkutmuş anlaşılan! 
Adamlar resmen apar topar bu engellemeyi yaptılar. Youtube'un bu olaylı kararı tüm dünya gündeminde birçok kez haberlere çıktı ve tüm dünyadaki haber sitelerinde manşet oldu. Internette bu konuyla ilgili haber başlıkları hâlâ mevcut... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 


Ayrıca ülkemizde de haber ajansları son | yıldır "Düz Dünya Derneği'nin" haberlerini yapmıyorlar artık. Sadece derneğin değil; son bir yıldır düz dünya ile ilgili de hiçbir haberi gündeme getirmez oldular. Sanıyorum ki Youtube'un aldığı bu karar ülkemizdeki haber ajansları tarafından da uygulandı. Bunu haber ajanslarında çalışan birkaç muhabir dostumuzdan duydum. Haberler yapılsa dahi "yukarıdan" haberleri onaylamıyorlarmış. Hiç sorun değil! 
Elbet yakın bir gelecekte "düz dünya" hakikâti yeniden gündeme gelecek ve bu sefer kimse önüne geçemeyecek! Bu sözümü unutmayın... 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 74 


Akıl Almaz "Van Gölü" Hatası 


Size başımdan geçen ilginç bir olayı anlatayım. Düz Dünya Derneği olarak müthiş bir tarihi başarıya imza attık! Düz Dünyacı arkadaşlarımdan olan Onur Sabır, bir gün bana akıl almaz bir olaydan bahsetti. Bu olay ise ISS ve NASA'nın sayfalarındaki 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/ Düz Dünya Hakikâti / 


"Van Gölü" fotoğrafı paylaşımındaki çok büyük bir hataydı. 
Adamlar bizim koskoca Van Gölümüze "Himalayalar'da karlı kaplı bir göl" başlığı atmışlardı. Arkadaşımın bana bu durumu anlatmasıyla birlikte hemen harekete geçtik ve NASA'ya ulaştık. 
Binlerce insanın da tepkisi üzerine bu büyük hatayı düzelttirdik. 
Bana göre sadece bir hataydı fakat çoğu insan bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyordu. Bu olay o günlerde ülkemizde tüm haberlere konu olmuştu! Twitter'da bile T.T. (Trend Topic) olmuştuk. Kısacası aklınıza gelebilecek her yerde manşet olduk. "KOSKOCA" diyerek kafalarında büyüttükleri NASA'nın "koskoca" bir hatasını insanlığa göstermiş olduk! 
Destek olan herkese canıgönülden teşekkürler. 


NASA Astronauts © 
© ©NASA Astronauts Mi 
“Snow surrounded lake in the #Himalayas” 
#AstroButch 
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Bölüm 75 


Chicago Gökdelenleri 


AZAL cinsi silmesi ZE Mİ Me Sİ a İ Moi. 


Michigan'da inanılmaz şeyler oluyor! © Bir gün Michigan'dan yaklaşık 100 km ötedeki Chicago'da (Şikago) bulunan gökdelenler göründü! Görülen bu Chicago gökdelenleri için millet uyanmasın diye "serap" dediler. Anında haberlerde çıkardılar ve insanların kafalarının karışması için görüntünün gerçek olmadığını, sadece yansıma olduğunu anlattılar. Fakat gerçek çoktan ortaya çıktı ve insanlar bu mesafelerin birbirlerini görebildiğini fark ettiler ve (hava şartlarına göre) birçok kez tekrar tekrar görüldü! 

Dünya eğer söylenildiği gibi gerçekten küre olmuş olsaydı, bilimin verdiği eğim hesabına göre, o mesafelerin birbirlerini hiçbir şekilde görmemeleri gerekirdi AMA resmen yüz yüzeler! Demek ki dünya küre değil... 
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/ Düz Dünya Hakikâti / 
Bölüm 76 


Hz. Nuh Tufanı Gerçeği 


Hz. Nuh tufanı da küre dünya modelinde hiçbir anlam ifade etmezken, olayı düz dünya modeli üzerinden düşündüğümüzde Nuh Tufanındaki eksik parçalar yerine oturuyor. Nuh tufanı sırasında dünya üzerinde hiçbir kara parçasının ucu dahi gözükmeyecek kadar suyla kaplanmış bütün dünya. Bu küre bir dünyada nasıl mümkün olabilir? Ama "etrafı buzullarla çevrili" düz bir dünyaya göre Nuh Tufanında gerçekleşen olayları ele alacak olursak eğer, işte o zaman tufanda yaşanılan tüm olaylar anlam kazanıyor. 

Bu konu hakkında daha fazla detay vermeyeceğim (din ve inanç konusu olduğu için). Bu konu hakkında sizlerin araştırma yapmanızı isteyeceğim. Hz. Nuh Tufanını düz dünya modeline göre araştırdığınızda karşınıza çıkacak gerçek sonuçlar sizi şok edecek! Araştırın... 
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Bölüm 77 
Trenin İçinde Zıplama Paradoksu 


Diğer olaylar gibi bu olay da aslında çok basit bir cevaba bakıyor fakat sırf bilim yapmak ayağına, sırf fiziği işin içine katmak adına şatafatlı formüller uyduruyorlar (HEP YAPTIKLARI GİBİ!) Neymiş efendim trenin içinde zıplarsan aynı yere düşermişsin, trenin üstünde zıplarsan farklı yere düşermişsin. Tabi ki de öyle olacak akıllı! Sen ne sandın? Çünkü trenin üzerinde zıpladıgında sana trenin hızıyla aynı hızda rüzgâr çarpıyor! © Tam tersi örnek vereyim hemen; treninin içinde olduğunuzda, tren 100 km hızla gidiyorken siz de aynı şekilde trenle birlikte 100 km hızla gidiyorsunuz. O yüzden trenin içinde zıpladığınızda trenin hızıyla aynı hızda havaya zıplamış (ve ileriye doğru gitmiş) oluyorsunuz. 
(Aynı mantık ile) frene basıldığında öne doğru gitmenizdeki olay da bu; çünkü trenle aynı hızdasınız. Trenin üstünde zıpladığınızda eğer size rüzgâr vurmamış olsaydı, trenin üstünde zıpladığınızda da yine aynı yere düşerdiniz. Her halta durmadan "fizik" diyorsunuz, alın size fizik işte! Fizik kurallarına göre 100 km hızla giden bir araç aniden fren yaptığında siz de aracın aynı hızıyla ileri gitmeye devam edersiniz. Eğer emniyet kemeriniz yoksa aynı hızla ileri doğru fırlarsınız. Fizik herkes için fiziktir! © Sadece sizin hayali küre dünyanızı kanıtlamak için değil! Kafanız karıştı değil mi? Bence karışmasın! Her şey o kadar basit ve net ki. Kendi kendinizin kafasını zorla karıştıran sizsiniz... 
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Bu durumu pekiştirmek adına verilebilecek en güzel örnek şu; dümdüz bir yolda arabayla hızla gittiğinizi hayal edin. Önünüzde bir araba daha var. Bu arabayla aynı hizada arabanın tam arkasına geçtiğinizi düşünün. Şu anda önünüzdeki araba ile tampon tampona gidiyorsunuz. Önünüzdeki araba "SİZİN YERİNİZE" rüzgâra çarptığı için siz rüzgâr ile sürtünme yaşamıyorsunuz ve önünüzdeki araba ile aynı hızda gidiyorsunuz rahat bir şekilde. ANCAK ne zaman ki siz önünüzdeki arabanın arkasından ayrılıp sağa veya sola geçerseniz eğer, havaya çarpmış olursunuz ve hızınız kesilir. 
İşte hepsi bu! Trenin üstünde zıplamak ile aynı olay. Ne diyordunuz? Fizik mi diyordunuz buna?© Demek ki gerçekleşen bu eylem dünyanın dönmesi ve atmosferin içinde olmamızla alakalı bir fizik kuralı değilmiş... 


Einstein'ın kuramını çürüten Türk 


Okan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman'ın, Einstein'ın ÜNLÜ "Genel Görecelik Kuramı'nı çürüten buluşu, Belarus Devlet Üniversitesinde, Prof. Dr. Alexander Kholmetskii yönetiminde gerçekleştirilen deneylerle doğrulandı. Prof. Yarman'ın kuramı ile bilim tarihinin yeniden yazılması gerekecek 
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Bölüm 78 


Çocukluğumuzun Meşhur Oyuncağı Slinky Yayı 


Bu yay'ın yerçekimine karşı koyma "tesadüfü" var ki aklınızı alır! Bir yay düşünün (buna yabancılar "Slinky" diyorlar ve piyasada oyuncak olarak da bulunabiliyor) Bu yayı bir masaya yatırıp gerip bıraktığınızda yay her iki taraftan da toparlanıp ortada buluşuyor. Peki bu yay'ı yüksek bir yerden "diklemesine" bıraktığınızda ne oluyor? Üst taraftan alt tarafa doğru toparlanıyor ve altta toparlanma bittikten sonra yere düşmeye (tam o anda) başlıyor. Toparlanma sırasında alt kısımda hiçbir aşağıya doğru kımıldama gözlenmiyor. Yerçekimi dedikleri kuvvet yayın toparlanması bitmeden bu yayı (yere) kendine çekemiyor. Bir başka deyişle yay yerçekimine karşı koyuyor. Daha da akıl almaz, doğaüstü bir örnek 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vereyim. Yayı yüksekten diklemesine aşağı bırakmadan önce yayın altına ağır bir cisim bağladığımızda, yay inanılmaz bir şekilde yine havada asılı duruyor ve aşağı düşmüyor! Resmen yerçekimini altüst eden bu olay, tüm bilinenlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor bize... 


Kitaptaki "45. Bölüm Concorde uçağını" ve "Slinky Yayı" bölümlerini "UFUK Abi" yazmıştır. Kendisi, bu kitabı yazdığım süre boyunca moral açısından bana çok destek oldu. 

Kendisine çok teşekkür ediyorum... 


© 


İp 
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Bölüm 79 


Ay Tutulmasındaki Düz Çizgi Saçmalığı 


Kendini zeki sanan insanların çoğu aslında hiç de o kadar zeki değiller. Her şeyi en iyi kendilerinin bildiklerini sanıyorlar ama bildikleri sadece sağdan soldan duydukları yalan yanlış şeyler. Bunların en başında da bu geliyor; "Dünya Düz olsaydı Ay'ın üzerindeki dünyanın gölgesi çizgi gibi olurdu!" Adamlar resmen bunu söylüyorlar! Kendine bilim adamı diyen kişiler bile 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bunu örnek veriyor. Ne yazık! Kendiniz bile bunu test edip deneyebilirsiniz. Bu kendini zeki sananlar ve bilim yaptıklarını sananlar sağdan soldan duyduklarını bize sunmayıp 10 dakikalarını ayırıp test yapsalardı eğer göreceklerdi ki küre bir cismin üzerinde hiçbir şekilde çizgi gibi düz bir gölge oluşmuyor! Oluşamaz da! Elinize bir cetvel veya ince bir kitap alın. Küre bir top bulun ve üzerine elinizdeki cetvelin gölgesini yansıtın. Göreceksiniz ki hiç de söyledikleri gibi dümdüz bir gölge oluşmayacak! Akıl var mantık var. Yahu akıllının biri düz dünyacılarla dalga geçmek için "TROLL" olarak bu görseli internete atıyor ve kendini zeki sanan çoluk çocuk da bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Kendi acınacak hallerinden habersiz, akılları sıra düz dünya ile dalga geçiyorlar... 


*, 


Hayal Ürünü :) “4... mev” 


- 167 - 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Bölüm 80 


Hatalı Güneş Sistemi Şeması 


m 


Bilimin ve NASA'nın bizlere gösterdiği "güneş sistemi modeline göre" dünyanın aydınlıkta kalan kısmında, bir diğer deyişle gündüzken Ay'ın "DOLUNAY" (fullmoon) halini görmemiz imkânsız ötesi imkânsızdır! Ama bu durum da gerçekleşiyor. "AYNI ŞEKİLDE" gece vakti de (dünyanın karanlıkta kalan kısmında) dolunay görünmesi imkânsızdır! Açın bakın kitaplara ya da internetten bakın, bizlere "gerçek" diyerek gösterdikleri "güneş sistemi modelinin şeması" BAŞTAN SONA YANLIŞ ve HATALIDIR! 
Daha da komiği, bu hatalı güneş sistemi şeması üzerinde bize gösterdikleri "AY TUTULMASI" ve "DOLUNAY" oluşumu da birbirleriyle birebir AYNIDIR! Dikkatli bakacak olursanız eğer, hatta dikkatli bakmanıza bile gerek yok, her şey apaçık önümüzde duruyormuş ama biz fark etmemişiz hiç! Bu "HATALI" şemaya göre ay tutulması dedikleri olayın her dolunay olduğunda gerçekleşmesi lazım! Adamlara helâl olsun.© Ne güzel de uyutmuşlar bizi. 
Böyle basit bir hatayı bile görememişiz... 


s-İigü 
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Garibim küre dünya yine paramparça oldu! Küre dünyada oluyor dedikleri birçok şey aslında hiç de uymuyor küre dünya modeline göre! Her seferinde küre dünya kanıtı diyerek sundukları her tez tutarsız çıkıyor. Her dedikleri bir önceki dedikleri tezlerle çelişiyor. Dünyamız ve hayatımız görmediğimiz, çözemediğimiz nice gizemlerle dolu. Ne kadar çok araştırırsanız gerçeğe de o kadar çok yaklaşırsınız! Bunun için ilk basamak Düz Dünya'dır! 
Dünya'nın düz olduğu gerçeğini kabul ettiğinizde (öğrendiğinizde) o size tüm gizemleri çözmenizde yardımcı olacaktır... 

Düz Dünyayı çökerteceğini ve bitireceğini sanarak bir hevesle araştırma yapan küre dünyacılar, bu araştırma esnasında küre dünyaya dair hiçbir kanıt olmadığını fark edince düz dünyacı oluyorlar. Hazır yeri gelmişken size de sorayım: "Size göre dünya neden küre?" Hangi bilgiye veya neye dayanarak dünyanın küre olduğunu düşünüyorsunuz? "Size dayatılan yanlışları işin içine katmadan" kendi özgür iradenizle ve kendinize has bilgilerinizle düşünün ve cevap verin! 


Güneş 150.000.000 km ötede değil..! 
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Bölüm 81 
Aya İniş Mavrası 


Bu konuda insanlık hâlâ anlaşamıyor. Ben de sayfalar dolusu yazı yazmayacağım bu konuyla ilgili. Kasmaya gerek yok! Düz Dünya'ya göre yola çıkacak olursak her şey o kadar basit ki. Ne diyordu NASA çalışanları: "Van Allen kalkanını aşamıyoruz" Evet, ne 1969'da ne de günümüzde hâlâ bu kalkan aşılamıyor. 
Daha önce de dediğim gibi; sadece 40 km kadar yükselebildiğimiz için bırakın Ay'a gidebilmeyi; bütün her şeyimiz bu dünyada kısıtlı. Kutsal kitaplarda da bunu onayladığı gibi; bu dünyadan çıkış da kaçış da yok... 

Teknoloji günümüzde o kadar gelişti ki, herkesin elinde koca koca teleskoplar var artık. Dünya'dan Ay'a gitmeye gerek kalmadan, olduğumuz yerden Ay'ın üzerindeki kum tanesine kadar görebiliyoruz. Hal böyleyken NASA Ay'a nasıl yeniden gidebilsin ki? NASA: "Ay'a gidiyoruz, Ay'a insan indireceğiz" demesiyle birlikte herkes kendi gözlemleri ve teleskoplarıyla tüm gidişi ve Ay'a inişi görebilirdi ve Ay'ın üzerine gerçekten inip inmedikleri bu sayede net bir şekilde anlaşılırdı. Hatta Ay'dan bize el salladıklarında bile görebilirdik. İşte bu yüzden NASA (artık) Ay'a gidemiyor. Yalanları ortaya çıkacak diye! © 

1969 yılında "teknolojinin yetersizliğini" ve "insanların bilgisizliğini" kullanarak bu yalanı ortaya attılar. Bırakın teknolojiyi televizyon bile neredeyse kimsede yoktu. Bu sayede ellerindeki imkânlarla yapmış oldukları bu Ay'a iniş filmini tüm dünyaya çok kolay bir şekilde yedirdiler. İşin en üzücü ve en acı tarafı da ne biliyor musunuz? Teknolojinin dibine vurduğumuz bu devirde hâlâ gerçekten Ay'a gidildiğine inanan milyarlarca insan var! 
Üzücü, çok üzücü... 
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Bölüm 82 


Ay'a İlk Ayak Basan Aslında Kameramandır! 


Komik bir detay vereyim; Bir videom var: "Ay'a ilk ayak basan kameramandır!" videomun adı © "Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim. Ay'a ilk iniş videosunu yeniden dikkatlice izleyin. 
Hatta çok dikkat etmenize bile gerek yok. Anlatacağım şey gözlerinizin önünde canlanacak. Neil Armstrong uzay mekiğinden henüz inmemişken kameraman sanırım ondan önce Ay'a inmiş olacak ki Neil Armstrong Ay'a ayak basacakken kameraman onun araçtan inişini çekiyor. Neil Armstrong ilk önce inip, kamerayı yerleştirip, sonra kendi kendini çekmek için uzay mekiğine geri binmediğine göre; demek ki ilk önce kameraman Ay'a ayak bast1!© Ay'dan ayrılırken de kameramanı Ay'da unuttular zaten. 


sile 
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Uzay kapsülleri yükselirken kameraman hâlâ aydaydı ve uzay kapsülü yükseldikçe kamerasıyla o da onu takip ediyordu. NASA orada bir kameraman olmadığını, o kamerayı dünyadan kumanda ettiklerini söylediler. Yahu bir odadan diğer odaya Wi-Fi bile zor çekiyorken, adamlardaki teknolojiye bakar mısınız? Adamlar dünya üzerinden Ay'ın üstündeki kamerayı kontrol edebiliyorlar. 
Amerika başkanının da Ay'daki astronotlarla ahizeli kablolu bir telefonla görüşme yaptığından hiç söz etmeyeceğim bile © Aklınızla dalga geçiyorlar... 

"Neden böyle büyük bir yalana başvurduklarını" merak ediyorsanız eğer Rusya o dönem Amerika'dan daha önce "Ay'a gittiğini ve Ay'a indiğini" iddia etmişti. Soğuk savaş dönemiydi. 
Aralarında büyük bir rekabet ve çekişme vardı. Amerika da Rusya'dan geri kalmamak adına böyle bir destansı yalan senaryosuna başvurdular. Bir de Rusya'nın Ay'a iniş görüntülerini izleyin gülmekten ölürsünüz. Hiç fark ettiniz mi? Kimse Rusya'nın Ay'a gidip gitmediğini sorgulamaz. Hiç duydunuz mu "Rusya Ay'a hiç gitmedi!" diye ortalarda dolanan birilerini? Neden? Çünkü Rusya'nın Ay'a iniş videosu o kadar dandik ki ilk saniyesinden anlaşılıyor zaten sahte olduğu. Rusya'nınkine nazaran Amerika'nın Ay'a iniş videoları çok daha iyi ve çok daha gerçekçi! Neden mi? Çünkü Amerika'nın Ay'a iniş şovu için Hollywood film yönetmeni "Stanley Kubrick" NASA'ya yardımcı oldu. Yoksa nasıl daha gerçekçi olabilirdi?© Ne diyorduk? "İşte bu kadar basit!"© 


sila 
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Bölüm 83 
"Şu anda Ay'a Gidemiyoruz" İtirafı 


NASA çalışanı, eski bir astronot olan Donald Pettit'in resmen kendi ağzıyla söylediği bir röportaj videosu var. Bu röportajda: "Ay'a gidecek teknolojiyi kaybettiklerini" söylüyor! Şaka mı bu? 
Hayır değil! Adam resmen dalga geçercesine "Artık Ay'a gidemeyiz!" diyor. 1969 yılında sadece bilmem kaç kilobyte'lık bir teknoloji ile Ay'a gidip gelebilen adamlar şimdi o teknolojiyi "yok ettik" diyorlar. Eğer bu açıklamaya inanıyorsanız size hiçbir şey diyemem. Halinize üzülürüm sadece. 50 yıl olmuş! 50 koca yıl! 
50 yıl içinde teknolojinin nasıl geliştiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Teknolojinin böyle fantastik bir hal aldığı günümüzde kimse Ay'a astronot gönderemiyor. Düşünsenize adamlar canları sıkıldıkça Mars'a gidiyor geliyor, Mars'a araç indiriyor ama bak şu Allah'ın işine, ne hikmetse Ay'a gidemiyorlar. Adama bak ya! Sanki Hollywood filmini anlatıyor; neymiş efendim "Ay'a gidiş teknolojisini yok etmişler" Yersen!© 

Konu Hollywood'dan ve filmlerden açılmışken, aya iniş videolarıyla ilgili müthiş ince bir detay var! 1969 yılında NASA'nın sunduğu siyah beyaz Ay'a iniş videolarındaki görüntü "çamur" diye tabir edilen 240p kalitesindeki görüntüden çok daha kötü bir görüntüye sahip AMA "1969 yılından önceki" siyah beyaz filmlere bakacak olursanız (sözde) Ay'a iniş videolarının görüntüsünden kat kat daha net ve "full hd" dediğimiz kalitede olduğunu göreceksiniz. Yani? Onu da siz düşünün...© 

Bir ince detay da Ay'a gidişi savunan kişiler o zamanlarda bilgisayar efekti destekli filmlerin veya CGI denilen olayın olmadığını iddia ederler fakat bu tamamen yanlıştır! "Lupin 3" adında 1967 yılında yapılan bir CGI çizgi film vardır. Lupin 3, 1969 
yılında Ay'a gidiş olayından önce filmlerde CGI ve bilgisayar efektleri kullandıklarının resmi bir kanıtıdır. Bakın, görüyor musunuz? NASA'yı savunanlar körü körüne, bilgisizce neyi iddia ediyorlarsa ve neyi savunuyorlarsa, siz kendiniz araştırdığınızda göreceksiniz ki iddia ettikleri her şey hatalı ve yanlıştır. Tek yapabildikleri bol keseden sallamak, her şeye bir bahane bulmak! 
Doğruları kabul etmek onlara göre değil! Aslında hiçbir şey bilmiyorlar; sadece bildiklerini sanıyorlar! Asıl sorun da bu; mutlu eden yalanlar, rahatsız eden gerçeklerden daha iyi onlar için... 

NASA'nın Ay'la ilgili birkaç videosunda "Ay'a gidişin çok masraflı olduğu için" artık Ay'a gidemediklerini söylüyorlarmış. 
Bak şu Allah'ın işine! Hindistan veya Çin nasıl Ay'a gidiyor her canı sıkıldığında? Ya da Amerika Mars'a nasıl araç gönderdi bugüne kadar? Her dedikleri bir diğer sözleri ile çelişiyor! Sizlere zevkle yalan söylüyorlar! Siz onları ölümüne savunurken onlar kapalı kapılar ardından sizlerin halinize gülüyorlar. Onlara inanmayın! 


/ Düz Dünya Hakikâti / 
Bölüm 84 
Ay'la İlgili Birkaç Bilgi Daha 


Hadi diyelim Ay'ın bize bakan yüzünden dünyaya radyo dalgaları gönderdiniz, peki tekniği dahi mümkün olmayan, radyo dalgalarını Ay'ın arkasından dünyaya göndermeyi nasıl başarabildiniz? 

NASA astronotları Ay'ın üzerine "lazer panelleri" yerleştirmiş. Bu sayede dünyamızdan Ay'a lazer tutup ölçümler yapıyorlarmış! Binlerce km hızla giden birbirlerinden bağımsız iki cismin üzerinde bu lazeri nasıl tutturabiliyorlar acaba? O değil de buna kim inanıyor? Böyle hayali kurmacalara inanan insanlara biz de düz dünyayı anlatmaya çalışıyoruz! İşimiz çok zor... 

Ay bize söylenildiği kadar uzaklıkta değil de; Ay'ın da aslında güneş gibi yakın olduğunu anlamak için gece Ay'ın bulutlara ışığını nasıl vurduğuna bakın. Sözde 350.000 km uzakta olan Ay'dan gelen ışıklar neredeyse gökteki bütün bulutları aydınlatması gerekirdi ama böyle olmuyor. Ay'dan gelen ışık geniş alanlı bulut kütlesini değil de; daha küçük alanlı bir bulut kütlesine ışık verip aydınlatıyor. Bu da bize Ay'ın da aslında çok daha yakında olduğunu kanıtlıyor. Gözlerinizi dört açın. Her şey bize sesleniyor ama bizler görmüyoruz... 


İle 
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Bölüm 85 
Nedir Bu Aşılamayan "Van Allen" Kalkanı? 


Son 5 yıldır izlediğim amatör uzay videolarında veya (sözde) uzaya balon gönderimi videolarında şunu net bir şekilde gördüm ki gönderilen balonlar normal bir şekilde, hızla gökyüzüne doğru yükseliyorken aniden 40 km kadar bir yükseklikte takılıp kalıyorlar. 
Şöyle hayal edin, düğün salonlarında çocukların balonu ellerinden kaçar ve tavana yapışır ya hani, işte tam da öyle bir durum! Bu uzaya gönderilen balonlar o yükseklikte görünmeyen bir duvara tosluyorlar ve daha fazla yükselemiyorlar. Felix olayında da aynısı oldu. Felix'i çıkarabildikleri yer yalnızca 40 km kadar yükseklikti. Adamlar son teknolojiye sahipler. Düşünün, o atlayış esnasında eğer 40 km'den daha yükseğe çıkabilecek olsalardı bunu yaparlardı AMA yapamadılar! Çünkü görünmez bir tavan var ve her şey orada takılı kalıyor. Siz buna artık atmosfer mi dersiniz, uzayın başlangıcı mı dersiniz ya da sadece "Van Allen" dedikleri o görünmez kalkan da diyebilirsiniz. 

Seçim sizin. İşte bu görünmez kalkan Dünyanın üstünü kaplamış durumda ve hiçbir şeyi daha yükseğe çıkartmaya izin vermiyor. Hadi şimdi yapbozun parçalarını birleştirelim; hal böyleyken nasıl uzaya gidiyorlar, nasıl Mars'a gidiyorlar, roketleri nereye gönderiyorlar? Şimdi anladınız mı nasıl bir sahtekârlık dönüyor... 
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Bölüm 86 


Algı Nedir? 


lif 
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Herhangi bir yerde bir kalp simgesi gördüğümüzde o kalp simgesinin güzelliği ve pozitif şeyleri temsil ettiğini düşünürüz. 
Kuru kafa simgesi gördüğümüzde de onun kötülüğü veya olumsuz bir durumu temsil ettiğini anlarız. Mesela "Dikkat ölüm tehlikesi" yazan bir tabelada yazının üzerinde mutlaka bir kuru kafa simgesi görürsünüz ama asla kalp simgesi göremezsiniz. (Düşünsenize üzerinde kalp olan bir dikkat tabelası) Bu algılarımız için bir karışıklığa neden olurdu. Bir diğer deyişle paradoks olurdu. Peki neden bizim için kalp güzel olanı, kurukafa da kötü olanı temsil ediyor? Çünkü beynimizi ona göre programladık ve beynimizin öyle algılamasını sağladık. Bu tam tersi de olabilirdi. Kurukafa güzelliği, kalp ise kötülüğü temsil edebilirdi "BİZE BÖYLE ÖĞRETMİŞ OLSALARDI EĞER"© Küçüklüğümüzden bugünlere kadar bize ne öğrettilerse sadece onu bildik, onu kabul ettik ve beynimiz de kendisini ona göre programladı, algılarımız ona göre kendini geliştirdi. Biz şu an ne isek algılarımızın ve beynimizin eseriyiz... 

Size müthiş bir örnek vereyim. Örneğin bir köpek gördünüz. 
Köpeğin tipi çok sevimli ve hiç de saldırganmış gibi gözükmüyor AMA köpek aşırı derecede saldırgan ve ısırıyor! Sahibine "Isırır mı?" diye sorduğunuzda, sahibi size eğer "ISIRMAZ!" derse o köpeğe karşı hiç korkmazsınız ve köpeğe yaklaşıp onu rahatça sevebilirsiniz. FAKAT "Isırır mı?" diye sorduğunuzda, sahibi eğer "SALDIRGANDIR ISIRIR" derse siz anında o sevimli köpekten korkmaya başlarsınız. Konuyu şöyle bağlayalım; ortada bir gerçeklik var "köpeğin saldırgan olması!" AMA tek bir kelime ile bu saldırganlık gerçekliğini algılarınız anında ortadan kaldırabiliyor! Bizi biz yapan ALGI ve BAKIŞ AÇISIDIR! Bakış açınızı değiştirirseniz eğer hayatınızı da değiştirirsiniz... 
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Bölüm 87 


Eğim Gerçekten Var mı? 


Bilime göre, resmi olarak kabul görmüş bir eğim hesabı vardır küre dünya modeline göre. Belirli bir mesafeden sonra bir miktar eğim oluşuyor diyorlar. Mesafe ne kadar uzun olursa B noktasındaki cisim de o kadar eğimli oluyor ve eğimin altında kalıyor (derler) Fakat gökyüzüne gönderilen balonların bize gösterdiği görüntülerin hiçbirinde "OLMASI GEREKEN" eğim yok! 
Ufuk çizgisi dümdüz görünüyor. "Tabi normal bir kamera lensi kullanırsanız eğer!" Tam da burada balıkgözü lens devreye giriyor. 
İşte bu tür çekimlerde balıkgözü lens kullanıyorlar ki, lens ufuk çizgisine eğim versin, insanlar da dünyayı o şekilde yuvarlak sansınlar diye. Yoksa eğim meğim yok gerçek dünyada! Ne kadar yükselirseniz yükselin ufuk çizgisi hep göz hizanızda ve dümdüz olacak! Balıkgözü lensi bile belki bunun için icat etmişlerdir; Dünyayı yuvarlakmış gibi daha kolay bir şekilde gösterip insanların "algısını" daha kolay kandırabilmek için. Hep dediğim gibi; bu adamlar sizin algılarınızla oynuyorlar! Eğim varmış gibi düşünmenizi istiyorlar! Eğer algılarınız dünyada gerçek bir eğim olduğuna 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şüphesiz inanırsa, uçağa bindiğinizde de (yanlış algılarınız yüzünden) dümdüz yeryüzünde bile eğim varmış gibi sanırsınız... 
Önceki bölümlerde de yazdığım gibi; sadece gökyüzüne gönderdiğimiz balonlarla değil; çok uzak mesafeler hiç yükselmeden görülebildiği için anlıyoruz ki dünya üzerinde bir eğim yok ve dünya alabildiğince dümdüz. Dünyanın küre olabilmesi için "EĞİM" olması gerekiyor. Eğim olacak ki dünya küreye dönebilsin AMA eğim yoksa dünya nasıl olur da küre şeklini alabilir ki? Tekrar ediyorum; yeryüzünü eğimli gösteren balıkgözü lenstir ve bu adamlar Balıkgözü lens olmadan bir hiçler! Bu kadar basit... 


Ne kadar yükselirseniz yükselin 
"ufuk çizgisi" hep göz hizanızda olacaktır. 
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Bölüm 88 


"Yerçekimi Teorisi" 


Hayır! Onun adı "Yerçekimi" değil! Onun adı "Yerçekimi Teorisi" © Dünya'ya gelmiş geçmiş hiçbir insan onu hâlâ “0100 kesin olarak kanıtlayamadı. Bakın size çok basit örneklerle bize bahsettikleri yerçekiminin hatalarından bahsedeyim. Dünyanın döndüğüne ve küre olduğuna inanan insanlar derler ki; neymiş efendim koca koca devasa denizleri okyanusları yerçekimi dünyaya yapıştırıyormuş. Yapıştırmayı da geçtim suya eğim bile verebiliyor bu yerçekimi. Madem yerçekiminin böyle bir gücü var, o halde bir sineğin kanat çırpmasındaki güç yerçekimi kuvvetinden daha güçlü ki bir sineği bile yere "zorla" çekemiyor yerçekimi. Onu da geçtim, madem bu kadar güçlü bir yerçekimi var, o zaman sinek yere iner inmez, yere konmasıyla birlikte anında yere yapışması 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lazım! Yerden bir daha asla kalkamaması lazım zavallı sineğin! 
Yerçekimi varlıklar arasında çifte standart uyguluyor sanırım! © Bahsedildiği gibi güçlü bir yerçekimi olsaydı hiçbirimiz havaya doğru zıplayamazdık! Bırakın zıplamayı adım bile atamazdık. Bu maddeleri daha çok sıralayabiliriz. Bir örnek daha vereyim; madem "yerçekiminin olmasını" dünyanın küre oluşu ve dönüş hızı sağlıyorsa eğer, o zaman ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerçekiminin azalması lazım. Çünkü en hızlı dönüş (dünyanın tam ortasında) ekvator çizgisi boyunca meydana gelir. Kutuplara doğru gidildikçe dönüş hızı sıfıra kadar düşer. İşte bu yüzden gerçekten de yerçekimini dünya dönüşü yapıyor olsaydı eğer kutuplarda zıpladığımızda inanılmaz yüksekliklere kadar ulaşabilirdik. 
Şu anda bile kuzey ve güney kutbunda insanlar var fakat hiçbiri havalara uçmuyor. Hepsi "dünyanın her yerinde aynı güçte olan yerçekimi dedikleri şeye maruz kalıyor!" Bakın! Nasıl da doğru diye bize yutturdukları bilim kendi içinde çelişiyor, patlak veriyor. 
Tek yapmanız gereken sadece birazcık daha fazla detaycı düşünmek! Ne derler bilirsiniz; uyanın! Açın gözlerinizi! Sizi artık daha fazla kandırmalarına izin vermeyin! Kırın beyninize bağladıkları zincirleri... 

Ek not olarak; Yerçekimi teorisini daha geniş çaplı araştıracak olursanız eğer göreceksiniz ki yerçekimi teorisi ile ilgili sözde bilim adamı dediğiniz kişiler bile birbirleri arasında çelişen fikirlere ve teorilere sahipler. Her bilim adamının yerçekimi hakkındaki düşüncesi bir diğerininkinden farklıdır. 

Tamam, cisimler havadan yere düşer, buna itirazımız yok fakat bunu sağlayan gücün sizlerin bildiği "yerçekimi" olup olmadığı kocaman bir muamma... 

Yerçekimi teorisi hakkında yüzlerce fikir vardır AMA yerçekimi (teorisi) ile ilgili ben size ne anlatırsam anlatayım, ne kadar anlatırsam anlatayım sonuç sizin idrak edebileceğiniz kadar olacaktır. Çünkü yerçekimi de bir algı aldatmacasıdır. Yerçekimi değil de aynı olay için "GÖK İTİMİ" de diyebilirsiniz fakat bu söz algılarınız için "komik" ve "yanlış" algılanacaktır. Hâlbuki bu söyleyiş de doğrudur. En basit örnek olarak, düşünün, havaya zıplıyorsunuz ve gök sizi yere geri itiyor. Yer çekmiyor; gök itiyor. Tıpkı güneşin batmadığı, aslında uzaklaştığı gibi... Hepsi algılarınızın birer oyunu! 

Yerçekimi için şu da söylenir; "Havadan hafif olan şeyler uçar; havadan ağır olan şeyler düşer" Olay bu kadar basittir aslında. Cisimlerin daha büyük oluşu yere daha çabuk düşeceği anlamına gelmez. Mesela bir kilo demir ile bir kilo pamuk yere aynı hızda düşecektir. Boyutları değil; ağırlıkları önemlidir. Örnegin; "Grafen Aerojel" denilen bir madde vardır. Bu maddeye "dünyanın en hafif katısı" ve "Tüyden daha hafif, çelikten daha güçlü süper madde" derler. Bu süper madde bir tüyün üzerinde bile dengede durabiliyor. Hadi bakalım, bu maddeyi baz alarak bana yerçekimini açıklayın...© 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Yerçekimiyle ilgili daha da garibi; dünya üzerinde yerçekiminin olağandışı işlediği yerler vardır. Bu duruma "Yerçekimi Anomalisi" derler. Zaten "Teori"den öteye gidemeyen bu yerçekimi algısı, Yerçekimi Anomalileri yüzünden iyice karman çorman bir hal alır. Yokuş yukarı giden arabalar, eğimli yerde aşağıya doğru sarkan koca koca taşlar, yerçekiminin çekmesi gerekirken havada asılı durmaya devam eden cisimler "Hani yerçekimi vardı?" diye düşündürüyor bizleri... 
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Bölüm 89 
Gece Güneşi ve Kutup Yıldızını Neden Göremeyiz? 


Daha önce de anlattığım gibi; güneşi batıyormuş gibi algılıyoruz fakat güneş aslında batmıyor; güneş uzaklaşıyor. Biz de bu uzaklaşmayı ufuk çizgisinde batıyormuş gibi algılıyoruz. Güneş gündüz vakti tepemizdeyken, tamam, görünüyor fakat karanlık olduğunda güneş bizden çok ama çok uzağa gitmiş olacağı için "perspektif" güneşi görmemize engel olacaktır. Bir teleskopla zoom dahi yapsak güneşi göremeyiz. Çünkü yerdeyiz ve göz hizasındayız. Güneşi gece görebilmek için çok yükseğe çıkmamız gerekiyor. Teorik olarak gece güneşi görebilmek mümkün ama biliyorsunuz ki yükselemediğimiz için güneşi hiçbir zaman gece göremeyeceğiz. Şöyle basit bir formül var. İyi okuyun! Güneşin bizden uzaklaşma hızıyla, biz de aynı hızla olduğumuz yerden yükselirsek eğer güneş bizim için hiç batmaz, güneşle hep yüz yüze oluruz. Bu eylem sayesinde (teorik olarak) güneş batarken güneşin yeniden doğmasını sağlamış oluruz. Tek yapmamız gereken güneş batıyorken güneşin hızıyla aynı hızda yukarıya doğru yükselmek ya da güneşin ilerleme hızıyla aynı hızda güneşe doğru gitmek. Bunu yapabilmiş olsaydık eğer gece de güneşi görebilirdik! 
Küre dünyayı savunan kişiler genelde bu tarz yükselmeler için şunu söylerler; neymiş efendim yükseldiğimiz için eğimin ötesinde kalan yerleri de görebiliyormuşuz! Hayır, tam aksine! Bu durum dümdüz bir zeminde de geçerli. Düz bir zeminde bir uçtan diğer ucu A ve B noktası olarak düşünün. Bu A ve B noktasını kusursuz bir düzlükte ve (sadece) 100 metrelik bir uzunlukta olduğunu düşünün. A noktasında kameranızı yere koyun ve B noktasına da bir cisim yerleştirin. Hadi tahmin edin, böyle kusursuz bir düzlük 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olduğu halde A noktasından zoom yaptığınızda B noktasındaki cismi görebilir miydiniz sizce? Hayır! © Perspektiften dolayı A noktasından B noktasına zoom yaptığınızda B noktasını göremeyeceksiniz ve 100 metrelik bu yolun ortasında bir yere zoom yapmış olacaksınız! İşte sonuç böyle olunca küre dünyayı savunanlar B noktasının eğimin diğer tarafında kaldığını sanıyorlar © Ama gördünüz işte deneyimizi yaptığımız yer dümdüz ve eğim meğim yok! Peki, nasıl B noktasına koyduğumuz cismi görebiliriz? Çok basit! A noktasındaki kameranızı biraz daha yükseltmeniz gerekecek. Bu kısa mesafeli yükselişin ardından (yeniden) zoom yaptığınızda B noktasına koyduğunuz cismi bu sefer net olarak görmüş olacaksınız. Bunu bizzat kendim birçok kez denedim. Hani bu durum dünya eğimli olduğu için oluyordu? Bir kez daha görmüş olduk ki hayatı boyunca hiçbir araştırma yapmayan küre dünya savunucuları yine her zamanki gibi bilip bilmeden bol keseden sallıyorlar. Siz bakmayın küre dünya âşıklarına © Onlar zaten büyük bir hipnozun etkisindeler, ne dediklerini kendileri de bilmiyor. Ama gördünüz formül çok basit! Ne kadar yükselirseniz o kadar görüş açınız genişler. Dünya yuvarlak olduğu için değil! 
Alın bakalım fizikse fizik... © 

Farklı bir örnek daha vereyim. 5 katlı bir evin önünde oldugunuzu hayal edin. 1. kata bakıyorsunuz. Kafanızı hiç oynatmadan, o esnada 2. katı görebilir misiniz? Hayır! Peki o zaman 2. katı nasıl görebiliriz? Tabi ki de geri geri giderek. Ne kadar geri giderseniz görüş açınız da o kadar artacak. Geri geri gittiğinizde bir müddet sonra 2. katı göreceksiniz. Biraz daha geri gittiğinizde 
3. katı da göreceksiniz. Ama 3. Katı görüyorken bu mesafeden de 5. katı göremeyeceksiniz. Ta ki görüş açınız ve perspektifiniz genişleyene kadar. Belirli bir uzaklığa eriştiğinizde 5. kat da görüş açınızın içine girmiş olacak. Nasıl yani? Bu mesafe eğimli diye 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mi böyle oldu? Görüyorsunuz "EĞİMDEN DOLAYI" dedikleri her şey düz bir zeminde de gerçekleşebiliyor. 

Bir diğer örneği vereyim: kusursuz düz bir alan düşünün. 
Deniz de olabilir. 5 tane birbirinin aynısı geminin art arda, aralarında belirli mesafelerle sıralandığını hayal edin. Dediğim gibi hayal ettiğiniz şey gemi değil, kusursuz bir düzlükteki 5 tane kutu da olabilir. Kendimizi yine A noktasına yerleştirelim. Kutular B noktasına kadar arka arkalarına düzgünce hizalanmış bir şekilde duruyor. A noktasında yerde duruyoruz, göz hizasında. Görebildiğimiz sadece | numaralı kutu. Diğer kutuları göremiyoruz. Diğer kutuları da görebilmek için ne yapmamız lazım? Cevabınızı duyar gibiyim! Evet, olduğumuz yerden yükselmemiz lazım! Birazcık daha yükseldiğimizde arkadaki 2. kutuyu da görebiliyoruz. Biraz daha yükselince 3 numaralı kutuyu da göreceğiz. Ne demiştik? 
Ne kadar yükselirsek o kadar görüş açımız genişler. Deney yaptığımız alan eğimli miydi ki biz yükselince görebildik bütün kutuları? 
Tabi ki de hayır! Görüyorsunuz ki kusursuz düz bir zeminde de yükseldiğinizde "görüş açınız genişliyor" ve ilerideki nesneleri görebiliyorsunuz. Eğimden dolayı değil! Perspektiften dolayı... 

(Gece güneşi görebilmek ile) aynı formül kutup yıldızı için de geçerli. Biz A noktasındayız ve kutup yıldızı B noktasında. 
Kutup yıldızını güneyden görebilmemiz için çok ama çok yükseğe çıkmamız gerekiyor. Küre dünyayı savunan kişiler, güneyden kutup yıldızını göremedikleri için bu durumu dünyanın küre oldugunun kanıtı sayıyorlar. Zaten saçma sapan ve alakası olmayan her şeyi küre dünyanın kanıtı saymıyor mu bu adamlar? Hâlbuki olay benim az önce size anlattığımdan başka hiçbir şey değil; sadece "PERSPEKTİF!" 
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Bölüm 90 
Erastotenes'in Yanlış ve Hileli Gölge Deneyi 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Parallel Rays 


Globe Earth Model 


Erastatones'in meşhur gölge ve kuyu deneyi tamamen yanlış ve hilelidir. Carl Sagan denilen herif de bu gölge deneyi sanki “0100 doğruymuş gibi "dünyanın küre olduğunun kanıtıdır" diyerek birçok kez bu hatalı deneyi belgesellerde anlattı. Sırf televizyonda belgesellerde yayınlanıyor diye hiç kimse gerçekten de doğru mudur yanlış mıdır diye düşünmeden, araştırmadan anında inanıyorlar. Nasıl oluyor da bu kadar emin ve net konuşabiliyorum? Hemen anlatayım size o deneyin nasıl yanlış olduğunu. 
Bu deneydeki sonuç şu: dünya üzerindeki farklı yerlerdeki gölgeler birbirinden daha uzun olarak ölçülmüş. Erastatones de bunu dünyanın küre oluşuna bağlamış. Müthiş zekice değil mi? Ama işin daha da garip tarafı ise aynı gölge deneyi dümdüz bir zemin üzerinde de gerçekleşiyor. Aman Allah'ım! Bu kadar da olamaz, 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değil mi? Ama oldu işte. Bu ve bunun gibi hatalı ve yanlış birçok deneyi ve gözlemleri dünyanın küre oluşuna bağladılar. Sanırım çok heyecanlılardı, ondan olsa gerek. Daha önce de dediğim gibi! 
Lütfen kendiniz araştırın. Daha nelerle karşılaşacaksınız ve çok şaşıracaksınız... 

Erastotanes aslında "güneşin yerel olduğunu kanıtlamış" ama haberi yok akıllının! © Eğer bilimin bize gösterdiği gibi dünyadan binlerce kat daha büyük bir güneş olsaydı, gölge boyutları zaten farklı olmaz "aynı uzunlukta olurlardı!" Güneş dünyaya göre "küçük ve yerel" olmalı ki çubukların gölgeleri birbirinden farklı olsun. Aynı deneyi siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Dümdüz bir zemine 2-3 tane çubuk dikin, telefonunuzun flaşını açın ve bu çubukların tepesinden ışığı tutun. Göreceksiniz ki "ışık (güneş) yakında olduğu için" gölge boyları da birbirlerinden farklı oluyor. 
Bakın, gördünüz işte, aynı deneyi dümdüz bir alanda yaptığınızda da gerçekleşiyor! Alın size inandığınız, sözüne güvendiğiniz bir bilim adamı. Adamın, yaptığı deneyin yanlış olduğundan bile haberi yok... 
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Bölüm 91 


Dünya Susuzluktan ve Açlıktan Ölüyor! 


ELON MUSK 


BU YIL SERVET DEĞERİNE 125.7 MILYAR DOLAR EKLEDİ, BU DA JEFF BEZOS DIŞINDAKİ GEZEGENDEKİ HERKESİN TOPLAM NET 


SERVETİNİ AŞIYOR. 


JEFF BEZOS: $ 186.7 MILYAR 
ELON MUSK: $ 163.3 MILYAR 


Milyarlarca doları hayali uzay yolculukları için ve "SU BU-LACAĞIZ" yalanıyla boşa harcıyorlar! Hâlbuki dünyadaki ve özellikle Afrika'daki insanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyorlar! 
Bu insanların hayali uzay maceranıza ve bulduğunuz yeni gezegenlerinize ihtiyaçları yok! Bu insanların yemeğe ve suya ihtiyaçları var! Bu paralar kendi dünyamızdaki insanlar için kullanılacak olsa dünyada hiçbir sorun kalmaz! Tüm dünyada "AÇLIK" son bulabilir, dünyada barış sağlanabilir. İnsanları başka gezegenlerde yaşatacağız diyerek hayal satıyorlar ve bu dünyayı yok ediyorlar! 
Siz önce bu dünyadaki insanları insan gibi yaşatmaya çalışın! Ellerindeki imkânlarla ve uzay yalanına kullandıkları milyar dolarları ile tüm insanlığı kurtarabilirler aslında! Elon Musk, Bill Gates 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ve dünyanın en zengin adamında, sadece bu üç ismin her birinde 200.000.000.000 (iki yüz milyar) dolar para var! Bir tek bu 3 insan bile tüm dünyadaki açlığı, susuzluğu ve savaşları bitirebilir ama hepsi kendi yalan dünyalarındalar! 


Yoksulları değil, zenginleri doyuramadığımız için açlık ve sefalet var. 
Zenginin gözü doymadıkça, fakirin karnı doymaz. 
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Bölüm 92 
Peki Ben Nasıl Düz Dünyacı Oldum? 


Düz Dünya ile tanışmadan önce "ben bile" dünyanın şekli ile alakalı hiçbir araştırma yapmamıştım. Hem de hiç! O kadar araştırmacı biri olduğum halde, kendimi o kadar zeki gördüğüm halde, hiç alakasız konulara bile kafa yormama rağmen "düz dünya" ile alakalı aklıma ne bir düşünce geldi ne de başka birinden duymuştum. Ya da durduk yere internete girip "dünyanın gerçek şekli" veya "dünya düz mü yuvarlak mı?" diye bir arama yapmamıştım. Kendimi bildim bileli bilgisayarın başındayım. Hatta bilgisayarın başında uyuya kaldığım geceler bile oldu. Resmen bilgisayarın içinde yatıp kalkıyordum. Evet! Buna rağmen bir kez bile aklımın ucundan geçmedi dünyanın gerçek şeklini araştırmak. 

Birgün bir arkadaşım (daha önce de yaptığı gibi) "gülelim" diye internetten bulduğu bir linki benimle paylaştı. Linke tıkladım. 
Biri "düz dünya" temsili görselini paylaşmış ve şunları yazmış: "Artık kimse beni dünyanın yuvarlak olduğuna inandıramaz." 
İşte ne olduysa o anda oldu! Kader bu ya! Daha önce öyle bir şey ne duymuştum ne görmüştüm ne de düşünmüştüm! Şu anda bile tarif edemeyeceğim ilginç bir duyguya kapıldım o an, şaşırdım. 
Ne yadırgadım ne komiğime gitti ne de dalgaya aldım. Arkadaşımın "gülelim" diye gönderdiği şey sanki ruhuma dokunmuştu o an! 
Sanki resmen o an'ı beklemişim hayatım boyunca. Şaşkınlığım biraz hafifleyince yorumlara bakayım dedim. Nedir bu? Olay ne? 
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Yorumlarda da farklı bir kişi: "Buyrun, bu da konuyla ilgili anlatım videosu" diyerek "21 soruda düz dünya" adında bir video paylaşmış. Hemen videoyu açtım ve izlemeye başladım. Ya ikinci sorunun cevabında ya da üçüncü sorunun cevabında: "Hah! Tamam!" dedim. İşte "arayıp da ismini koyamadığım şey buydu" aslında dedim kendi kendime; DÜZ DÜNYA! Tıpkı Matrix filminde de Morpheus'un Neo'ya söylediği gibi: "Ne olduğunu biliyorsun ama ismini koyamıyorsun" Düz Dünya da benim için öyleydi! Tamamladığım yapbozumun son eksik parçasıydı "düz dünya" ve bu sayede ismini koyamadığım, isimlendiremediğim o eksik şeyi bulmuştum; "Düz Dünya" hakikâtini... 

Hayatım boyunca bu dünyada gizemli ve saklanan bir şeyler olduğuna hep inandım. Hep kendi kendime "Bu dünyada bir şeyler dönüyor" dedim durdum. Bunu biliyordum! Hissediyordum! 
Emindim! (DÜZ DÜNYA'DAN DA ÖNCE) hayatım boyunca hiçbir zaman "dinozorlara" inanmamıştım. "Ay'a gidildiğine" inanmamıştım. "Big Bang" olayına inanmamıştım. "11 Eylül saldırısına" inanmamıştım. Hatta neredeyse dünyanın "dönmediğine" bile emindim. Dünya dönmez derdim kendi kendime. Evrende yerimiz sabit ve aynı noktada olduğumuzu düşünürdüm hep. Tam da size anlattığım gibi değil mi? Bu kadar şeyi düşündüğüm halde bir kez bile olsun aklımın ucundan "dünyanın aslında düz olabileceği" düşüncesi hiç geçmemişti. Dediğim gibi: "Kader bu ya!" 
Vakti ve zamanı varmış! Hep çok merak ettiğim bir şey var. Arkadaşım bana gülelim diye gönderdiği o paylaşımı göndermeseydi ve ben hiç görmeseydim düz dünyayı YA DA gönderdiği halde anında öyle bağlanmasaydım şimdi nasıl olurdum acaba? Bunu düşünmeden edemiyorum! Çünkü çok ince bir çizgi var. Şu an bile bir kişiye "dünya düzmüş ha!" dediğinizde o kişi anında sizinle dalga geçiyor ve sizi alaya alıyor. Düz dünyayı anlattığınız 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kişilerin gözünde o andan itibaren "deli" damgası yiyorsunuz! 
(Hatta şu anda bile internette düz dünyacılara küfür edip, aşağılayan, hakaretler savuran binlerce kişi var!) Ya ben de öyle biri olsaydım? Ya ben de gülüp dalga geçseydim? Düşününce işin içinden çıkamıyorum. Demek ki gerçekten vakti varmış ve beni tam zamanında bulmuş "Düz Dünya!" Şükürler olsun... 

Hayatım şimdi her zamankinden çok daha güzel! Her zamankinden çok daha açık zihnim ve gözlerim. Bu olayı tarihteki Hz. 
İsa'dan öncesi ve Hz.İsa'dan sonrası durumuna benzetiyorum. 
Düz Dünyadan sonra benim hayatım da böyle ikiye ayrıldı; Düz Dünya'dan öncesi ve Düz Dünya'dan sonrası! Birbirinden farklı iki hayat!©9 Meğer zamanında bize doğru ve gerçek diyerek ne yalanlar anlatıyorlarmış. Nasıl hipnoz etmişler bizi yalanlarla, nasıl da büyülemişler, görememişiz. Düz Dünya ile tanışınca fark ediyorsunuz! Düz Dünyacı olduktan sonra artık siz onların yalanlarına gülüyorsunuz, siz dalgaya alıyorsunuz onların hayal ürünü uydurmalarını. Bir söz vardır: "Bir düz dünyacıyı ikinci kez asla kandıramazsınız!" 

Şunu da eklemezsem olmaz: düz dünya için "teori" derler FAKAT düz dünya teori değil; "HAKİKAT'İN TA KENDİSİDİR!" 
Ayrıca: "Küre dünyanın binlerce kanıtı var!" derler FAKAT tam aksine; aslında dünyanın düz olduğunun binlerce kanıtı vardır! 
Yine tekrar ediyorum; siz kendiniz araştırdığınızda bana hak vereceksiniz. Kendi gözlerinizle göreceksiniz; "küre dünyanın kanıtı" diye size sundukları şeylerin hiçbiri tutarlı ve doğru şeyler değil; SADECE VARSAYIM. Küre dünya varsayımdan öteye gitmez! 
Gidemiyor da zaten! İşte bu yüzden "Düz Dünyacı" dediğimiz insanların sayısı her geçen gün hızla artıyor! 

İnsanlar "küre dünya modelini" araştırmaya koyuluyorlar ve bir bakıyorlar ki "dünyanın yuvarlak olabileceğine dair" elle 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tutulur, gerçek, somut hiçbir kanıt bulamıyorlar. Ardından "Düz Dünya Modelini" araştırıyorlar. Dünya'nın düz olduğuna dair yüzlerce gerçek (ve somut) kanıtı görünce zihinleri ve gözleri açılıyor, hakikâti görüp doğru olanı bulmuş oluyorlar! ÇÜNKÜ dünyanın düz oluşunun kanıtları çok daha fazladır ve çok daha nettir! Bu kanıtlar varsayım değil; her biri başlı başına gerçektir! 
İşte bu yüzden teori olan düz dünya değil; asıl teori ve "SAÇMA-LIK" olan küre dünya modelinin ta kendisidir! 

Düz dünyadan sonra her şeye bakış açınız değişecek. Tam tabiriyle dünyanız değişecek! "Dünyam değişti!" deriz ya hani! 
Tam da olay bu oluyor; evet, dünyamız değişiyor! Yalan ve sahte dünyadan, gerçek olan dünyaya geçiyoruz; Düz Dünya Hakikâtine! 
İşte bu yüzden Düz Dünyayı bitiremiyorlar. Küre dünyanın gerçek bir kanıtı olsaydı eğer bugüne kadar düz dünyanın d'si bile kalmazdı. Düz dünya tarihe gömülürdü ama küre dünyanın kayda değer hiçbir kanıtı olmadığı için herkes uyanıyor ve "Düz Dünyacı" oluyor. Evet, vakti çoktan gelmişti zaten! Düz dünya yükseliyor! 
Zaman ve teknoloji lehimize! Gelecek bizim için! Gelecek Düz Dünya... 
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Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlayan 
Su Seviyesi Yüksekliği 


Elevation Histogram of the Earth's Crust 3241) 2'rli163 rl? to msıpojziH noi?svoli 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Tıpkı jiroskoptaki gibi "rakım" olayı da çok ince bir detaya sahiptir. Bu ince detayı görebilirseniz eğer ne demek istediğimi çok daha iyi anlamış olacaksınız. (İlk olarak) birbirlerini karşı karşıya gören A ve B noktası üzerinden örnek verelim. Bu A ve B noktamız Mersin ve Kıbrıs olsun. Olay şu; eğer Mersin'in deniz (suyu) yüksekliği X birim ise Kıbrıs'ın da deniz (suyu) yüksekligi Mersininkiyle birebir eşit olarak X birim olması lazım! Birbirleriyle yan yana olan A ve B noktası için de aynı durum geçerlidir. 
2. örnek için A ve B noktamız bu sefer de Mersin ve Antalya olsun. Yine aynı şekilde Mersin'in deniz suyu yüksekliği X birim ise Antalyanınki de Mersin'e birebir eşitlikte X birim olmalı. Son olarak bu 3 yerin (Mersin, Antalya, Kıbrıs) hepsini birden ele alacak olursak, hepsinin su seviyesi yüksekliği birbirine eşittir. 
Anlatmak istediğimi başka bir benzetme ile açıklayacak olursak; büyük bir kabın içindeki suyu düşünün! Su seviyesi haliyle tüm 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kabın içinde aynı (kusursuz) düzlükte olacaktır, değil mi? Evet! 
İşte rakım olayından kastım da buydu! Dünya üzerinde birbirleriyle bağlı olan tüm deniz ve okyanusların su yüksekliği birbiriyle birebir aynıdır! 

Küre bir dünya modeline göre bu durum nasıl açıklanabilir ki? Yerçekimi mi? Merkezkaç kuvveti mi? Bahsettikleri dünyaları "kusursuz" bir yuvarlak bile değilken su yüksekliği nasıl olur da böyle kusursuz bir şekilde "milimi milimine" birebir aynı yükseklikte olabilir? Anlattığım bu gerçeklikte bir hata veya bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız eğer, "dünyanın küre olduğunu sanan" herhangi bir kişiye bu durumun küre bir dünya üzerinde nasıl olabileceğini sorun. O kişi sizi üstün bilgileriyle aydınlatacaktır ve bu kusursuz düzlüğün nasıl olur da küre bir dünya üzerinde gerçekleştiğini akıl almaz fikirleriyle size cevaplayacaktır! © Dediğim gibi küre dünyaları bile kusursuz şekilde yuvarlak olmadığı halde nasıl olur da su küre bir cismin üzerini kusursuz bir şekilde (aynı seviyede) sarabilir? Aklınıza havale ediyorum... 

Görüyorsunuz, dünyanın düz olduğunu anlamak aslında ne kadar da basit, değil mi? Bu ve bunun gibi gözümüzden kaçan diğer küçük detayları görebilmemiz bizi düz dünyaya daha da çok yaklaştıracaktır... 
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Deniz Fenerleri 


Öncelikle şu önemli bilgiyi vereyim: Deniz Fenerlerinin özelliklerine bakacak olursanız her bir deniz fenerinin "kaç km öteden görülebildiği" bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer Dünya'da bahsedildiği gibi bir eğim olsaydı Deniz Fenerleri hiçbir işe yaramazdı FAKAT gel gör ki Deniz fenerleri 40 km'lik 


iyi 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


(belki de daha fazla mesafelerden) görülebiliyor. Küre dünya modeline göre 40 km'lik bir alanın düzlük olması imkânsızdır, eğim oluşurdu. Eğim oluşursa da deniz fenerleri işe yaramaz ve ışığı dümdüz ileriye ulaştıramazdı. Küre dünyayı savunanların tabiriyle: "Işık eğimin arkasında kalırdı" ve bundan dolayı da ışık görünemezdi. Kilometrelerce uzaklıktan gemiler bu ışığı görüp yönlerini belirleyemezdi. TABİ EĞER DÜNYA KÜRE OL-SAYDI.© 

FAKAT deniz fenerlerinin ışığı hiç de eğimde kalmıyor ve kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Aynı şekilde yakamoz olayı da deniz sularının dümdüz olmasından dolayı gerçekleşebiliyor. Denizaltıların kullandığı periskop dürbünler de suyun dümdüz olması sayesinde işe yarıyor. 

Her şey bu kadar net iken hâlâ suyun eğim aldığını, büküldügünü sananlar var. Hayal güçlerine hayranım! Akılları sıra fizikten, bilimden bahsediyorlar ama suyun bükülebildiğini sanıyorlar. 
Suyun yüzeyi her zaman pürüzsüz ve "KUSURSUZ" bir şekilde dümdüzdür! 

Dünyanın dönüşünden ve yerçekiminden dolayı su dünyaya eğimli olarak yapışıyor diyorlar. Bu nasıl fizik? Bu nasıl bilim? 
Dönen bir cismin üzerine su yapışır mı hiç? Tam tersine suyu üzerinde tutmaz, dışarı saçar! 300 km ile giden bir aracın tekerleğini hayal edin. Ne kadar hızlı döndüğünü gözünüzün önündeymiş gibi canlandırın. Bu hızla dönen tekerleğin üzerinde su olsa tekere mi yapışırdı yoksa teker suyu üzerinden sıçratır mıydı? Hadi 300'le dönen tekeri de geçtim. 

Mesela bisiklet sürdüğünüzde bile su birikintisinin üzerinden geçtiğinizde bisikletin tekerlekleri suyu üzerinize sıçratır. Hızınız belki 50 km bile değilken bu olay yaşanır. 
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İşte bu yüzden tekerleklerin üzerine "çamurluk" denilen parçayı koyarlar. Dönen tekerdeki su üzerinize "SIÇRAMASIN" diye! Hal böyleyken 1600 km hızında dönen bir topu hayal edin! 
Bu topun üzerinde su kalır mıydı hiç? Aklınıza havale ediyorum... 
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Radarlar 


Deniz Fenerinin çalışma prensibi gibi Radarlar da aynı mantıkla çalışıyor. Eğer eğimli bir yüzey olsaydı radarlar hiçbir şeyi tespit edemezdi ya da sadece çok dar ve çok kısıtlı bir alanı tespit edebilirlerdi FAKAT tam tersi! Radarlar çok büyük menzillerde kullanılıyorlar ve kapsama alanları da çok geniştir. Dünya eğer küre olsaydı Radarlar da hiçbir işe yaramayacaktı. Bir diğer deyişle; dünya küre olsaydı radar diye bir alet de olmazdı! Düz mantık; zemin ne kadar düz olursa radar da o kadar geniş alanı kapsayabilir... 
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Yakamoz 


Yakamoz olayı sadece ve sadece düz bir zeminde gerçekleşebilir. Bunların da testi yapıldı ve birçok kez kanıtlandı. Eğer bombeli, eğimli bir zemin olursa yakamoz olayı gerçekleşemez, fizikse fizik, bilimse bilim. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Zemin düz olmadığı sürece yakamoz oluşmuyor. Aynı durum denizin üzerine vuran güneş ışığı için de geçerli. Bilimin bize söylediği gibi; eğer "dünyadan binlerce kat daha büyük" bir güneş olsaydı, güneşin ışığı denizin üzerine el feneri ışığı gibi vurmazdı, tüm denizi kaplıyor olurdu güneşin ışığı... 
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Jiroskop 


Bu şey müthiş fantastik bir alettir. Bu aletin işleyişini en basit şekilde nasıl cümlelere dökebilirim diye düşünmek yerine, bu konuyu size bırakıyorum. Jiroskop'u siz araştırın. Çok ince bir detayla karşılaşacaksınız. Bu da size dünyanın aslında dönmedigini kanıtlayacak! Evet, jiroskop bir tek kendi başına dünyanın aslında dönmediğinin kanıtıdır ve ayrıca bu alet (sözde) yerçekimine de meydan okur! Özellikle internetteki jiroskop videolarını izleyin. 
Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Derler ki jiroskop dünyanın dönüşünden etkilenmezmiş. Daha önce ne dediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Jiroskop Dünyanın dönüşünü hissedemiyormuş! Neden acaba? "Dünya zaten dönmüyor" diye olabilir mi?© 
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İnsan Vücudundaki Jiroskop 


Bu olayı keşfettiğimde çok hoşuma gitmişti. Vücudumuzda gerçekten bir jiroskop var! Anlattığımda siz de bana hak vereceksiniz. Örneğin baş aşağı durduğumuzda vücudumuz baş aşağı oldugumuzu anlıyor. Yanlara doğru eğildiğimizde eğimli bir halde olduğumuzu vücut anlıyor. Arkaya yaslandığımızda da, öne eğildiğimizde de vücut bu hareketleri anlamanızı sağlıyor. Gözleriniz kapalı bile olsa her hareketinizde vücudunuz o açıyı ve eğimi algılıyor. Tıpkı "SU TERAZİSİNDE" olduğu gibi. Peki bu ne demek oluyor? Onu da siz düşünün... 

ISS'nin içinde (sözde) uzay boşluğunda olan, havada oradan oraya uçan astronotlar yıllarca ISS içinde kalıyorlar ve güya kendilerine hiçbir şey olmuyor. Eğer gerçekten onlar hep hava boşlugunda olsalardı içimizdeki jiroskop onları fazlasıyla rahatsız eder-Gl 


Daha detaylı araştırın; 
1- Usturlap 

2- Periskop 

3- Jiroskop 

4- Pusula 

5- Sekstant 


Her şey bir yana "usturlap" bir yana. Konu denizden açılmışken usturlap ile devam edelim. Usturlap'ın da çalışma prensibini çözerseniz eğer bu işi kaptınız demektir. Pusulayı bonus olarak ekledim. Bu önemli üçlüyü araştırmışken bir de pusulayı araştırın. 
Pusulanın neden güney kutbunda bile güneyi göstermediğini çözmeye çalışın. Küre dünyacılara sormayın sakın! Adamlar her şeyi en iyi kendilerinin bildiklerini sanıyorlar, bilmedikleri hiçbir konu yok! Konu yeter ki düz dünya olsun! Hepsi anında profesör kesiliyor. 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek acayip acayip cevapları, savunmaları ve bahaneleri var. Her kanıtımıza bir cevap vermeden duramıyorlar, dayanamıyorlar. "Bilmiyorum" diye bir kelimeleri de yok! Üstüne üstlük hem gerçekten bir şey bilmiyorlar hem de buna rağmen bizi cahillikle ve gericilikle suçluyorlar. 
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NASA bile kendini bu adamların NASA'yı savunduğu kadar savunmuyor. NASA bile hayali dönen küre dünyayı bunlar kadar savunmuyor. 

Fakat bu adamlar o kadar kasıntı ve kibirli ki, (az önce de dediğim gibi) konu "düz dünya" olunca size saldırmaya başlıyorlar. 
Adamların gözleri dönüyor biri düz dünya deyince! Bu kişiler küre dünyayı taparcasına savunuyorlar. Ben böyle deyince de bana kızıyorlar ama yalan değil ki? Youtube'a girin ve düz dünya videolarının altındaki yorumları okuyun. Ne demek istediğimi anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz. Size de saldırmalarını istemiyorsanız eğer, videoların altına düz dünyayı savunduğunuza dair sakın bir yorum yazmayın!© 


sal > 
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Bölüm 99 
Ek Olarak Bunları Mutlaka Araştırın! 


Size ödev veriyorum! © Bu başlıkları özellikle derinlemesine araştırın. Bu kitapta yazdıklarımdan belki de çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz ya da benim gözümden kaçan çok önemli bir detayı siz keşfedebilirsiniz. Sadece bu maddelerden bile birkaç kitap daha yazılabilir. O yüzden aşağıdaki sıraladığım maddeleri araştırıp öğrenirseniz eğer Düz Dünya'yı daha iyi kavrayabilirsiniz ve (bu kitapta yazanların haricinde) düz dünya hakkında daha fazla bilgi edinmiş olursunuz. Ulaşacağınız sonuçlar küre dünyada olması "İMKÂNSIZ" ve "MANTIKSIZ" olan cevaplar olacak. Daha önce de dediğim gibi; önünüze hemen ilk çıkan sonuca körü körüne inanmayın! Derinlemesine araştırın. Aynı konuyu 4-5 farklı kaynaktan inceleyin, yazılanları okuyun, videolu anlatımlarını izleyin... 

1- Amiral Richard Evelyn Byrd 
2- Operation Fishbowl 

3- Operation DeepFreeze 

4- Antarktika Antlaşması 

5- Gök Kubbe 

6- Van Allen 

7- Perspektif 

8- Gökkuşağı 

9- Radyo Sinyalleri 

10- Sun Halo, Moon Halo, Sundogs 

11- Yerçekimi Anomalisi 

12- Fisheye Lens 
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13- Magmalar 

14- Meteorlar 

15- Astronotların özgeçmişleri 

16- Geçmişte dünyanın yuvarlak olduğunu savunan kişiler 17- Çanak antenin çalışma prensibi 
18- Auguste Piccard ve oğlu Jacgues Piccard 
19- Planet X, Tarık yıldızı 

20- Rahu ve Ketu 

21- Niburu, Marduk 

22- Hz. Nuh Tufanı 

23- Concorde (uçak) 

24- Sundials 

25- Kuran, İncil, Tevrat, Zebur 
26- Mârifetnâme, Seyahatnâme 
27- Eğim Hesaplama 

28- Truman Şov 

29- Green Flash Sunset 

30- Pascal Vases 

31- Kaf Dağları 

32- Merkatör Projeksiyonu 

33- Eylemsizlik Yasası 

34- CGI, SFX 

35- Internet kabloları 


Üstüne bastıra bastıra bir kez daha söylüyorum. Altını çizmek gerekiyorsa altını da çiziyorum; LÜTFEN sadece bu maddeleri değil, bu kitapta anlattığım her bir konunun (gerekirse) her bir kelimesini kendiniz de araştırın! Benim bu kitapta anlattıklarımdan çok daha fazlası var düz dünya gerçeği hakkında! Hatta kitabımda yazmayı unuttuğum detaylar bile olabilir. Bu yüzden sizler bu 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kitabı didik didik edin! Üzerinde notlar alın. Önemli yerleri işaretleyin. Kitapta ne eksik, ne yanlış onları da siz bulun. Beni de haberdar edin lütfen... 

Düz Dünya veya dünyadaki gizemli bir olay hakkında keşfettiğiniz yeni bir detay olursa hemen not alın. Hiçbir aksilik çıkmazsa eğer 2. kitabımıza (veya 2. baskıda) sizlerin kendi cümlelerinizi ve kendi keşiflerinizi de dâhil edebiliriz. Bir sonraki kitapta Kur'an'dan veya diğer kutsal kitaplardan daha çok örnek verebiliriz. Daha çok bilim içeren anlatımlar yapabiliriz. Fizik veya matematik formülleri içeren çizimler de ekleyebiliriz. Siz yeter ki gerçeğe ulaşın! Bir sonraki kitabı beraber yazalım. Bu kitap zaten şu anki haliyle bile tarih yazacak! Bir de ikincisinin çıktığını düşünün. Şimdiden çok heyecanlıyım...© 
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Bölüm 100 


Küre Dünyacıların 
Akıl Almaz Beyin Yakan Cevapları 


Dünyanın küre olduğunu sananlar için birazdan okuyacağınız maddeler bilimsel kanıt değeri taşıyor. Küre dünyayı savunanlar, düz dünyacılara bu cevaplardan bir veya birkaçını söyledikleri zaman düz dünyayı çökerttiklerini ve bitirdiklerini sanıyorlar gariplerim. Hadi sizinle bir oyun oynayalım. Elinizde bu kitapla herhangi bir kişinin karşısına geçin. O kişiye dünyanın düz olduğuna inandığınızı ve ona bunu kanıtlayacağınızı söyleyin. "Bence dünya düz" deyin veya "dünya düzmüş" deyin. Karşınızdaki kişi size cevap olarak MUTLAKA bu maddelerden en az birini söyleyecektir. Başka bir cevap veremez size! Sadece ve sadece aşağıda sıralamış olduğum maddelerden birini sanki özellikle seçmiş gibi size söyleyecek. Çünkü çocukluklarından beri bunun için programlandılar. Milyarlarca küre dünyaya inanan insan ve hepsinin aklında da aynı (saçma sapan) sorular... 

Bu durum şuna benziyor; birbirinden farklı şekillerde ve markalarda milyarlarca bilgisayar ve akıllı telefon var FAKAT hepsinin içerisine aynı yazılım yüklü. Bilgisayarlarına "Windows" yükleyenler bilir; aynı Windows CD'si (veya Windows.iso) ile binlerce bilgisayara (birebir) aynı yazılım yüklenebilir. Tıpkı bu adamların beyinlerine yaptıkları gibi! Aynı NASA CD'sini milyarlarca insanın beynine yüklemişler ve milyarlarca küre dünyacı klonlar oluşturmuşlar... © 
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Gelelim o meşhur, akıl almaz, saçma sapan beyin yakan cevaplara. Bizlere göre bu cevaplar komedi fakat dünyanın küre olduğunu sananlar için aşağıdaki bu maddeler tamamen bilimsel kanıt değeri taşıyor! © 


İşte karşınızda dünyanın düz olmadığının bilimsel kanıtları! © 


WNW BE MW R 


. Gemilerin ufuk çizgisinde kaybolması 
. Uzaydan çekilmiş binlerce fotoğraf 

. O kadar bilim adamı var, profesör var 
. NASA bize neden yalan söylesin? 

. Hadi amerika bize yalan söylüyor 


Rusya da mı yalan söylüyor? 


. Dünya düz olsaydı sular uzaya dökülürdü 

. Gece ve gündüz yaşanmazdı 

. Olduğun yerden git git git yeniden aynı yere gelirsin . Adamlar uzay'a gidiyor, ay'a gidiyor, mars'a gidiyor . Dünya düz olsaydı buradan bakınca Amerika'yı görürdük . Yüzlerce uydu var! Hatta biz bile gönderdik 

. Dünya düz olsaydı sonundan uzaya düşerdik 

. Dünya düzse magmalar nasıl oluşuyor? 

. Yerçekimi (TEORİSİ) var... 

. Fuko sarkacı var 

. Everest dağının tepesinden çekilen fotoğraf var 

. Bu mesafeden eğim mi anlaşılır? 

. Sen dünyayı bu kadar küçük mü sandın? 

. Düz dünya Hristiyan ve evanjelistlerin propagandasıdır . Hiç uçağa da mı binmedin? 

. Hiç ilkokula da mı gitmedin? 

. Peki meteorlar nereden geliyor? 


salas 
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Dünyanın yuvarlak olduğunu 500 yıl önce kanıtlamışlar! 
Düz Dünya orta çağdan kalma bir inanıştır 

Dünya düz olsaydı bir sonu olurdu 

Atmosferin içinde olduğumuz için dönüşü hissetmiyoruz Trenin içinde zıplarsan aynı yere düşersin 

Uzaydan atlayan Felix'i de mi görmedin? 

O zaman ay tutulması nasıl oluyor? 

Ay yuvarlak, güneş yuvarlak, 

diğer tüm gezegenler yuvarlak 

Balıkgözü lens daha geniş alanı çekebilmek için 

Barış Manço ile Ekvator çizgisinde su deneyi yapıldı O zaman sen çık uzaya düz dünyanın resmini çek! 
Ay'ın üzerine vuran dünyanın gölgesini de mi görmüyorsun? 

Buradakiler kışı yaşarken oradakiler nasıl yaz'ı yaşıyor? 
Bunları uzaya çıkarıp dünyayı göstereceksin! 


37. Nasa olmadan da dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz... 


SP 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Sü. 


Kur'an'da bile dünya yuvarlak yazıyor 
Küre dünya üzerine bir sürü bilimsel makale yazılmış! 
Coriolis etkisi var 
Hiç fizik de mi bilmiyorsun? 
Dünya düz olsaydı ay'ın üstünde düz bir gölge görürdük Mevsimler oluşmazdı 
Hiç teleskopla yıldızlara da mı bakmadın? 
Adamlar uzaydan canlı yayın yapıyorlar 
Düz Dünyacılar deney yaptı yuvarlak çıktı 
Uzay karanlık çünkü güneş ışınları boşluğa işlemez Burada gündüz Amerika'da nasıl akşam şu anda? 
Uçakların gidiş dönüş saat farklılıkları oluyor Dünya o kadar büyük ki eğimi görmek imkânsız! 
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İşte bu kadar "BİLİMSEL KANIT" varken insanlar nasıl oluyor da hâli DÜNYA DÜZ diyebiliyor aklım almıyor! © 


Üzgünüm! Kanıt diye sunduğunuz hiçbir şey sizin gerçek sandığınız (hayali) küre dünyanızın gerçek olduğunu kanıtlayamıyor. Eğer "gerçekten" dünyanın küre olduğunu sanıyorsanız siz de dönüp dolaşıp "AYNI SORULARI SORAN" milyarlarca insandan birisiniz ve emin olun sorabileceğiniz her soruyu biz çoktan cevapladık. Sadece önyargısız ve egolarınızdan arınmış bir şekilde cevapları öğrenmeniz lazım. 


Bize küre dünyayı kanıtlamaya çalışmayın. Bir zamanlar biz de dünyanın küre olduğuna inanıyorduk. Araştırdık, gerçeği gördük ve düz dünyacı olduk. Şimdi araştırma sırası sizde. 


2000 
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Bölüm 101 
Profesörler Düz Dünyaya Karşı Ne Dediler? 


Prof. Dr. Mustafa Karataş: 

"Gemiler ufukta kayboluyor" dedi. 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk: "Dünyanın düz olduğuna inanan 'Ehİ-i sünnet'in yanıldığını" söyledi. 
Prof. Dr. Caner Taslaman: 

"Uzaydan çekilmiş dünyanın fotoğrafları var" dedi. 
Prof. Dr. Celal Şengör: 

"Dünyayı yuvarlak turlayın da görün" dedi. 
Prof. Dr. Üstün Dökmen: 

"Galileo müthiş bir adamdı" dedi. 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: 

"Bu şaka herhâlde, gerçek mi bu?" dedi. 

Prof. Dr. Ethem Derman: 

"Bilinmezin peşinde koşuyorlar" dedi. 

Prof. Dr. Nüzhet Dalfes: 

"Ay'a gidildiğine inandığını" söyledi. 

NASA çalışanı Umut Yıldız: 

"Mars'a araç indirdik" dedi. 

Sözde Bilim Adamı Bill Nye: 

"Gemiler ufukta kayboluyor" dedi. 

Şovmen Neil deGrasse Tyson: 

"Dünyanın şekli armut gibi" dedi. 

Bilim adamı sanılan Youtuber Barış Özcan: 
"Gemiler ufukta kayboluyor" dedi. 
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"KOSKOCA" bilim adamları bile bu maddeleri örnek olarak veriyorlar bizlere. "KOSKOCA" profesör "bütün gezegenler yuvarlak, görmüyor musunuz?" diye soruyor! Kendini bilim adamı sanan sahte bilimcilerin sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine bakın, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Adam "gemiler ufukta kayboluyor, bu da dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtıdır" diyor! Bunu ciddi ciddi söylüyor! Şaka değil, gerçek! Bu maddelerdeki başlıkları kendi sayfalarında paylaşıyorlar ve "düz dünyayı bitirdik" diye kendi kendilerine seviniyorlar. Kendi kafa yapılarındaki çoluk çocukla birlikte kendilerince eğleniyorlar sayfalarında! 
Kendilerini bilim adamı sanıp kasıntı kasıntı ortalıkta dolanıyor bu tipler. Çoluk çocuk da bunları bir halt sanıyor ve körlemesine bu çakma bilim adamlarının peşlerinden gidiyorlar... 

Dünyanın küre olduğunu kanıtlamayı kendine adeta bir görev bilmiş kişiler, kendinize sakın kızmayın! © Sinirlenip, üzülmeyin! Bakın, görüyorsunuz; bu kadar profesör ve sözde bilim adamı bile dünyanın küre olduğunu (doğru düzgün hiçbir kanıtla) kanıtlayamıyorsa siz hiç kanıtlayamazsınız, boşuna kendinizi yormayın, rahat olun... © Bunlar mıydı o kadar lafını ettiğiniz, güvendiğiniz bilim adamları? Bunlar mıydı "O kadar profesör var!" dediğiniz adamlar! (Taparcasına savundukları) bu Profesörler ve bilim adamları bu kadar üstün varlıklardı da neden o zaman tüm dünyadaki profesörler ve bilim adamları birleşip korona virüsüne karşı hiçbir çözüm üretemediler? Düşünün! Düşünün ve uyanın artık! 
Bu size bir şeyler anlatmalı. İşte sizin profesör ve bilim adamı dediğiniz adamların çapı bu kadarcık... 

Dümdüz ufuk çizgisini bile "küre" dünyanın kanıtı olarak söyleyenler olmuştu! Bulutların hareketlerini bile "dünyanın döndüğüne" bağlayanlar vardı! Sanki bu maddeler "küre dünyanın kesin kanıtlarıymış gibi" bir de üstüne size hakaret ederler, sizinle 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dalga geçerler. Sanki kendileri hayatları boyunca | kere bile küre dünya modelini araştırmışlar gibi. TV'de ne izledilerse gelirler sana onu anlatırlar! Okulda ne öğrendilerse sadece onu biliyorlar! 
Zaten onu bile tam bilmiyorlar! Lisede en arka sırada uyuyan çoluk çocuk konu düz dünya olunca bilim adamına dönüşüyor, uzay mühendisi oluyor, her şeyi bilen profesör kesiliyor bizim başımıza! 
Hâlbuki daha "küre" ile "yuvarlak" arasındaki farkı sorsan onu bile bilemezler ve açıklayamazlar. 

Son 5 yıllık araştırmalarıma ve gözlemlerime dayanarak milyonlarca insanın "dünyanın küre oluşu ile ilgili" tek bildikleri şeylerin bu maddeler dışında fazladan bir şey olmadığının farkına vardım. "Bozuk plak" gibi veya "papağan" gibi derler ya hani, evet, işte tam da öyle, dünyanın küre olduğunu sananlar ve bunu ölümüne savunanlar sizin karşınızda bu maddelerden başka hiçbir şey söyleyemezler! Döner dolaşır hep bu saçma sapan cevapları verirler sizlere! Çünkü kendileri de bilmiyor! Çünkü bu kendi düşünceleri bile değil; kendi araştırmaları da değil! Programlandılar! 
Zaten hepimiz programlanmadık mı küre dünya modeli ve güneş sistemine göre! 

Biz düz dünyacıların tek farkı; biz zincirlerimizi kırdık ve gözlerimizdeki perde kalktı! HERGÜN DELİLER GİBİ DÜZ DÜNYA ARAŞTIRMALARI YAPIYORUZ! Fakat diğerleri (dünyayı uzayda dönen bir küre sananlar) hâlâ hipnozun etkisindeler. Filmlerdeki gibi; hani büyünün etkisinden kurtulduklarında: "Neredeyim ben? Ben buraya nasıl geldim?" diyerek bir şaşkınlık olur ya hani, işte tam da durumları öyle olacak. Düz dünyayı idrak ettikleri an bu şaşkınlığı dibine kadar yaşayacaklar! Düz Dünyayı araştırmaktan geceleri uyumayacaklar, uykuları kaçacak! 
Ardından bu maddeler onlar için de "saçma" gelecek kendilerine. 
"Biz neye inanmışız öyle!" diyerekten hayretler içinde kalacaklar. 
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Evet, tıpkı filmlerdeki gibi! Kâinatın en manyak filminde başrollerdeyiz; "Destansı Küre Dünya Yalanı" imdb: 10/10 © 

Bu maddelerle ilgili konuyu biraz daha açmak istiyorum. 
Küre dünyayı savunan insanların kendileriyle nasıl çeliştiklerine de örnek vereceğim 

Mesela; 

Nemsiz ve temiz havalarda 300-400 km uzaklıklardaki yerler gözüktüğünde; 

"dünya o kadar büyük ki bu mesafeden eğim mi anlaşılır?" 
dediler. Hatta pişkin pişkin: "Bu durum küre dünyada da olabilir" dediler! 300-400 km ötesini gösteriyorsun adam: "Bu mesafeden eğim mi anlaşılır?" diyor ama gel gör ki aynı adam, 1-2 km uzakta "nemden ve perspektiften dolayı" gözden kaybolduğu sanılan gemileri örnek veriyor ve "gemiler ufuk çizgisinde kayboluyor" diyor. Nasıl kafa ama? 

İşte bu kafadaki insanlara gerçeği ve hakikâti anlatmaya çalışıyoruz! Çıldırmamak elde değil! Ama çıldırmayacağız. Binlerce kişi size aynı soruları dönüp dolaşıp binlerce kez soracaklar. 
Hepsine ayrı ayrı, aynı sakinlikle cevap vereceğiz. Lütfen kimseyle Düz Dünya konusunu kavga edercesine yüksek sesle tartışmayın. 
Sakince, tane tane anlatın. En önemlisi de karşınızdaki size gülse de sizinle dalga da geçse, o kişinin bu tavırlarına rağmen "LÜT-FEN" sakinliğinizi koruyun ve bildiğinizi anlatmaya devam edin, lütfen! Çünkü bilmiyorlar. Bir diğer değişle siz onlara "KANDI-RILDIKLARINI" anlatıyorsunuz. Kim bunu kabul edebilir ki ilk seferde? O yüzden siz de karşınızdaki insana hak vereceksiniz ve efendice, edepli bir şekilde o kişiye dünyanın neden küre olmadığını anlatacaksınız. Tartışma esnasında belli bir süre sonra şunu fark edeceksiniz; size hakaret edip, size karşı çemkiren kişinin hiç beklemediğiniz bir anda aklına girmeyi başaracaksınız 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ve bu sayede o kişi yumuşayacak, sakinleşecek ve kafasındaki kilidi kırmış olacaksınız. İşte o andan itibaren inanın bana o kişiyi kazanmış olacaksınız. O yüzden ihtiyacınız olan sadece 2 şey var; 1.'si Düz Dünya hakkında tamamen bilgi sahibi olmak. 2.'si ise "SAKİN OLMAK" Çünkü kendimden ve diğer arkadaşlarımdan biliyorum; inanılmaz tartışmalar yaşayacaksınız ve sinir kat sayılarınız tavan yapacak. Çıldıracaksınız! Kafayı yedirtecekler size! 
Bilgili ve sakin olanlar kazanacak bu tartışmaları. Karşınızdaki kişinin sizi sinirlendirmesine izin vermeyin; SAKİN OLUN... 

Konu nereden nereye geldi yine. Kaldığımız yerden devam edelim. Düz Dünya araştırmacıları birçok kez gökyüzüne balon gönderdiler. Uzay demiyorum çünkü 40 km yukarısı (benim için) uzay değil. Bu balon en fazla 40 km yüksekliğe ulaştığında 700- 
750 km'lik alan "HİLESİZ" bir kamera lensi kullanıldığında dümdüz gözüküyor. Haliyle ufuk çizgisi de dümdüz gözüküyor. Bu videoları ve görüntüleri küre dünyaya inananlara gösterdiğimizde yine aynı şeyleri söylüyorlar. Yahu arkadaş size göre gemiler (güya) "dünyanın eğiminden dolayı" 1-2 km ileride kayboluyor ama biz bu fantastik görüntüleri gösterdiğimizde: "Sen dünyayı küçük bir yer mi sanıyorsun?" "Bu mesafeden eğim mi anlaşılır?" 
gibi cevaplar veriyorlar. Daha önce de bahsettiğim gibi; sırf küre dünyayı savunmak için, taparcasına inandıkları hayali dünyalarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu tapmak degil de nedir? Gerçeği gösteriyorsun, gözleriyle görüyorlar ama yine de inkâr ediyorlar, bahaneler üretiyorlar... 

Kur'an'da düz dünyaya işaret birçok ayet olduğu halde, Düz Dünyayı Kur'an'la destekleyerek anlattığımızda, biz Müslümanlara "Evanjelist" diyorlar ya da"Hristiyan inancını savunduğumuzu" söyleyerek bize iftira atıyorlar. "Hristiyan propagandası" yaptığımızı da söyleyenler oluyor! Hâlbuki Arabistan'daki birçok hoca 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vaazlarında "dünyanın küre olduğuna inanan dinden çıkar" diyerek vaaz veriyor. Hal böyleyken, küre dünyayı savunanlar "dünyanın yuvarlak olduğu Kur'an'da da yazıyor zaten" diyerek iyice sapıtıyorlar! Acaba hayatında kaç kere Kur'an'ı açıp okudu da Kur'an'da dünyanın yuvarlak yazdığını gördü? 


Başka bir örnek daha vereyim; (zamanında) Ehli Sünnet olmanın şartı "Dünyanın Düz Olduğuna inanmaktı!" Dünyayı küre sanan çokbilmişlere düz dünya ile ilgili Kur'an'dan ayet sunduğumuzda: "O ayette anlatılmak istenen aslında o değil!" diyerek kıvırıyorlar! Ardından İncil'den ayet veriyoruz düz dünya ile ilgili, bu sefer de "Hristiyan propagandası yapıyor" diyorlar. Bu adamlara “0100 değil; 901000000 kesinlikte "kanıtlanmış, resmi bir kanıt dahi sunsak" yine de saçma sapan bir cevap uyduracaklardır. Göreceksiniz, tam da böyle olacak!© Size verdikleri cevaplardan dolayı kafayı yiyeceksiniz, nutkunuz tutulacak... 
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Bölüm 102 
Neden Hâlâ İnanmıyorsun? 


Bir de demezler mi: "O zaman sen göster düz dünyanın resmini" "Sen uzaya çık da düz dünyanın fotoğrafını çek" derler sıkıştıklarında.© Zaten tüm kitap boyunca bunu anlatmadım mı? 
Yükselemiyoruz! 40 km'den fazla yükselemiyor hiçbir güç! Bu yüzden Düz Dünyanın da tamamının bir fotoğrafı yok. Düz Dünyanın tamamını göremediğimiz halde dünyanın düz oluşunu hem elimizdeki bunca kanıt sayesinde (tümevarım yaparak) anlayabiliyoruz hem de dünyanın küre olmadığını gösteren sonuçlar bizi düz dünya gerçeğine ulaştırıyor. Daha ne bekliyorsunuz? Daha ne görmek istiyorsunuz? Daha ne anlatalım? Ne çizelim? Size dünyanın küre olamayacağına dair onlarca kanıt anlattım. Siz söyleyin; hangisi bilim dışı veya mantıksızdı? İlla NASA mı çıksın itiraf etsin "Biz sizleri kandırdık!" diye? NASA'nın bunu itiraf etmesini mi bekliyorsunuz düz dünyaya inanmak için? Emin olun, siz düz dünyayı kendi içinizde onaylamadıktan sonra NASA bile çıkıp "Dünya aslında düzmüş!" dese siz NASA'ya da inanmazsınız! Hani düz dünyacılar için diyorlar ya: "Bunları uzaya çıkarıp göstereceksin dünyayı!" Bu söz onlar için geçerli aslında. Sizi uzay denilen yüksekliğe çıkarıp düz dünyayı göstersek bile "BÜ-YÜLENDİK" dersiniz, ona da inanmazsınız. İşte o yüzden olay sizin zihninizde bitiyor! Aklınızı serbest bırakın... 
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Bölüm 103 


Dünyanın Düz Oluşuna 
Sorun Teşkil Etmeyen Konular 


Şimdi size bahsedeceğim maddelerin gerçekleşiyor olması dünyanın küre olabileceğini kanıtlayan kesin deliller DEĞİLDİR-LER. Küre dünya savunucuları (bilmedikleri için) bu maddelerin dünyanın özellikle küre oluşunun kesin kanıtı olduğunu düşünürler ama bu maddelerin gerçekleşmesinden dolayı illa dünya küre olacak diye bir durum söz konusu değildir... 


1- Magmalar 

2- Yanardağlar 

3- Meteorlar 

4- Ay'ın veya Güneşin yuvarlak görünmesi 
5- Ay tutulması ve güneş tutulması 

6- Bazı ülkelerdeki batmayan güneş 

7- Gece yarısı güneşi 

8- ISS'nin gökyüzünde görülebilmesi 

9- Piri Reis'in Haritası 


İnsanların kafasını en çok karıştıran olayların başında yukarıdaki saydığım maddeler geliyor. Düşünecek olursanız bunların olması dünyanın küre olduğunu kesin olarak kanıtlamaz. Yukarıda yazdığım "ana maddelerin" dışında düz dünya ile çok alakasız olan "ara maddeler" de var. Küre dünyayla bile alakası yok aslında! Atıyorum; adam diyor ki: "Muz sarı renkte, o zaman dünya 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nasıl düz oluyor?" diye soru soruyor! Evet, evet! Böyle hiç mi hiç alakasız sorular da sorabiliyorlar. 

Bir örnek daha vereyim; adam diyor ki : "Dağların tepesinde kar var, o zaman dünya nasıl düz olabiliyor?" Yahu dağın tepesindeki karla veya muzun rengiyle dünyanın şekliyle ne alakası var!© Dünya'nın düz veya Küre olabileceğine dair hiçbir şekilde kanıt teşkil etmeyen soruları soruyor bazı değişik insanlar. 5 yılın ardından düz dünyacılar olarak bunların hepsini ezberledik. Daha siz soru sormadan, ne sorabileceğinizi anlayabiliyoruz artık! Emin olun abartmıyorum... 
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Bölüm 104 


İnternette "Dünya Düz Olsaydı Şöyle Olurdu" 
Diyerek Atıp Tutanlar 


Daha da vahimi: düz dünya hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişiler, daha düz dünyanın d'sini bile bilmeyenler, hiçbir araştırma yapmadan düz dünya hakkında atıp tutuyorlar! Video çekiyorlar, blog yazıyorlar. Akıl alır gibi değil! Benim en çıldırdığım olay da bu aslında! Düşünün ben matematik hakkında "hiçbir şey bilmiyorum" ama matematik hakkındaki görüşlerimi "SANKİ GER-ÇEKTEN DOĞRUYMUŞ GİBİ" ciddi ciddi anlatıyorum! Var mı böyle bir şey? Atıyorum; sanki 40 yıllık pilotmuşum gibi uçağı uçurmak hakkında sizlere bilgi veriyorum! Bunu nasıl yapabilirim? 
Yaptığım şey sallamaktan başka bir şey olmaz! Halk arasında bunun argo bir tabiri var ama o lafı burada kullanmayacağım! Bilmem neresinden uyduruyor derler ya hani. © Bunların yaptığı da işte o hesap! Neymiş efendim dünya düz olsaymış hep gündüz olurmuş. Dünya düz olsaymış mevsimler olmazmış! Dünya düz olsaymış magmalar olmazmış! Dünya düz olsaymış Ay'ın üzerindeki (düz) dünyanın gölgesi çizgi gibi olurmuş! Bilmiyorsun işte arkadaşım! Bilmiyorsun! Sallama! Zorlama! Yırtınma boşuna! 
Hadi düz dünyayı da geçtim "küre dünya hakkında" bile bir halt bildiğin YOK! Senin yüksek egolu, kibirli ve kendini beğenmiş karakterin bunları biliyormuşsun gibi düşünmeni sağlıyor. Nereden geliyor bu bilmişlik arkadaş? Sizler bu kadar zekiydiniz de neden bizim bu kadar geç haberimiz oldu? Siz bu zekâyla internet köşelerinde boşa harcanıyorsunuz. Bence siz doğruca NASA'ya gidip, onlarla beraber çalışmalısınız. Alimallah yeni gezegenler, galaksiler keşfedersiniz siz... 
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Bölüm 105 


Güneyde Yıldızlar Ters Tarafa mı Dönüyor? 
Kuzey Kutup Tarafında ve Güney Kutup Tarafında Yönler Ters mi? 


gerçekten de kuzeyde farklı yöne güneyde farklı yöne olsaydı, aynısı ay ve güneş için de geçerli olacaktı. Güneş kuzey taraftaki insanlara göre doğudan doğarken, güney taraftaki insanlara batıdan doğacaktı. Bir diğer deyişle bize göre doğu olan yön, güney yarımküredekilere göre batı olacaktı. Kuzey (yönü) güney (yönüyle) yer değişecekti... 

Güney yarımkürede veya kuzey yarımkürede böyle bir durumun gerçekleştiğini hiç duydunuz mu birilerinden? Düşünün, Güney taraftaki Avustralya'da yaşayan insanlara göre güneş batıdan doğuyor (ise) Avustralya'daki bir kişi kuzey tarafına geçtiğinde (o kişiye göre) güneş tersi yöne doğru gidiyor olacaktı. Bu kişi bu durumu fark etmez miydi hiç? Eğer yönler yer değişiyor olsaydı çok net bir şekilde anlaşılırdı ve bunu herkes gözlemlemiş olurdu. Dünya bilirdi bu durumu ama böyle bir yön değiştirme olayı gerçekleşmiyor! 
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Aynısı yıldız dönüş yönleri için de geçerli. Zaten bu yıldızların hareket yönü konusuyla ilgili insanlarda bir algı hatası var. 
Şu şekilde; örneğin, sabit bir yerde duruyorken, sağ tarafa dönüksünüz ve kutup yıldızına odaklandınız. Yıldız dönüşü saat yönünde olacaktır. Aynı şekilde sabit durduğunuz yerden sola doğru döndügünüzde yıldızların yönü bu sefer de saat yönünün tersine olacaktır! 
İşte algı yanılması burada başlıyor. Zaten bulunduğunuz noktada sağ tarafa bakınca başka yöne dönüyor yıldızlar, sol tarafa bakınca başka yere dönüyor. Bu olayı görebilmek için illa kuzeyde veya güneyde olmanıza gerek yok! Küre dünyayı savunanlar bunu kanıt olarak sunuyorlar ama bu başlı başına kocaman bir "UYDUR-MACA!" başka bir şey değil! Yönler yer değiştirmez! Dünyanın neresine giderseniz gidin, ister en kuzeye ister en güneye, güneş her zaman doğudan doğup, batıdan batacaktır. İster Antarktika'da olun isterseniz Kuzey Kutbunda... 
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Bölüm 106 


Yıldızların Binlerce Yıldır Konumunun Değişmemesi 


Ne diyorlardı? Big Bang patlamasından günümüze kadar tüm evren genişliyor ve sonsuz evrenin içinde savruluyoruz. Dünya kendi etrafında dönüyor. Ayrıca kendi etrafında dönerken bu esnada da güneşin de etrafında dönüyor. Tam da bu esnada, bu dönüşler gerçekleşirken güneşin de kendisi 720.000 km hızla evrende savruluyor. Aklınız alıyor mu? Kısacası; güneş 720.000 
hızla evrende savruluyorken aynı hızla dünya ve diğer gezegenler de aslında bu hızla savrulmuş oluyor. Bu 720.000 km hızla savrulurken demek yıldızlar da bizimle aynı hızla geliyor olacak ki hiçbir zaman yıldızların konumu da milim oynamıyor ve yer degiştirmiyor. Bundan dolayı olacak ki; tarih boyunca yıldızların yerleri gökyüzünde hep aynı yere çizilmiştir... 
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Küre dünyayı savunanlara göre; hadi güneş, dünya ve diğer gezegenler evrende savruluyor diyorlar, peki o zaman yıldızlar da mı onlarla birlikte savruluyor? Bu mantıklı mı sizce de? Eğer yıldızlar da tüm güneş sistemi ile birlikte uzayda 720.000 km hızla savruluyor olsalardı, hepsinin arkasında "kuyruklu yıldız gibi" kuyruklarını görebilirdik! Ama böyle bir durum gerçekleşmiyor ve en önemli detay ise; (sözde) sonsuz büyüklükteki bu evrende, dünyanın varoluşu boyunca hep aynı yıldızları görüyoruz. 
Bu yıldızlardan başka yıldız mı yok koca evrende? Bu size bir şeyler anlatmalı... 

Aman Allah'ım! Şu "kusursuzluğa" bakar mısınız! "TESA-DÜF ESERİ" meydana gelen evrenin varoluşundan günümüze kadar milim dahi sapma olmamış ne güneşte ne gezegenlerde ne de yıldızlarda! Hem diyorlar ki "tesadüf eseri" bu evren meydana geldi, hem de tüm evrenin işleyişi saat gibi milimi milimine "KUSURSUZ" çalışıyor! Bu adamların bir sözü bir diğer sözünü tutmuyor! Ben bunu bilir bunu söylerim... 
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Yıldızların düz dünyamız üzerindeki konumları daha net ve anlamlıdır. 
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Bölüm 107 


Iss'nin Düz Dünya Üzerindeki Yolu 


"Uzaydan canlı yayın yapılıyor, görmüyor musunuz?" diyorlar bize. Yahu görüyoruz da sen farklı görüyorsun, ben farklı görüyorum. Sen o canlı yayınları izlediğinde dünyanın döndüğünü sanıyorsun, ben ise tam tersini görüyorum. Görmekten de öte biliyorum ve eminim! Sen ise büyülenmiş bir şekilde, ağzın açık bir şekilde hipnoza girmiş, hayretler içinde animasyon görüntüyü gerçek sanıp izliyorsun. Günümüzde teknolojinin dibine vurmuş filmleri biliyorsunuzdur. Adamlar bir tek "YEŞİL PERDE" ile küçücük bir odada sanki evrenin derinliklerindeymiş gibi filmler yapabiliyorlar. Bu filmleri izlediğinde onun bir film olduğunu biliyorsun ve sen de görüyorsun bu adamların aslında neler neler yapabileceğini. O filmleri izleyince gerçek mi sanıyorsun? 
Tabiki de hayır! İşte anlatmak istediğim tam da bu! 
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Adamlar bu teknolojiyle neler neler yapabiliyorken, sen tut "UZAYDAN CANLI YAYIN" dedikleri görüntülere de körü körüne inan! Küçük ama çok önemli bir detay daha vereyim; zaten Youtube üzerindeki "UZAYDAN CANLI YAYIN VİDEOLARI-NIN HİÇBİRİ GERÇEKTEN CANLI YAYIN DEĞİLLER!" 
Hepsi eski arşiv görüntüleri ve bant kaydı. Adamlar onda bile hile yapıyorlar. İnsanları "canlı yayınmış" gibi kandırıyorlar. 
Gerisini siz düşünün... 

Çok önemli bir detay daha eklemek istiyorum. Burayı çok iyi okuyun! Dünyanın üzerinde ISS varmış gibi Youtube'da videolar var. O videolar da bazen 1SS kendi ilerliyormuş gibi gözükür bazen de ISS sabit, dünya altından hareket ediyormuş gibi anlaşılır. İşte bu da algılarımızın yanılmasıdır. Şimdi detayları inceleyelim; ISS için "28.000 km hızla uzayda hareket ediyor" diyorlar. Videolarda hiç de öyle görünmüyor! Ne ISS ne de dünya 28.000 km hızla hareket ediyormuş gibi anlaşılmıyor. NASA'nın ISS rotasıyla ilgili bize sunduğu bilgiye göre "DÜNYA DÖNMÜ-YOR VE SABİT" Aslında hareket eden ISS'nin kendisi ve hareketinin yönünü de paraleller üzerinden gerçekleştiriyor. Bu da demek oluyor ki (Düz Dünya modeline göre) ISS aslında (düz) dünyanın üzerinde yuvarlak çiziyor. ISS de balıkgözü kamera kullandığı için dünyayı sanki küreymiş gibi ve sanki dünya dönüyormuş gibi algılamamıza neden oluyor. Hatta ISS videolarını izlediğimizde ISS'nin dünyanın etrafını turladığı algısına kapılıyoruz ama hepsi birer algı aldatmacası. Algılarımızla oynuyorlar. Adamlar göz göre göre tüm insanlığı kandırıyorlar. Eğer normal bir lens ile video çekecek olsalardı ISS'nin dümdüz bir zemin üzerinde tıpkı bir araba gibi dümdüz ilerlediğini çok daha kolay bir şekilde anlayabilecektiniz ama bunu anlarsanız oyun biter ve dünyanın düz olduğu ortaya çıkar. NASA ve ISS hiçbir zaman normal bir lens kullanmayacak! 
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Bu ISS videolarındaki siyah görünen alan aslında uzay dediğimiz yer değil. Neden yıldızlar gözükmüyor sanıyorsunuz? © Çünkü o siyah bölgeler balıkgözü lensinin ölü noktasıdır. Balıkgözü lens anca o mesafeye kadar bir alanı görüntüleyebiliyor ve görüntüleme yapamadığı yerleri de siyah olarak gösteriyor. Bundan dolayı siz de bu videoları izlediğinizde "YILDIZLAR YOKMUŞ" gibi düşünüyorsunuz. Pekiştirmek ve algılarınızı açmak adına şöyle bir örnek vereyim; eskiden GTA Vice City gibi oyunlarda ilerledikçe grafikler açılırdı, ilerisi görünür hale gelirdi. Bunu çoğu oyuncu bilir. İşte ISS videolarında olan şey de aslında tam olarak bu! ISS ilerledikçe siyah bölgedeki yerler açılıyor ve görünmeye başlıyor. Fakat algılarımız bu durumu hiç de öyle algılamıyor. 
Sanki dünya dönüyormuş gibi algılamamıza neden oluyor. Hal böyleyken, gerçekte dümdüz bir zeminde ilerliyorlarken hileyle algılarınızın ayarlarını bozuyorlar.9 Daha da komiği; bu astronotların sanki dünyanın altındalarmış gibi poz vermeleri yok mu? 
Sanki güney kutup tarafındalar ve dünya üzerlerinde kalıyormuş gibi tepetaklak poz veriyorlar. Olay tam tabiri ile tam tersi; aslında baş aşağı duruyorlar ve kameraya öyle poz veriyorlar. Şeytanın aklına gelmez! © 

Konu astronotlardan açılmışken devam edelim, güzel oluyor!© Bu ISS'deki NASA astronotları olsun, diğer ülkelerin astronotları olsun, birçok kez bu adamların üzerlerinde Hollywood filmlerinde kullanılan halatlardan bağlı olduğu kameralara takıldı. 
Astronotlar canlı yayında birbirlerinin halatlarına takıldılar, biri diğerinin halatından tuttu çekti. Birinin ayağı kendi halatına takıldı. 
Adamlar uzaydayız diye insanları kandırıyormuş meğer! İşin aslı bu adamlar Hollywood film stüdyosu gibi bir mekândalar. Filmlerdeki gibi halatlara bağlanmışlar. Yeşil perdenin önünde uzaydalarmış gibi şov yapıyorlar insanlığa. Bana inanmıyorsanız Youtube'da 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bu videoları bulabilirsiniz. Görünce çok şaşıracaksınız! Daha da çok şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim size; bu halatların belli olduğu videoları deşifre ettiğimizde bu adamları savunan kişiler nasıl savunmaya geçtiler biliyor musunuz? Neymiş efendim bu ipler onları uzaydayken "dengede tutmak" içinmiş, 1SS'nin içinde sağa sola çarpmamaları içinmiş! Şimdi sözüme geldiniz mi? Küre dünyayı ve bu adamları taparcasına savunanlar aklınızın almayacağı daha ne cevaplar verecekler size! Buna hazırlıklı olun. 

Neymiş neymiş? Halatlar astronotları dengede tutabilmek içinmiş! Yok artık! Ciddi olamazsınız! Bu şarlatanların bunca açığına, hilesine ve şatafatına rağmen, bu yalancı ve sahtekâr insanların açıklarını örtmeye uğraşıp, ısrarla onları korumaya çalışan insanlar sizler acınası haldesiniz. Sizin yaptığınız dünyanın küre olduğunu kanıtlamaya çalışmak değil; sizdeki bu kişilik ve karakter çok başka bir şey... 


ipi tutuyor :) 
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Bölüm 108 
Düz Dünya Hakkında Bilimsel Makale Var mı? 


Küre dünyayı savunanlar sıkıştıklarında "Düz Dünya hakkında bilimsel makale var mı?" diye sorarak karşı atağa geçerler. 
Bunu sormaktaki amaçları "makaleyi merak edip okuyacakların- dan" değildir! Düz Dünyacıları alt edeceklerini düşünerek bu soruyu bilinçli olarak sorarlar. İlla bilimsel bir makale olması neyi değiştirecek? Küre dünyanın belki de yüzlerce bilimsel makalesi var da ne oluyor? Hiçbiri küre dünyanın gerçekliğini ve doğru olduğunu somut olarak kanıtlayamıyor! Ben ne anladım o zaman bilimsel makaleden! Düz dünyanın bilimsel bir makaleye ihtiyacı yok! Dünyanın düz oluşu (veya düz dünya) 2 kere 2'nin 4 oldugu kadar basit ve nettir. Kitabı bitirmek üzeresiniz, kendiniz okudunuz buraya kadar. Söyleyin bana bilime aykırı bir şey söyledim mi size? Ya da mantığınıza aykırı, mantık dışı bir şey yazdım mı? Cevap verin. Hayır, bunu yapmadım! Bu kitap bile dünyanın düz olduğuna dair onlarca kanıt içeriyor. Buna rağmen illa bir bilimsel makale mi olması gerekiyor? Düz dünya hakkında bilimsel makale olunca ne olacak? Hemen inanacak mısınız dünyanın düz olduğuna? Hiç sanmıyorum! Bu arada, aranızda dünyanın küre olduğuyla alakalı bilimsel bir makale okuyan oldu mu hiç?© 

Bu kitabı çok daha detaylı olarak yazabilirdim. 500 sayfa olarak da yazabilirdim. Bilim, fizik ve matematik içerikli cümleler ve formüller de yazabilirdim ama bunu yapmadım. Çünkü düz dünyayı kavrayabilmek o kadar basit ki! Bu gibi şeylerin hiçbirine gerek yok! Hepsi sizin elinizde! Algılarınızın kölesi olmayın! Tabularınızı yıkın. Hakikât gözlerinizin önünde ve sizin onu görmenizi bekliyor! Ve bu bir son değil! Her şey asıl şimdi başlıyor! 

YAŞASIN DÜZ DÜNYA! 
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Bölüm 109 


O Kadar Bilim Adamı Var O Kadar Profesör Var, 
Sen Onlardan Daha mı İyi Bileceksin? 


Bir de demezler mi: "Biz NASA olmadan da zaten biliyoruz dünyanın yuvarlak olduğunu?" Ne biliyorsun arkadaş! Ne biliyorsun? Tek bildiğin gemilerin ufuk çizgisinde kaybolduğu(nu sanmak!) Kusura bakmayın ama bildiğiniz hiçbir şey yok! Sırff NASA 3-5 tane "uzaydan çektik" diye resim paylaştığı için dünyayı yuvarlak sanıyorsunuz. Daha yuvarlak ile küre arasındaki farkı bile bilmiyorsun! Canlı yayında tartıştığım "KOSKOCA" profesör bile (ismini vermeyeceğim) canlı yayında dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için ciddi ciddi gemi örneği ile karşılık verdi bana! 
O da bir şey mi? Dünyanın küre olduğunu kanıtlamak adına kendini bilim adamı olarak tanıtan birçok kişi hâlâ gemi örneğini veriyor. Neymiş efendim: O kadar profesör varmış, o kadar bilim adamı varmış! Gördük bilim adamlarınızı, gördük profesörlerinizi! 
Bu yüzden sırf etiketleri için onları bir şey sanıp, körü körüne biat etmeyin. Bence siz profesör veya bilim adamı dediğiniz kişileri bir kez daha gözden geçirin! 

Hep şunu demişimdir: bu adamlar eğer bunları gerçekten de bilmiyorlarsa "CAHİLLER" amma hem bilip hem de illa dünyanın küre olduğunda ısrar ediyorlarsa "SAHTEKÂRLARDIR!" 
net! 
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Bölüm 110 


Bize Neden Yalan Söylesinler? 
Bizi Neden Kandırsınlar? 
Dünya Düz Olsa Ne Olur Yuvarlak Olsa Ne Olur? 


Buraya kadar her şeye hak vermiş ve beni onaylamış olabilirsiniz. Her dediğimi harfi harfine anlamış olabilirsiniz. Hatta dünyanın düz olduğuna bile inanmış olabilirsiniz AMA eminim ki tek bir soru kafanızı karıştırmıştır; "Bize neden yalan söylesinler?" Cevap veremediğiniz o son soru; "Bizi neden kandırsınlar?" 
"Hadi Amerika yalan söylüyor, Rusya da mı yalan söylüyor? Hadi Rusya yalan söylüyor, Çin de mi yalan söylüyor?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Biliyorum! Düz dünyaya geçiş yapan herkes son olarak bu soruyu sordu ve bu soruda takıldı "ben de dâhil" Düz Dünya ile ilgili tüm sorular cevaplandığında, yapbozunun tüm parçaları tamamlandığında nutkunuzun tutulacağı akıl almaz bir tablo çıkıyor ortaya! İnanılmaz şeytani bir plan! Haydi, tane tane anlatmaya başlayalım... 

NASA dışında, ESA olsun (Avrupa Uzay Ajansı), JAXA olsun (Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı) veya herhangi bir uzay şirketi olursa olsun hepsi ama hepsi NASA'ya bağlı "emperyalist bir topluluktur". Zaten kendilerine de "küresel sermaye" derler. Ülkeleri fark etmez, göreceksiniz ki hepsinin kıyafetlerinin üzerinde NASA logosu mutlaka vardır. Hepsi topluca tek bir amaca hizmet eder! Bu adamlar hayali bir uzay sayesinde, hayal ürünü dönen küre bir dünya sayesinde "MİLYARLARCA DO-LAR" para kazanıyorlar! Uzaya ve dünyaya hâkim oldukları 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algısını oluşturmaya çalışıp, tüm insanlığa gövde gösterisi yapıyorlar! Bir diğer deyişle de insanlığı sömürüyorlar! Bu işte müthiş para var! Bu adamlar neden altın yumurtlayan tavuğu kessinler ki? Hadi diyelim ki Rusya itiraf etti: "Dünya düz" dedi "Amerika tüm insanlığı kandırıyor!" dediğini varsayalım, hanginiz buna inanırdınız ki? Anında Rusya'yı yalancı ilan ederler. "Dünyayı karıştırmak için böyle bir şeyi ortaya attı" derler. Düşünün! Sizce de böyle olmaz mıydı? 

İnsanlar bana "Bizi neden kandırsınlar?" diye sorduklarında bazen onlara diyorum ki: "Yahu sen kimsin ki?" Sen kimsin arkadaş? Sen kendini ne sanıyorsun ki? Sen bu adamların babasının oğlu musun? Seni neden önemsesinler? Sen bu adamlar için bir "HİÇSİN" Bunu anlayın artık! 

"BİLİM ADI ALTINDA" ne diyor bu adamlar? Sonsuz evrende bir toz parçasıyız! Tesadüf eseri meydana geldik. Evren Big Bang ile oluştu. Maymundan evrimleştik. Reenkarnasyon var. Çoğu kişinin "taparcasına" benimsediği "BİLİM" bu işte! 
Senin kocaman bir "HİÇ" olduğunu düşünmeni sağlıyor! Senin "DEĞERSİZ" olduğunu ve bu dünyada "AMAÇSIZ" olduğunu düşünmeni istiyor bu bilim! İnsan bu bilime ne kadar çok inanırsa o kadar da "dininden imanından" ve "gerçek yaratılış gayesinden" uzaklaşmış oluyor. İnsan bilimin yalanlarına inandıkça ateistliğe doğru ilerliyor. Evet, bugün ateizm denilen bir oluşum var ise bu "bilim" denilen yalanlar yüzünden var! 

ÇÜNKÜ Kur'an ne diyorsa bu adamlar "bilim" adı altında tam tersini söylüyor! Yaratıcı inancına ve dine göre gerçek ve doğru ne ise bu adamlar bilim adı altında bunun "TAM TERSİNİ" söylüyor! Bir diğer deyişle Yaratıcı ne diyorsa bu aşağılık adamlar "TAM AKSİNİ" söylüyorlar! 
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Kur'an "anneniz babanız bellidir" der 
Bilim "maymundan geldik" der 


Kur'an "insan en değerli, en şereflidir" der 
Bilim "Evrende bir yıldız tozuyuz, bir hiçiz" der 


Kur'an "Yeryüzünün özellikle yaratıldığını" söyler Bilim "Big Bang varsayımı ile tesadüf eseri olduğunu" söyler 


Kur'an "Sadece yeryüzünü baz alır" 
Bilim "Sonsuz evrende bizden milyarlarcası var" der 


Kur'an "Kubbe'de bir kusur bulamazsınız" der 
Bilim "Ozon tabakası delik" der 


Kur'an "Sadece dünyada yaşayacaksınız" der 
Bilim "Mars'ta yaşam kurulacak" der 


(Bu zıtlıklardan daha bir sürü bulabilirsiniz) 


Taparcasına biat ettikleri, hiçir araştırma yapmadan sorgusuz 


sualsiz inandıkları "BİLİM" dedikleri şey işte budur! Din ve Yaratıcı ne diyorsa tam tersini söyleyen şey bilimdir! Konuyu iyice toparlayacak olursak bu adamlar insanlıktan "YARATICIYI GİZ-LİYORLAR" tüm mesele bu! Bu adamlar bunun için uğraşıyorlar. 
Tüm bu "uzay prodüksiyonu" ve diğer her şey sadece ve sadece bunun için! Bu adamlar insanlıktan yaratıcıyı gizlemek adına uzay masalını ve küre dünya yalanını ortaya attılar. Eğer sonsuz bir uzay varsa ve bu uzay varsayım ile meydana geldiyse "bir yaratıcı yok" anlamına gelir. Eğer yaratıcı inancına inanmaz da 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bu adamların bilimine inanırsan gerçekten de "bir hiç olduğunu" sanırsın. Bir hiç olduğunu sanırsan eğer dünyada amaçsız yaşarsın. 
Amaçsız yaşarsan gerçekte olan yaratılış gayeni bilemezsin. Yaratılış gayeni bilemezsen ateist olursun. Ateist olursan yaratıcının varlığından uzaklaşmış olursun. Döngü tam da bu şekilde ilerliyor. 
Kökü ve temeli "BİLİME DAYALI" olan inanç sistemi! Eğer bilime inanmazsan "YARATICIYA İNANIYORSUNDUR" Yaratıcıya inanırsan eğer ateist olmazsın, evrime inanmazsın, uzayda bir toz parçası olduğunu sanmazsın, kendini bir hiç olarak görmezsin! Bu dünyanın bizim için özenle yaratıldığını bilirsin. Bu dünyanın yaratılışının bir amaç için olduğunu bilirsen hayatta bir gayen olur, hedeflerin olur. Hayata daha pozitif bakarsın ve yaşantına sımsıkı sarılırsın ve hayatına önem verirsin! İşte bunların hepsinin başı da "YARATICI İNANCI" ile oluyor! Bu insanların bilim adı altında hayatını mahvetmelerine izin verme! Dünyanı, geleceğini ve ahiretini mahvetmelerine izin verme! İşte bu yüzden bizler Düz Dünya'ya böyle sımsıkı sarıldık! (Çünkü dünyanın düz oluşu "YARATICI'NIN VARLIĞININ EN NET KANITI-DIR") kutsal kitaplarda da yazdığı gibi; dünya yaratıcı tarafından özenle yaratılmıştır ve düz olarak tasarlanmıştır. Eğer insanlık düz dünyayı kabul ederse bu; "yaratıcının varlığının" resmen en somut kanıtı olmuş olacak! Beynimizdeki, algılarımızdaki, gözlerimizdeki perde kalkacak ve yaratıcının varlığını bizzat görebileceğiz! (Şimdi anladınız mı "Dünya düz olsa ne olur yuvarlak olsa ne olur?") © 

Küre dünya ve sonsuz uzay masalları sayesinde, tüm kâinatın tesadüfler eseri ortaya çıktığını savunuyorlar. Bu sayede Yaratıcı'yı insanlardan gizliyorlar. Çünkü Düz dünya hakikâti ortaya çıkarsa aynı zamanda Yaratıcı da kendini göstermiş olacak. Bu yüzden de insanları artık kontrol edemeyecekler. İnsanları kontrol 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edemezlerse sömürüleri ve hükümdarlıkları bozulur. İnsanların üzerlerinde hiçbir güçleri kalmaz. Bu sayede tüm insanlık kendine gelir ve akıllanır. 


"BİLİM" adını verdikleri yalanlarını dinlerden ve yaratıcıdan üstün tutmaya çalışıyorlar. Dinleri ve inancı bitirmeye çalışıyorlar FAKAT tam tersi olacak! Düz Dünya kanıtlanırsa ateizm ve evrim son bulacak. Tüm kutsal kitaplarda da yazdığı gibi; bildiğimiz tüm kâinatın tesadüfler eseri değil de Yaratıcı'nın bizzat kendi elleri ile tasarladığı resmen kanıtlanmış olacak! İnsanlar tesadüfler eseri dünyaya gelen varlıklar değildir. 

İnsanlar Yaratıcı'nın gözbebeğidir... 
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Bölüm 111 


Dünya'ya Hiçbir Zaman Dik Gelmeyen Güneş Işınları 


Vey 


Hep ne derlerdi? Güneş ışınları Dünya'ya dik ve paralel gelir. Bugüne kadar dik gelen hiçbir güneş ışını görmedim ben şah- sen. Göstereceğim fotoğraflar ile sizlere de bunu kanıtlayacağım. 

Hani nerede Dünya'ya dik gelen güneş ışınları? Güneş söyledikleri gibi devasa olsaydı eğer o zaman dik ve paralel gelebilirdi fakat güneş dünyaya göre çok küçük ve çok yakında olduğu için ışınları da o yüzden üçgen olarak yeryüzüne iniyor. 
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EN KIRILMA 


KÜRE MODELDE OLMASI GEREK 


Güneşten gelen paralel ışınlar 


İDDİA EDİLEN 
KIRILMA TARZI 
Dışbükey bir 
150 milyon km uzaktan lens nasıl bir ışık 
sapması yapar? 
Küre dünya Atmosferinin DIŞBÜKEY Işığı ayırmak için bir İÇBÜKEY 


bir lens gibi hareket etmesi ve ışınları mercek gereklidir. Küre modelde birleştirmesi gerekir. durum bu değildir. 


GÜNEŞ YAKINDA 
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Bölüm 112 


Güneş'in Aslında Doğup Batmaması 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


Güneşin battığını "SANMAMIZ" tamamen algılarımız sonucu ile oluşan bir durum. "Perspektiften dolayı" bizler güneşi "BA-TIYORMUŞ GİBİ" algılıyoruz! Fakat güneş aslında batmıyor; bizden uzaklaşıyor. "Sadece güneş değil!" perspektiften dolayı bizden ileriye doğru uzaklaşan herhangi bir cisim uzaklaştıkça küçülür ve batıyormuş gibi algılarız bu durumu. Bu uzaklaşmada aşağıdan yukarıya doğru azalma gözlemlenir. Biz de bu gözlemden dolayı o cismin battığını sanıyoruz. 

Fakat olay gerçekte hiç de öyle değildir. Uzunca dümdüz bir köprü üzerinde uzaklaşan arabaları da tekerleklerinden tepesine doğru batıyormuş gibi görürüz. "GÖRÜŞ AÇIMIZDAN" çıktıktan sonra da araba tıpkı güneşin batma olayı gibi gözden kaybolmuş olur. Fakat araba tabiki de batmadı, köprüde dümdüz ilerlemeye devam ediyor aslında! Bu size bir şey hatırlattı mı? Evet, gemilerin ufuk çizgisinde kaybolması durumu da bu olayın birebir aynısıdır! 
Gemiler uzaklaşmaya devam eder fakat biz perspektiften dolayı gemileri kayboluyormuş gibi görürüz. Konuyu toparlayalım, işte güneşi "BATIYORMUŞ GİBİ" sanmamızın nedeni perspektif ve algılarımızdır. 
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Algılarınızı geliştirmek ve algılarınıza ayar vermek isterseniz eğer, internetteki yavaşlatılmış "Time Lapse" güneş batışı ve güneş doğuşu videolarını izleyin. Güneş doğduğundaki anda "güneşin doğduğunu" değil de "GÜNEŞİN SİZE DOĞRU GELİYORMUŞ GİBİ" olduğunu düşünerek izlerseniz eğer fark edeceksiniz ki güneş aslında doğmuyor! Güneş size doğru geliyor, size yaklaşıyor! 
Aynı şekilde güneşin batışına baktığınızda "güneş batıyormuş gibi" değil de güneşin sizden "UZAKLAŞTIĞINI" düşünerek bakın ve anında fark edeceksiniz, gerçekten de güneş sizden uzaklaşıyor, ilerliyor, dümdüz gidiyor aslında. Durum bu kadar basit! 
Algılarınızı yeniden ayarlarsınız eğer dünyanızı değiştirebilirsiniz... 
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SON BÖLÜM! 
Güneş ve Yörüngesi Hakkında 


Güneşin konumunu ve hareketini ne kadar iyi bilirseniz eğer düz dünyayı da o kadar iyi anlarsanız ve düz dünyanın resmini zihninizde canlandırmanız çok daha kolay olur. Güneşin hareketiyle ilgili beyninizdeki programlanmış algıyı yıkabilirseniz eğer düz dünyayı da kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum; 

1- Güneş dünyadan milyonlarca kat daha büyük değildir. 

2- Dünya güneşten büyüktür! Küçük olan güneştir. 

3- Güneş 150.000.000 km uzakta değildir 

4- Dünya güneşin etrafında dönmez 

5- Güneş Dünyanın üzerinde daireler çizerek döner. 

6- Güneş sıcak değildir. 

Peki biz bu bilgilere nasıl ulaştık? Karışık olarak anlatayım. 
Eğer güneş sözde bilim adamlarının bize bahsettiği gibi cehennem sıcaklığında olsaydı, yükseğe çıktıkça sıcaklık artardı fakat tam tersi oluyor. Ne kadar yükselirseniz o kadar sıcaklık düşüyor. 
Binlerce km yükseklikte olan dağların tepesindeki karlar erimiyor. 
Uçak 10 km yükseğe çıkınca hava sıcaklığı eksi bilmem kaç derece gösteriyor. (Zaten uzay dedikleri yer buz gibiymiş.) İşte bu detaylardan yola çıkarak anlıyoruz ki güneş ısı kaynağı değil; ışık saçan bir varlıktır. Hani "Dünya güneşe I cm daha yakın olsaydı yanardık" Hani "güneşten | cm daha uzak olsaydık dünya buz tutardı" Bunlar da mı yalanmış? Evet, maalesef ki bilim adı altında bize "doğru" diye dayattıkları her şey baştan aşağı yalan ve yanlışmış! Madem güneş cehennem kadar sıcaksa, o zaman güneşe 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dünyadan daha yakın olan Venüs ve Merkür şimdiye kadar çoktan eriyip bitmişti! Bilim böyle bir şey işte; bugün doğru diyerek savunduğu bir teoriyi, yarın "yanılmışız" diyerek yalanlar! Meğer aslında "doğrusu buymuş" diyerek önceki yanlışın yerine de yeni bir yanlışı koyar. Bu yalan ve yanlışlar böyle devam edip giderler ta ki "doğru sonucu bulana kadar" DEĞİL! Siz akıllanıp bu çakma bilim adamlarına inanmayı bırakıncaya kadar! Siz bu sözde bilim adamlarının her söylediğine körü körüne anında inandığınız sürece bu adamların ekmeğine yağ sürmüş olacaksınız. Sizi kullanmalarına izin vermeyin! Sizi sömürmelerine izin vermeyin! Siz kendi aklınızı kullanın ve gerçekleri kendiniz araştırın... 

Nerede kalmıştık? Hani güneş ışınları dünyaya dik ve paralel geliyordu? Hiç de dünyaya paralel olarak gelen bir güneş ışını görmedim ben. Bu durum bulutların da yardımı ile çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Sahte bilimin bize gösterdiği resimlerdeki gibi güneş ışınları hiçbir zaman yeryüzünün tamamına dik ve paralel olarak vurmaz. Küre dünyayı savunan insanlar bu durum "atmosferin mercek etkisinden dolayı olur" derler ama yine tutturamazlar.© Göz var izan var! Çünkü siz de baktığınızda göreceksiniz ki güneş ışınları bulutun içinden yeryüzüne vurduğunda üçgen şeklinde vurur. Bu da bize güneşin aslında bahsedilenden çok daha yakında olduğunu kanıtlar. Kendiniz de bunu test edip görebilirsiniz. Işığınızı yere ne kadar yakın tutarsanız bu yakınlığa doğru orantılı olarak yere düşen ışınlar da üçgen şeklinde olur. 
Işık (güneş) yüksekte olacak ki ışınlar anca o zaman yeryüzüne dik olarak vurabilir. Bakın, gördünüz işte, sözde bilim adamlarının yalan yanlış sözlerine gerek kalmadan, onlara itimat etmeden siz de kendi gözlemlerinizle gerçeği bulabilirsiniz... 

Ayrıca, gökyüzündeki güneşin tam altından geçen bir uçağın bulutlara veya yere vuran gölgesinin boyutu uçağın gerçek boyutundan misli olarak daha büyük oluyor. Işık kaynağı (güneş) yakında ise anca o zaman gerçekleşir bu durum. Işık kaynağı yere ne kadar yakınsa havadaki cismin gölgesi de yere o kadar büyük düşer. Yaptığımız bu gözlemlerdeki "ışık açısının dik gelmeyip de üçgen gibi saçılması" ve "gölgelerin asıl cisimlerden daha büyük olması" durumu sayesinde güneşin aslında devasa büyüklükte olmadığının ve yakında olduğunun kanıtıdır. Testlerin ve gözlemlerin ne kadar basit olduğunu gördünüz. Önceden programlanmış algılarınızı kırabilmek için lütfen siz de bu basit ışık deneylerini yapın. Sonuçlar karşısında şok olacaksınız... 

Anladık ki; aslında güneşimiz bizim tam da kendi gözlerimizle gördüğümüz kadar bir büyüklüğe sahip ve güneşimiz 150.000.000 km uzaklıkta uzayda bir yerde de değil! Dünyamız da uzay boşluğunda bir yerlerde güneşin etrafında dönmüyor. 
Çözümü çok basit! Düşünün, güneş doğarken veya batarken hep farklı büyüklüklerde oluyor. Farklı farklı zamanlarda bazen daha küçük bazen de daha büyük bir güneş görüyoruz. Her gün ayrı ayrı boyut farklarının olabilmesi için güneşin veya dünyanın birbirlerine hızla yaklaşıyor olmaları lazım. (Demek güneş büyüdügünde güneşe yaklaşıyoruz, güneş küçüldüğünde de güneşten uzaklaşıyoruz.) Bu durum sizce de mantıklı mı? "150.000.000 
kilometrelik" mesafe doğru olmuş olsaydı eğer, güneş doğarken de batarken de "HEP AYNI BOYUTTA" olurdu! Güneşi hep sonsuza kadar aynı boyutta görürdük ama öyle olmuyor işte; güneş bir büyüyor, bir küçülüyor ve en can alıcı kısım ise güneşin doğarken ve batarken izlediği hareket yönü küre dünya modeline göre "HATALI" Eğer biz gerçekten de güneşin etrafında dönüyor olsaydık güneşin doğuşunu ve batışını dikey olarak görürdük. Şu şekilde; güneş doğarken 90 derecelik bir açı ile dik olarak doğup gökyüzüne doğru ilerlerdi, batarken de 90 derecelik bir açı ile 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diklemesine dümdüz şekilde batardı AMA hiç de öyle olmuyor! 
Bu da güneşin etrafında dönmediğimizin kanıtıdır. Ayrıca bu durumu dünyanın da dönmediğinin kanıtı olarak sayabilirsiniz. 


gerçek olan 


Peki, gerçekte olan ne? Daha önce de bahsettiğim gibi; güneş aslında ne doğuyor ne de batıyor. Algılarımızdan ve perspektiften dolayı güneşi doğuyor ve batıyor "SANIYORUZ" Güneşin doğması veya batması dediğimiz olay bir nevi gemileri ufukta kayboluyor sandığınız olayla aynıdır. Güneş göz hizamıza göre görebilirlik alanının içine girmeye başladığında güneşi doğuyor sanıyoruz. Hâlbuki öyle değil işte (yine gemiler gibi düşünün) güneş aslında ileriden bize doğru geliyor. Batışı da aynı şekilde; güneş, olduğumuz konumdaki göz hizamıza göre görebilirlik alanımızdan çıkmaya başladığında da batıyor gibi sanıyoruz. Hâlbuki güneş o esnada batmıyor aslında; yoluna devam ediyor. Sadece bizim görüş açımızdan çıkıyor. Ne demiştik? Güneşin gözden kaybolmasıyla (batmasıyla) aynı hızla siz de yükselirseniz eğer göreceksiniz ki gerçekte batma diye bir durum yok. Perspektiften dolayı biz güneşi doğuyor ve batıyor gibi "ALGILIYORUZ" Fakat işin aslı sadece "perspektif" olayı. Perspektifi iyi bir şekilde öğrenip kavrayabilirseniz eğer çok rahatlıkla dünyamızın güneşin etrafında dönmediğini de kendi gözlerinizle anlayabilirsiniz... 
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Olayı daha da derinlemesine ele alacak olursak "güneşin etrafında dönüş" modeli "şeytani bir fikrin" projesidir. Bildiğiniz tüm gezegenlerin "güneşe secde etme" durumunu ortaya koyar. 
Kur'an'da "Fussilet Suresi" 37. ayette: "Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin." yazar. Ayrıca Kur'an inancına göre "Şeytan, Allah'ın yolun- da olan tüm inananları 'kandırıp' kendi tarafına çekeceğini" söyler. 
Hal böyleyken, yapbozun parçaları tamamlandığında açıkça görüyoruz ki "Güneş merkezli evren modeli" başlı başına şeytanın kendi projesidir ve bu fikri insanlara kendisi aşılamıştır. Çünkü yaratıcı dünyayı düz olarak yarattığını üstüne bastıra bastıra söylediği halde, insanlar ise dünyanın küre olduğuna ve güneşin etrafında döndüğüne inanıyorlarsa eğer, bu onları şeytanın safına çekmiş olur. Allah'ın sözü yerine şeytanın sözüne inanmış olurlar. 
"Dünya düz olsa ne olur yuvarlak olsa ne olur?" diyerek gelişi güzel sordukları bu sorunun altında aslında çok büyük bir cevap yatıyor. O cevap: "Hak ile batılın savaşıdır!" Belki bu durumu şu anda hemen idrak edemeyebilirsiniz fakat düz dünya veya yuvarlak dünya takım tutuyormuşsunuz gibi seçebileceğiniz birer seçenek değildirler. "Tüm yaratılışı ve tüm inancınızı" içine alan bir durumdur. Hatırlayın, ne demiştik? Vakti zamanında Ehli Sünnet olmanın şartı "Dünyanın düz olduğuna inanmaktı!" Çünkü onlar biliyorlardı. 
Küre dünya modelinin şeytanın icadı olduğunu biliyorlardı. Artık siz de biliyorsunuz; tüm gerçeği bütün çıplaklığıyla öğrendiniz! 

Öyleyse şimdi yeniden sorayım: 
"Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı?" 
yani; 
"Allah'ın tarafında mısın? Yoksa şeytanın tarafında mı?" 
İşte bütün mesele bu... 


SON? 
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Bu sayfadan sonrası 
BONUS Bölüm 
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Kutsal Kitaplarda 
Apaçık Düz Dünya Tarif Edilmektedir 


1537 yılındaki İncil'de açıkça "Düz Dünya" yazmaktadır. 
(2. Samuel 11:11) Hiç düşündünüz mü? "İncil değiştirilmiş" dedikleri durum aslında bundan dolayı olmuş olabilir mi acaba?© Sırf düz dünya açığa çıkmasın diye değiştirilen İncil (9) 

Düz dünyayı tarif eden, özellikle dünyanın düz ve hareketsiz olduğunu açık açık yazan ayetler: 


- İsa 40:22 - Mezmur 93:1 

- Eyüb 38:14 - Mezmur 96:10 
- Yeşu 10:12-13 - Mezmur 104:5 
- 1 Tarihler 16:30 - Mezmur 148:4 


.. ve bu ayetler gibi daha birçok ayetler bulabilirsiniz. 
NASA'nın Kurucusu Wernher Von Braun mezar taşına bir ayet yazdırtmıştır; 
"Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, 
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta." 
Psalms (Mezmur) 19:1 


İWERNHER VON  BRAUNİ 


PSALMS 191: 
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Birkaç Küçük Bilgi Daha 


Aradığınız cevap düz dünyadır. 
Tüm sorularınızın cevabı Düz Dünyadır. 
Düz dünya size tüm gizemlerin kapısını açacak anahtardır. 


Küre dünya modeline göre anlamsız olan veya cevabı olmayan her soru düz dünyada anlam bulur. 


Önemli bilgilendirme: Internette Düz Dünyayı araştırdığınızda karşınıza bir sürü yalan yanlış bilgi çıkacak. Onlara hemen düşmeyin! Örneğin çok ünlü bir TV kanalı "dünyanın düz olmadığını kanıtladık" gibi (gelişi güzel) bir başlıkla paylaşım yapmış olabilir ya da çok ünlü bir isim "Dünya düz değil" diyerek video çekmiş olabilir! Sırf bu kişi veya kuruluşlar ünlü diye, sırf milyonlarca aboneleri var diye SAKIN ama SAKIN bunlara anında kanıp, düz dünya hakikâtini kafanızda hemen bitirmeyin! Bu adamların asıl amacı da bu zaten! Yalan yanlış bilgilerle sizleri düz dünya hakikâtinden uzaklaştırmaya çalışacaklar ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar! Zekânızı kullanın... 


Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir programda; "gemicilerin düz dünya haritasını kullandıklarını" söyledi... 


Ufuktaki serap etkisinden dolayı bazen ufuktaki gemileri havada uçuyormuş gibi görebilirsiniz. 

Ay güney yarım kürede (kuzey yarım küredeki görüntüsüne göre) ters durmuyor! 


Ayın üzerindeki karanlık kısım dünyanın gölgesi değildir. 
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Bulutların yere vuran gölgelerinin boyutu da güneşin yakın olduğunun kanıtıdır. 


Coriolis deneyindeki gibi "dünyamız gerçekten dönüyor olsaydı" uçaklar piste iniş yaparlarken pisti tutturamazlardı...© 


ISS'nin (sözde) uzayda 400 km yüksekte olduğunu söylüyorlar fakat yeryüzü üzerinde bulutlarda şimşek çaktığında, şimşeklerin parıldaması 400 km yüksekteki ISS'nin üzerine yansıyor! 
Sizce de bu mantıklı mı?© 


ISS videolarında astronotların etrafında gözüken baloncuklar belki de gökyüzündeki denizin suyudur. 


ISS tamiri veya yapılan canlı yayınlar belki de aslında gözboyamak için yapılıyor olabilirler. "Cambaza bak cambaza!" 
dedikleri gibi; onlar bize dünya manzarasını seyrettirirken, belki de kameranın arka tarafında başka şeyler yapmaya upraşıyorlardır. 
Kim bilir... 


Ay veya Mars'tan çektik dedikleri fotoğrafların aslında dünya üzerindeki yerler olduğu birçok kez kanıtlandı. 


Güneş ve Ay'ın, gece ve gündüzün düz dünya üzerindeki hareketi 
Yin Yang'a benzer. 
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Avıckland gi m 
, « 4 


S&0 Paulo 


Uçaklar sadece daha önceden belirlenmiş rotaları takip ederler. Güzergâhları hep aynıdır. Dışına çıkamazlar. 


Eski havayolu şirketleri reklam afişlerinde düz dünya haritası üzerinden uçtukları ülkelerin yol güzergâhını gösterirlerdi. 
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Universal film şirketinin logosu ilk çıktıklarında aslında "dünya" değil de Satüm gezegeniydi. 


Eğer 300-400 km ötede gördüğümüz binalar küre dünya modeline göre de görünebiliyor olsalardı eğer Michael Jackson gibi yana doğru eğimli olmaları gerekirdi. 


Eğimi aslında yanlış yerde arıyoruz. Doğru ve yanlışsız bir eğim hesabı için, ufuk çizgisine göre dikey olarak değil de yatay olarak A ve B mesafelerindeki uzaklığı hesaplayarak eğim olup olmadığını ölçmeliyiz. 


Dünya sağlık örgütü başkanı doktor bile değil! 
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Ekvator'da bir deney yapıldı. Güneş'in ekvatorun tam üzerinden geçişini gözlemlediler ve kayıt altına aldılar. Videoda, özellikle güneşin battığı anda güneşin ekvatordan sağa doğru kaydığı görünüyor. Bu demek oluyor ki güneş dünya üzerinde çember çiziyor. Bu durumu küre bir dünyada açıklamak imkânsızdır... 


Gelgit esnasında ne gariptir ki Ay sadece büyük hacimli suyu çekebilir ama bir bardaktaki suyu kımıldatamaz... Göllere de etki edemez. Tatlı su ve tuzlu su ayrımı yapıyor sanırım çekim gücü.O 


Milli Eğitim Bakanlığı'na okul kitaplarındaki "dünyanın yuvarlak olduğuna dair verilen örneklerin" yanlış olduğunu kanıtlayan bir dilekçe verdik. Dilekçemiz alındı fakat olumlu veya olumsuz cevap verilmedi. Okul kitaplarındaki "dünyayı turlamanın" ve "gemi örneğinin" dünyanın küre olduğunun kanıtı olmadığını açıkladık FAKAT buna rağmen talebimizle ilgili olumlu veya olumsuz hiçbir geri dönüş yapılmadı. Okul kitaplarındaki bu hatalı ve yanlış bilgilerin kaldırılması için yakında yeniden bir dilekçe daha sunacağız... 


(Hayali) Küre dünyaları her yerde! TV'de, haberlerde, filmlerde, dizilerde, reklamlarda, okullarda, kitaplarda, oyuncakçılarda, dükkânlarda, iş yerlerinde, ofislerde ve aklınıza gelebilecek daha bir sürü yerde! Nasıl bir tezgâhın içinde olduğunuzu görün! Size bu hayali dünyayı inandırabilmek için ellerinden gelen her yolu deniyorlar ve denemeye de devam edecekler... 


Sırf kendi hayal ürünleri olan "güneş merkezli evren" modelini ön plana çıkarabilmek için gerçek takvimi bile bozup, değiştirmişler... 


SLM 
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Oyuncak niyetine satılan "Anti- Yerçekimi Spreyi" ile bir pet şişeyi bile yerçekiminden bağımsız hâle getirip havaya uçmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yerçekimi kafanızda çok büyüteceğiniz gibi bir şey değildir... 


İnsanlar çok garipler. Gerçek olmayan hayal ürünü dönen bir gezegenin üzerinde yaşadıklarını sanıyorlar ve bunu da ölümüne savunuyorlar. Kendi hayali küre dünyalarının gerçek olmadığını söyleyen kişilere de saldırıyorlar. 


Dünya küre değildir! Dünya sabittir ve dönmez! © Bunu kabul edin artık. Yanlış algılarınızın esiri olmayın! "O kadar bilim adamı var! Hepsi mi yalan söylüyor?" yanılgısına kapılıp körü körüne bağlanmayın bu sözde bilim adamlarının doğru olmayan yanlış bilgilerine! Kendiniz araştırın! Kendiniz araştırdığınızda göreceksiniz ki kâinatın en büyük yalanının içinde yaşıyorsunuz; destansı küre dünya yalanı... 


Bize küre dünyayı kanıtlamaya çalışmayın! Bir zamanlar biz de küre dünyacıydık. Araştırdık, gerçeği gördük ve düz dünyacı olduk. Şimdi araştırma sırası sizde... 


Tarihin ve geçmişimizin yeniden yazılması gerekiyor! Dünyanın buna ihtiyacı var! Dünyamız şu anda çok büyük bir yalanın ve kısır döngünün içerisinde sıkışmış kalmış. Geçmişi silip, gerçeklerle ve doğrularla yepyeni bir gelecek inşa etmemiz lazım. 
Bilim adamı dediğimiz kişilerin, profesörlerin hepsinin bir araya gelip, hep birlikte tarihi yeniden yazmaları gerekiyor... 
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Kitabın İçinde Kendine Yer Bulamayan Cümleler 


Ateisti ateist yapan budur; "Küre dünya modelidir" Dünyadaki tüm bu kargaşanın ve bunca kötülüğün temelinde de küre dünya modeli yatar. 


Cep telefonlarımız her yerde çekmez iken adamlar Mars ve Ay üzerine gönderdikleri araçlarını dünyadan kontrol edebiliyorlar. 


Her ağırlıktaki cismi yere çeken yerçekimi bir uçan balonu kendine çekemiyor. Tozlar da havada uçuşuyor hep.© 


Küre dünya katili Nikon p900 veya p1000 fotoğraf makinesini hiçbir küre dünyacının kullandığını göremezsiniz. Zaten neden kullanmak istesinler ki?© 


Neymiş efendim buradan bakınca Amerika'yı görecekmiş. 
He oldu! Başka bir arzunuz? 


"Perspektif" ve "Algılarımızın" nasıl çalıştığını daha iyi anlamak istiyorsanız eğer Youtube'da "Amazing T-Rex illusion" videolarını izleyin... 


Bizi biz yapan algılarımızdır. Algılarınızı kırdığınızda yeni bir dünyaya kapı açmış olacaksınız ve gerçekleri göreceksiniz... 


Ara sıra Youtube kanalımıza gelen, kendini zeki sanan çoluk çocuklar Düz Dünya ile alakasız saçma sapan iki yorum yazıp düz dünyayı bitirdik sanarak sevindirik oluyorlar. 


Bir insanın düz dünya hakkındaki fikirleri ile zekâ seviyesini öğrenebilirsiniz. 


sZ0İ> 
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Nasagiller Hakkında 


Zamanındaki Firavunların çocukları, torunları ve sihirbazları günümüzün NASA'sıdır! 


Dünyanın düz olduğunu en iyi bilen NASA'dır. 
Bu dünyadan çıkışın olmadığını da en iyi bilen NASA'dır. 


Uzay adı altında insanlardan para topluyorlar. 


Nasagiller hiçbir zaman ISS'den uzaya çıkarken vakumlu alana nasıl geçtiklerini göstermezler! Bugüne kadar da hiç göstermediler. Zaten vakumlu alanda nasıl oluyor da kapıyı (ittirip) açıp kapatabiliyorlar, o da başka bir soru işareti zaten! 


İnternational Space Station 


el. Şe 
Mi 


Pressurized 
NASA hiçbir zaman gerçek yıldızların görüntülerini çekmez. 


internal area 


NASA hiçbir zaman normal (gösteren) bir lens kullanmaz. 


Birçok NASA çalışanı alçak dünya yörüngesini aşamıyoruz diyorlar! O zaman dünyanın tamamının fotoğrafı veya videosu nasıl çekilebilir ki? 
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Eskiden uzaya hayvan gönderiyorlardı. Şimdiki teknolojileri o kadar geliştiği halde 1SS'nin içine kedi veya köpek götüremiyorlar artık. Çünkü bir kere denediler ve çok saçma bir görüntü ortaya çıktı! Hileli olduğu apaçık anlaşılıyordu. O yüzden bir daha bu hataya düşmek istemediler sanırım! © Baksanıza köpeği resmen yn GM Ela 


> 7 EN / NG 
Ciiiizer Gnl "ASTRONOTLAR GERÇEKTEN 
ÖLMEMİŞ". Roketin içinde bile değillermiş! Adamlar hayatlarına kaldıkları yerden devam etmişler. Olayı soranlara da: "Biz o ölen astronotların ikizleriyiz" diyorlarmış hep! © Hadi canım! Lütfen biri bana şaka yapıyoruz desin!© (Allah bilir ne planları vardı. 
Roket patlayınca hepsi suya düştü.) 


Dünyanın şekli için armut gibi diyorlardı, bu açıklama tutmayınca, küre dünyayı savunan kişiler şöyle kıvırmaya başladı; "Dünyanın üzerindeki sular, denizler ve okyanuslar olmadığında" dünya armut gibi görünüyormuş. Size demiştim; kıvırmakta üstlerine yok!© 


20 
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İşte o ÖLMEYEN astronotlar; 


Ellison () and Cavde (r) Onizuka 


i 
Foascia Hi banl Sobee Fön harıl Sobee 
| Cmdret Challengev CE of Cows İn Teresa, Ud, 
- . ” “ 


Mirhaeti |. Senih Mücharl $ Sanli 
Challenger pibl Prolemor merit, U. of WA Chalesger Münaken Spresbalisi 


Pre 


Ronald MeNair a Carl MeNair 
Challenger Mission Special © brothereftonald MeNsir 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Kitapla İlgili Birkaç Dipnot 


Bu kitap sadece bir kere okuyup bitirebileceğiniz bir kitap değil. Hayatınız boyunca her zaman yanınızda olması gereken bir kitap. 


Size teori anlatmadım; size hakikâtin ta kendisini anlattım... 
Araştırdığınızda siz de gerçeğin farkına varacaksınız ki "Düz Dünya" bir teori değildir; doğru ve tarafsız kanıtlara dayanan bir hakikâttir. 


Bu kitap "DÜZ DÜNYA" ve "KÜRE DÜNYA" ile ilgili tüm soru ve cevapları içerir. 


Bu kitabı beğenirseniz eğer lütfen sosyal medya hesaplarınızda kitapla ilgili tüm düşüncelerinizi içeren uzunca bir yorum paylaşın. Kitabı okumasını istediğiniz birine hediye edin. Kitap hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Kitapla ilgili eleştiri veya önerileriniz varsa onu da yazabilirsiniz. Kafanıza takılan yerleri de sorabilirsiniz... 


Siz de bu kitaptaki istediğiniz konu ve konuları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Ayrıca Youtube üzerinde de konu anlatımlı video çekebilirsiniz. Her platformda paylaşıp daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. 1 kişi 1 kişidir! Hatta sizin ulaşacağınız tek bir kişi belki de dünyayı değiştirecek olan asıl kişidir. O yüzden pes etmeyin ve bu kitabı herkese anlatın... 
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Bu tarz anlatımlı kitaplarda özellikle bulunması şart olan "KAYNAK" bilgisi kısmını bilerek eklemedim. Çünkü siz gerçekten "asıl olan bilgiye ulaşmak" istiyorsanız, anlattıklarım size yetmediyse veya anlattıklarıma inanmadıysanız, tembellik etmeyin, hazıra konmayıp siz o bilginin asıl kaynağına kendiniz ulaşmaya çalışın. Zaten işiniz sadece düz dünya ile bitmiyor! Çözülmesi gereken binlerce gizem ve doğru sanılan bir sürü yanlış var... 


DOSTLARIMA TEŞEKKÜRLER! 


AİLEME ve Avukatım Murat Tetik'e de bu süre boyunca beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarım. Ayrıca bu 5 yıllık düz dünya yolculuğumda gerçekten yanımda bulunan dostlar edindim. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar! İyi ki varsınız! İyi ki sizleri tanımışım! Sizlere ne kadar teşekkür etsem az kalır... 

Bu kitabı kendi kitabıymış gibi benimseyip, son 1 aylık süre boyunca kitabımızın kapağını tasarlamak için çabalayan Halime'ye de çok teşekkür ediyorum. İyi ki seni tanımışım. Enerjin ve insanlığın bu süreçte bana güç verdi... 

Kitabımın ilk baskısını üstlenen, bir diğer deyişle kitabımın basımı için bana sponsor olan, "GENÇTÜRK Group" şirket başkanı Sn. Nuh Gençtürk'e de teşekkürlerimi bir borç bilirim! 
Çok teşekkürler... 


mm 
| -D 


Gençtürk 
Grup 
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Bu kitabı yazarken son 1 ay boyunca tamamen odama kapandım. Son | ay boyunca sabahtan geceye kadar bu kitabı bitirmekle uğraştım. Sadece yemek yemek için odamdan çıkıyordum. 
Bu süre boyunca ANNEM bana hep: "İLİM BİLİM ADAMI" diye sesleniyordu. 9 Bunu ömrüm boyunca hiç unutmayacağım... 


Bir konuda hakikât gizleniyorsa, muhakkak bu işin içinde çıkarcıların bir parmağı vardır. Bizlerin önemsemediği şeyler bazen başkalarının rüyaları ve hayalleri olabilir! Dünyamızı araştıralım, sorgulayalım! Hepimiz Doğukan'da olan azim kadar azimli ve onun gibi araştırmacı olmalıyız. Dünyanın düz olduğu gerçeğini her geçen gün binlerce insan doğruluyor. Görünen o ki yakın bir gelecekte düz dünya hakikâti hayali küre dünya masalının önüne geçecektir... 

İsmet Yaşar ve Celal Yaşar kardeşler 


Bir önceki kitabım baskıya girmeden önce Ahmet abim kitabımı okuyup kontrol etmişti. Bu kitabımı bitirdikten sonra da "Ahmet abim bizimle olsaydı da yine kitabımı okusaydı" diye birçok kez aklımdan geçti. Kendisini saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum... 

Ayrıca, yıllar önce çıkarmayı düşündüğüm (zayıflama üzerine olan) 2. kitabıma "ben istediğim için" sponsor olmayı kabul eden Yasin Sayman abimi de saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum... 


En önemlisi; kitabın ortalarında da belirttiğim gibi, bu kitabı daha çok geliştirebilmek adına siz de kendi bilgilerinizden bir şeyler ekleyin, hatalarını araştırın (yazım hatası da dâhil) Kitabı didik didik edin! İçerisine ekleyeceğimiz yeni görseller ve yeni 

- 265 - 


/ Düz Dünya Hakikâti / 


konular bulun. Bu kitabın içinde eksik kalmış olan ne varsa hepsini bulup ekleyelim. Bu sayede kitap bir sonraki baskıda çok daha mükemmel olsun! Hep birlikte tarih yazalım! Sosyal medya- dan veya e-posta yoluyla bana ulaşabilirsiniz... 


Ve unutmadan! Teşekkürün en büyüğünü hak eden sizlersiniz! Önemseyip, değer verip kitabımı okuduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim! İyi ki varsınız... 

Sevgilerimle! 


Doğukan ÖZKAN dgkn(msn.com 
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Dünya Gerçekten Öküzün Boynuzunda 
Veya Balığın Sırtında mı? 


Tüm kitap boyunca okuduğunuz gibi; görüyorsunuz ki insanların en iyi yaptıkları şey: bir konu hakkında hiçbir bilgileri olmadan fikir üretip, (sanki fikirleri doğruymuş gibi) yorum yaparlar. Eskiden "Dünya öküzün boynuzunun üzerindedir!" denildiğinde, siz gerçekten sanıyor musunuz ki eski insanlar buna bu şekilde inanmış? Cidden eski insanların böyle bir şeye inandıklarını sanıyorsanız eğer "yine yanıldınız!" demektir... 

Dünyanın küre olduğunu sanan insanlar bu deyimi duyduklarında hemen alaycı bir şekilde gülerler AMA bu deyimin nereden geldigini veya gerçekte ne anlatmak istediğini hiç araştırmazlar. Sadece alaycı bir şekilde gülerler! Sanki kendileri her şeyi çok iyi biliyormuş gibi! © Bu deyimi araştıracak olursanız eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kendi sözleri olduğunu göreceksiniz. Peki Hz. Muhammed (s.a.v.) "Dünya öküzün boynuzunun üzerindedir" ya da "dünya balığın sırtındadır" demekle bizlere ne anlatmak istedi? Cevabı ise çok basit ve çok mantıklı! 
Öküzden kasıt "tarım ve hayvancılıktır." Dünyamızın ve yaşamın devam edebilmesi için insanlığın tarım ve hayvancılığa ihtiyacı vardır. Aynı şekilde, sizin de tahmin edeceğiniz üzere "BALIK" ise "deniz ve deniz ürünlerini" temsil etmektedir. Tam da bildiğimiz gibi; yeryüzünün iki temel parçası SU (balık) ve TOPRAK (öküz)... Şimdi bu deyim (hadis) anlam kazandı değil mi?© 

Benzer bir örnek verecek olursak: "Devlet kılıçla, kalemin üzerindedir" denilir. Hadi o zaman bu söz için de gülün! Bu sözü duyduğunuzda da aynı şey mi aklınızdan geçiyor?© 

İşin daha da ilginç yanı; Hz.Muhammed (s.a.v.) öküzle ilgili olan hadisi "boğa burcu döneminde" balıkla ilgili olan hadisi de "balık burcu döneminde" söylemiştir. Gerçekten çok ince bir detay! Eğer bu size ilginç gelmediyse, hemen daha da ilgincini söyleyeyim... 
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Öküz ve Balık hadisinden faklı bir hadis daha vardır: 

"Arz, "Sevr" ve Hüt üzerindedir." 

Arz: "yeryüzü", Sevr: "öküz", Hüt da "balık" demektir. Sevr ve Hüt melektirler ve dünya bu meleklerin gözetimindedir. Şimdi ilginç geldi mi peki?© (Sevr ve Hüt ile geniş çaplı daha birçok bilgi var ve bu bilgiler de düz dünya ile uyuşuyor) Kitap boyunca dediğim gibi; bu tarz bilgileri bir araya getirip, birleştirdiğimiz zaman görüyoruz ki asıl gerçekler birer birer karşımıza çıkıyor ve bu bilgilerin hepsi birbirleri ile örtüşüp, birbirlerini doğruluyorlar... 


NASA yine MARS'a araç indirdi (!) 

Araç sözde uzayda yaklaşık 500.000.000 (beş yüz milyon) km yol gitti. Bu yol boyunca hiçbir yere toslamadı. Hiçbir şey kendisine çarpmadı. NASA ile bağlantısı kopmadı! Yakıtı bitmedi, gücü tükenmedi! 
Hiçbir arıza yaşamadı bu 7 aylık yolculuk boyunca! Hâlbuki ISS bile durduğu yerde 1000 kere arızalanıyor. Ne hikmetse Mars'a giden araçlara hiçbir şey olmuyor. Mars'a kusursuz, sorunsuz ve kazasız iniş yapıyor her seferinde! Koskoca ElonMusk'ın roketleri bile dünyaya geri dönerken 
100 kere patlıyor, arızalanıyor ve milyarlarca insan bu safsataya inanıyorl© 

Dünya'nın atmosferinden çıkmayı nasıl başardınız? Hadi çıkmayı başardınız diyelim, atmosferden çıktıktan sonra 780.000 km hızla uzayda savrulan bir güneş sistemi var. 780.000 km hızla giden Mars'a bu saçma sapan aracı nasıl yetiştirdiniz? Hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? 

Bağlantınız hiç kopmadı ve Mars'a iner inmez hiçbir sorun çıkmadan bir de sözde Marstan fotoğraf gönderdiniz dünyaya! Bu teknoloji nasıl bir teknoloji? Bir odadan diğer odaya wi-fi sinyalleri bile ulaşmıyorken bu adamlar 500.000.000 km ötesi ile fotoğraf paylaşımı yapıyorlar! Müthiş, destansı bir aldatmaca! 

Mars'a dair hiçbir şey bilmedikleri halde, her seferinde Mars'a araç indirmede “0100 hatasız sonuç alıyorlar. Daha yazayım mı?© 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Daha ne yazayım ki? Sabaha kadar da yazsam, bu maddeleri art arda sıralasam, siz bu hikâyeye sorgusuz sualsiz, kayıtsız şartsız inandıgınız sürece bu adamlar Mars'a da iner Güneş'e de! 

Internet'e girin ve araştırın! Mars için dünyamıza (yaklaşık) 55.000.000 km uzaklıkta deniliyor ama her nasıl olduysa NASA'nın aracı 500.000.000 km yol gitmiş. Marsları mı karıştırdı acaba?© O değil de, bir de şu rakamların hesabını yapar mısınız? Araç 500.000.000 km mesafeyi 7 ay'da gitmiş. Hesaplayın! Aylara, haftalara, günlere, saatlere bölün bu rakamları. Hiçbirinin NA-SA'nın söyledikleri ile uyuşmadığını kendi gözlerinizle görün! Söyledikleri her şey hayal ürünü, yaptıkları her şey şov! Söyledikleri bilgilerin doğru olmasıyla uğraşmıyor bile NASA. Zaten ne de olsa NASA'ya anında inanan ÇOK *** var! © Yıllar önce NASA kontrol merkezindeki Mars'a araç indirme görüntülerini izleyin, bir de geçen gün olan yayını izleyin. NASA kontrol merkezindeki çalışanların yaptıkları kutlama coşkusu bile bir önceki inişle birebir aynı! Hep aynı şov! Hep aynı görüntü! Hep aynı hikâye... 

NASA ne diyorsa insanlar taparcasına inandılar yıllar boyunca. 
5 yıllık düz dünya araştırmalarım boyunca ulaştığım en acı sonuç; insanların kutsallarına ve dinlerine bile bu denli bağlandıklarını ve sahip çıktıklarını görmedim! İnsanlar sözde bilim adı altında kendi dinlerinde bile hata arıyor ama NASA bir şey dediği zaman hemen biat ediyor! 

NASA'nın sözüne ters bir şey söyleyenlere de gözleri dönmüşçesine saldırıyorlar, karşı çıkıyorlar! Gerçekten çok yazık! Bilim, bilim diyerek dinlerinden ve inançlarından oluyorlar, haberleri yok... 

"Şeytan onlara bir takım vaatlerde bulunur ve onları boş ümitlerle oyalar. Zâten şeytanın onlara olan va'di, boş bir aldatmadan başka bir şey değildir." (Nisa 120) 

"Şeytan, onlara söz verir, ümit verip hayal kurdurur, hurafeye/anlamını bilmeden okumaya iter. Ama o, onlara bir aldanıştan başka hiçbir şey vaat etmez." (Nisa 120) 
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Daha dünyanın ve Antarktika'nın tamamı bile keşfedilememişken, daha denizlerin ve okyanusların dibine bile inilemiyorken bu adamlar kafalarına göre Marsa gidip geliyorlar... 

NASA marsta atmosfer yok diyor ama her seferinde marsa araç indirdiğinde aracı paraşüt yardımı ile indiriyorlar. Ayrıca, şimdi marsta aynı araçtan 2 tane oldu. Bakalım bu iki araç ilerleyen zamanlarda birbirlerini bulup görecekler mi? Kendi fotoğraflarını çekecekler mi? Bekleyip göreceğiz... 

Kim bilir, belki de marsın üzerinde çarpışıp kaza yaparak tarihe bile geçebilirler! © NASA bu! NASA'dan hayalden başka ne var? Yaparlar mı yaparlar. Duyduğunuzda şaşırmayın! Ben şimdiden söylemiş olayım... 

Şok Şok Şok! NASA'nın marsta bulunan 2 aracı sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirleriyle çarpıştılar! © 

Ve buna anında inanacak milyarlarca insan... 

O değil de, (sözde) "uzaydaki" uydularla neden dünyamızı 24 saat kesintisiz bir şekilde "dünyanın her yerinden" canlı yayın olarak (dünyayı) bizlere izlettirmiyorlar? Internet kotaları biter diye mi acaba?© 


Hayali dünyanızı küreye çevireceksiniz diye tüm fizik kanunlarını hiçe sayıp, alt üst edip suya eğim verdiniz, suyu eğip büktünüz. 
Peki bulutları ne yapacaksınız? 

Bulutlar nasıl oluyor da sizin hayali küre dünyanıza göre eğim alıyor? Bulutlar nasıl oluyor da küre dünyayı sarabiliyor? Hangi fizik kuralı ile, hangi bilim ile bunu açıklıyorsunuz?© 

Lisede arka sıralarda uyuyanlar, karneleri yüzünden dayak yiyenler konu bilim, uzay ve düz dünya olunca profesöre ve bilim adamlarına dönüşüyorlar! Hadi madem bunu da açıklayın da bizi bilgilendirin... 
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Çaycıların döndürdükleri çay tepsisi 
Bazı insanlar, yerçekimine ve merkez kaç kuvvetine örnek vereceğiz adına bazen bu örneği verirler. Yahu dünyadaki sözde dönüş ile çaycının salladığı çay tepsisinin dönüşü aynı şekilde mi dönüyor. Tam tersi bir olay söz konusu. Sözde dünyanın dönüşünde cisimler dünyanın dışında kalıyor FAKAT tepsi döndüğünde çay bardakları dönen tepsiye göre içte kalıyor. Bir diğer deyişle, bardakların dışa savrulmasını engelleyen tepsinin kendisi oluyor. Anlamadınız mı?© Bir de şöyle düşünün o zaman. Normal dönüşe göre çay bardakları tepsinin üzerinde. Aynı dönüşü bardaklar tepsinin altında olarak döndürmeye çalıştığınızı hayal edin! Bardaklar etrafa saçılacaktır değil mi? İşte çaycının salladığı tepsideki olay da bu! 
Yok yerçekimi, yok merkezkaç kuvveti değil yani, öyle hemen sevinmeyin yine!© 
Neydi sloganımız? "Bilim adı altında doğru ve gerçek diyerek öğrettikleri her şey kocaman bir yalan ve yanlıştan ibaret!" 
Hakikâti arayıp, bulmanız dileğiyle... 
Doğukan ÖZKAN! :) 
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Kitabımızın 2. baskısı için sponsor olan dostlarımız; 

1000 YILLIK KUTADGU BİLİG MEFKÜRESİ: KUTADGU 
BİLİG-BD-BÜYÜK DÜŞÜNCE KURULUŞU: AVRUPA BÜYÜK 
DOĞU KÜLLİYESİ; OLARAK 21. YÜZYILA TAMGASINI VURA-CAK OLAN, TÜRKİYE-DÜZ DÜNYA DERNEĞİ (ALP) BAŞKA-NIMIZ, "DOĞUKAN ÖZKAN" VE MUHTEŞEM KİTABINI KUT-LUYOR VE TEBRİK EDİYORUZ..! KUTLU UĞRAŞ TEŞKİLATI-DEVLETİ EBED MÜDDET MEFKÜRE KURMAYLIĞI-KURUCU 
GENEL BAŞKANI: 

(KUTKHAN-BD-KUTALPGU-W) - Veysel UZUN... 

Kitabımızın kapak çalışmalarını yapan HALLY SK (Halime hanıma) ve son olarak da; twitter üzerinden "savaş" çıkarmışcasına kavga ettiğimiz, ardından ise dost olduğumuz iş adamı Mustafa beye ve Pınar hanıma... 

SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM... 


Başta bu isimlere ve bu yolda bana maddi, manevi destek olan dostlarıma ne kadar teşekkür etsem az kalır! Ayrıca ilk baskıda unuttuğum çok özel bir isim var! Bu sefer onu yazmayı unutmayacağım! © "Doğukan ben senin yerinde olsam" sözüyle bana Düz Dünya Demeğini açtıran, beni bu dertlere koyan Almanya'da yaşayan çok sevdiğim "MURAT TÖRE" abime de çok teşekkür ederim bana bu yolda hep inandığı ve beni hep desteklediği için... 


1000 YILLIK MUHTEŞEM BİR MAZİYİ-1000 YILLIK ŞAHA- 
NE YARINLARA TAŞIYAN BÜTÜN DÜZ DÜNYACILARA SELAM OLSUN! "KÖKÜ MAZİDE OLAN ATIYIZ" 


İsmini yazamadığım ama kalbimde yerleri olan tüm dostlarıma teşekkür ederek kitabımı bitirmek istiyorum. 


HEPİNİZE ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM! 
İyi ki varsınız... 
dgkn 


ll 


